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“Bugün bir doktorun para kazanmak için doktorluk yapması 
fikri nasıl ürkütücüyse mimarların para kazanmak için mimarlık 
yaptığı bir dünya da o kadar kötü. Evet doğru binalar satılmak 
için yapılıyor ama yaptığımız işten biz mimarlar sorumluyuz. 
Biz yaptıklarımızı doğru yapmalıyız.” 


Mimar Ahmet Alataş 
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Adımlara zemin hazırlayan natüralist 


Yaşam alanlarının duvardan tavana kadar her alanında yer alan ahşap, zeminlerdeki liderliğini sürdürüyor. Sem Parke'nin 
bünyesinde yer alan Mardeyan Legno markası bu sezona özel hazırladığı parke serileriyle ham dokuyu daha fazla hissettiriyor. 


Natıral Wood koleksiyonu 
American Walnut modeli. 


984 yılından bu yana sektörde olan Sem Parke, İtalya başta olmak 
1 üzere Avrupa'nın birçok bölgesinde üretim yapan seçkin markalara 
bünyesinde yer vermekte. Her geçen gün koleksiyonlarına bir yenilik daha ekleyen Sem Parke, farklı stillere eşlik edebilecek renk, damar ve 
doku seçenekleriyle göz dolduruyor. 
Yüzey çalışmalarında iddialı tasarımlara imza atan Mardegan Legno markası, ahşabın ham ve dokulu yapısıyla oluşturduğu koleksiyonlarıyla yaşam 
alanlarında doğal zemine basma duygusunu sunuyor. Bazı modeller ağacın doğrudan kesilip yere konulduğu hissini veriyor. Daha çok yaşanmışlık 
duygusu barındıran koleksiyonlar şık ve elegan seçim alternatifi sunuyor. 
Özellikle ham dokunun yoğun olduğu serileri loft, rustik gibi doğal ahşabın 
işlenmemiş halinin yer aldığı stillere uyum sağlıyor. 


Ma 


Loire Castles kolek: 
Grey Castle Seg 


degan Legno markasının bu sezonki koleksiyonu London My Life, Live in 


New York, Milano Style, Firenze Style, Emotions&Colours, Harmony&Nature, 
Loire Castles, Antichi Sapori, Natural Wood, Paris Mon Amour ve Ouerce 


illenarie olmak üzere 1 1 gruba ayrılıyor. Marka, özenle hazırladığı koleksi- 


larını oluştururken her zaman hayattan, doğadan ve sanattan ilham alı- 


.Lamine parkeleri teknik yapıları sayesinde yere rahat yapışmayı sağlıyor, 


masif kalınlığıyla defalarca sistre yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca banyo 


gib 


rutubete maruz kalan mekânlarda da kullanım imkanı tanıyor. 


Sem Parke; 


Sül 
Tel 


ün Sok,, 3, 1. Levent, İst. 
(0212) 2807171. 


semparke.com 


London My Life koleksiyonu 
Victoria Spazzolato modeli. 


BU BİR İLANDIR. 
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PEŞİNATSIZ, BANKASIZ 4 YIL VADE! 


Helis Takas Sistemi'nde mevcut gayrimenkulünüzü peşinat olarak sayalım, 
geri kalanını 4 yi vade yapalım. il salik aracılığı olmadan! 


“Helis Takas Sistemi” ile 
bayrimenkul Yatırımınızı 
Yenileyin! 


Gayrimenkul yatırımınızdan memnun değil misiniz? 
Size geri dönüşü beklentinizi karşılamıyor mu? O 
zaman size bir teklifimiz var! 


Gayrimenkul yatırımları uzun vadede kazanç getiren 
bir yatırım aracı olduğu gibi doğru yatırım yapmak da 
kesinlikle kolay bir iş değil. Bu yüzden gayrimenkulünü 
yenilemek isteyen, yaptığı yatırımı yerinde sayan ya 
da amorti süresi beklentisini (karşılamayan 
yatırımcılara Helis Takas ile yeni bir yatırım imkânı 
sunuyoruz. Mevcut yatırımınızı (o değerlendirerek 
peşinat olarak sayıyoruz, geri kalanını da 4 yıl vade 
yapıyoruz. Üstelik banka aracılığı olmadan! Böylece 
Helis Takas Sistemi ile konut yatırımınızı ofise, ofis 
yatırımınızı oda konuta çevirebileceğiniz gibi, 
bulunduğu semtten oda sayısına kadar değiştirme 
imkanı Oo buluyorsunuz. (o Mülkünüzü (o satmadan 
yatırımınıza devam edebiliyor hatta değerini 
arttırabiliyorsunuz. 


Helis Takas Sistemi ile eski yatırımınızı hangi projeler 
ile takas yapabilirsiniz? 


Sistemde Helis More, Helis Gold Ofis ve Helis Metro 
Home olmak üzere üç projemiz yer alıyor. Helis More 
projemiz muhteşem panoramik Adalar manzarası ile 
rahat ulaşım olanakları, sosyal alanları ove yaşam 
konseptiyle Kartal'ın en prestijli projeleri arasında yer 
alıyor. Yine Kartal'da E-5 üzerinde bulunan Helis Gold 
Ofis, 24 saat teknik servis, fiber optik altyapısı ile 
kullanıcılarına kesintisiz ve verimli bir çalışma ortamı 
sunarken metro durağına sadece 30 metre uzaklığı ile 
ulaşımda büyük avantaj sağlıyor. Helis Metro Home 
projemiz ise Kadıköy'ün Selamiçeşme semtinde yer 
alıyor. Bağdat Caddesi'ne sadece 50 metre uzaklıkta olan 
projemizin ön cephesinde Kalamış Marina ve Adalar 
manzarası, arka cephesinde ise Özgürlük Parkı 
bulunmaktadır. 


Helis Takas Sisteminden kimler faydalanabilir ve 
kampanyamız ne kadar sürecek? 


Mevcut gayrimenkul yatırımını yeni ve modern bir 
projede güncellemek isteyen herkes Helis Takas 
Sistemi'ne katılabilir. Bunun için yapmanız 
gereken tek şey bizimle irtibata geçmeniz. 
Kampanyamız Helis Takas Sistemi için ayrılan 
mülklerimizin stokları ile sınırlı. Bu yüzden Helis 
Takas Sistemi ile yatırıma devam etmek 
isteyenlere Helis Yapı olarak yeni bir yatırım 
modeli sunuyoruz. 


helisyapi.com 
444 8913 


ütülü 


Mimarların çözüm ortağı: 
Sem Collections 


Yaklaşık 20 yıldır iç mekân tasarımı yapan ve uluslararası markaları Türkiye'de başarıyla temsil eden Sem Collec- 


Manhattan'a kar 51 tions, lüks segment müşteri grubuna çizgi üstü hizmet ve- 
Dışarıdan bakınca çevredeki hiçbir yapıya benzemi- riyor. Sem Collections'ın Valcucine mutfakları, Antonio 
yor, uyum da sağlamıyor belki. Geçen sene faaliye- Lupi marka banyo çözümleri ile Rimadesio dolap ve kapı 
te geçen The William Vale Oteli'nden bahsediyoruz. çözümleri kentsel dönüşüm ve büyük gayrimenkul pro- 
Aldo Liberis tasarım ofisi tarafından projelendirilen jelerinde proje ortağı olarak mekânları şıklaştırıyor. Ha- 
bina dışarıdan Miami'deki bir plaj oteli gibi görünü- yalgücü, doğacı tavır, lüks Sem Collections yaratıcı ekiyor olabilir fakat içinde su- bi bu kodlarla geleceğin yaşam formüllerini sunuyor ve 


nulan hizmetler ve konfor, yeni çağın farklı hissettiren, yeni alışkanlıklar kazandıran 
Leuca Restoran ve şehir mekânlarına merhaba diyor. semcollections.com 


manzaralı Westlight Bar 
şimdiden şehrin enleri listesine girmiş. Bu lüks yapıda mükemmel bir Manhattan manzarasına, özenle dekore edilmiş otel odanızın balkonundan bakabiliyorsunuz! 

thewilliamvale.com 


Nike'nin yeni evi 

Nike'nin New York atağı devam ediyor. Marka, geçtiğimiz aylarda 
şehrin çeşitli yerlerinde sanatçı Kaws işbirliği ile tasarlanan basketbol sahaları ile gündeme gelmişken, şimdilerde tasarımı yeni 
biten merkez ofisinin görsellerini paylaşarak popülaritesini koruyor. Altı katlı yeni ofiste açık sosyal alanlar, sanat galerisi, fitness 
alanı ve tribünlü dev bir basketbol sahası düşünülmüş. Binanın 
terasında ise tatlı bir sürpriz var: Empire State'in tepesinden görülebilen sadece bitkilerden yapılmış dev gibi bir Nike logosu! 
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Neo Yapı 5. projesine başladı 

Neo Yapı, Kemerburgaz ve Göktürk'teki başarılı projelerinden sonra 3. 
havalimanı ve Kanal İstanbul projesi ile son zamanların gözde lokasyonu 
Arnavutköy'ün Bolluca bölgesinde hayata geçirdiği projelere her geçen 
gün yenilerini ekliyor. Neo Yapı, satışları 18 ay gibi kısa sürede tamamlanan Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3, Neo Bolluca 4 projelerinden sonra şimdi de Neo Bolluca 5 ile yatırımcıların yüzünü güldürecek. Neo Bolluca 5, otopark alanları ve güvenlikle çevrili 2 blokta; 64 
adet 2*1 ve 3*1 daireden oluşuyor. Neo Bolluca 5, yeni şehir Bolluca'da, 
ormanın yanı başında! neoyapi.com 


Çocuklu ailelerin yeni tercihi 

Sinpaş GYO'nun Aydos Ormanı'nın yanıbaşında hayata geçirdiği 
yeşillikler içindeki Aydos Country, çocuklarını şehrin gürültüsünden uzak, kuş cıvıltıları içerisinde, doğayla iç içe bir ortamda büyütmek isteyenler için benzersiz bir yaşam alternatifi sunuyor. Aydos 
Country'de sakinlerini trafiğe kapalı alanda tasarlanan güvenli mahalle ortamında özel tasarlanmış ağaç evler, kaykay pisti, urmanma 
duvarı, kum havuzu ve yaş gruplarına özel hazırlanan oyun alanları bekliyor. “Hemen teslim al, 2019'da ödemeye başla” avantajı ile 
Sinpaş, herkesi Aydos Country'de yaşamaya davet ediyor. 
aydoscountry.com 


YENİ 


SİZE Ozel 
parkeler 


Sem Parke tarafından ithal edilen Mardegan Legno dünyanın en iyi parke markalarından biri olarak kabul ediliyor. Mardegan 
Legno'nun tüm koleksiyonları el işçiliği ile 
üretildiğinden döşeme doğal bir görüntü ve 
kişisel bir kimlik kazanıyor. Her bir ürün normalde seçtiğinizden daha farklı bir renk tonuna sahip oluyor. Her şekilde döşeme, monte 
edileceği zemindeki ışık ve çevre koşulları ile 
geçireceği aylar süren olgunlaşma dönemi sonunda son halini alıyor. Sonuç olaraksa benzersiz ve orijinal bir döşemeye sahip oluyorsunuz. semparke.com 


Somfy ile daha akıllı evler 
Bina otomasyon sistemleri markası Somfy, yaşam 
alanlarına akıl katan sistemlerle standartları yükseltiyor. Somfy'nin Connexoon çözümü, kullanıcılara 
perde, panjur, tente, garaj kapısı gibi motorlu ekipmanları evde değilken de akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor. Connexoon 
Window uygulaması ile artık perde ve panjurlarınızı kontrol etmek 
için mutlaka evde 
olmanız gerekmiyor. Kablosuz Io- 
Homecontrol& 
teknolojisi ile 
de evdeki ekipmanlar bütünüyle uyumlu ve güvenli hale getiriliyor. Verilen talimatlar sistematik olarak kontrol 
ediliyor, anında 
geri bildirim alıniyor. 
somfy.com.tr 


11 


YENİ PROJELERİMİZ İLE 
YAŞAMA DEĞER KATMAYA 
DEVAM EDİYORUZ. 


www.mesa.com.tr | 444 9 366 m 059 


MESKEN 


EMLAK , 
YAŞAM 
MİMARLIK 
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“Çıkış noktamız insan ve doğa” 


Murat Karamancı Öğrenci Merkezi'yle Avrupa Çelik Tasarım Ödülleri kapsamında 
Mükemmellik Ödülü alan Ahmet Alataş, projelerini geliştirirken insanı ve insanın 


doğayla kurduğu ilişkiyi baz aldığını söylüyor. 


Geçtiğimiz yıl 
Murat Karamancı desteğiyle Robert Kolej kampüsünde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği Murat Karamancı Öğrenci 
Merkezi'ni tasarlayan mimar Ahmet Alataş, bu projesiyle Avrupa Çelik Tasarım Ödülleri kapsamında Mükemmellik Ödülü aldı. Kazandığı ödülün yaratıcı işler yapan herkes için ilham 
verici ve motive edici olduğunu söyleyen Alataş, projelerinin 
merkezine insan ve insanın doğayla kurduğu ilişkiyi koyuyor. 
Ahmet Alataş'la bir araya gelip hem kazandığı ödülden hem de 
projelerinin üretim sürecinden konuştuk. 

Maison Française: Murat Karamancı Öğrenci Merkezi ile Avrupa Çelik 
Tasarım Ödülleri kapsamında Mükemmellik Ödülü kazandınız. Öncelikle 
proje olarak bu merkez sizin için ne ifade ediyor? 

Ahmet Alataş: Robert Kolej'in bir yemekhaneye ihtiyacı vardı. 
Kampüs içindeki çadır konstrüksiyonun olduğu yerde, çadırın 
kontürleri içerisinde kalarak yemekhane yapılması için açık bir 
çağrıda bulundular ve çeşitli mimarlar bu proje için öneriler ha- 


Yapım Özge Kara. Portre fotoğrafı Dağhan Kozanoğlu. 


Mürat Karamancı Öğrenci Merkezi. 


KR 
in 
ii 
HİS; 


zırladı. Biz bu projeyi sadece bir yemekhane olarak değil bir öğrenci merkezi olarak tasarlayıp okulun birçok ihtiyacını burada 
karşılayabileceğimizi düşündük ve bunu sunduk. Bunu yaparken de yapısal bazı öngörülerimiz vardı. Şöyle ki, ekonomi ön 
plandaydı, çok büyük bir bütçe yoktu elimizde. Bu da bizim 
avantajımız oldu. Elimizde büyük bir bütçe olmadığı için yeni 
yapılacak yapıya yeni bir konstrüksiyon üretmektense mevcut 
çadır konstrüksiyonunu güçlendirerek kullanmayı denedik. İhtiyacımız olan mimari elemanları mevcut konstrüksiyonu güçlendirebilecek elemanlar olarak tasarlayıp hem tasarruf hem 
de bu konstrüksiyonun tekrar kullanılmasına olanak sağladık. 
MF: Yaratıcı işlerle uğraşan kişiler için bu tarz ödüller 

nasıl bir öneme sahip? 

A. Alataş: İçinde bulunduğumuz ortamda almış olduğumuz bu 
ödülün ve Avrupa ile Türkiye arasında belli alanlarda devam 
eden işbirliğinin tüm yaratıcı insanlar için ilham verici, cesaretlendirici ve motive edici olduğuna inanıyorum. 

MF: Çelik tasarım alanında Türkiye'yi nerede konumlandırıyorsunuz? 

A. Alataş: Türkiye çelik tasarımı yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. 
Çelikle çalışan mimarlarımız var; fakat mühendislik alanında 
Türkiye biraz geriden geliyor. Bu da yapılan çelik tasarımların 
arzu edilen neticelere erişmesini engelliyor. Çelik ile tasarlanan 
yapılarda mimarların detay anlamında yeteri kadar bilgi ve talebi olmadığı ve mühendislerin proje geliştirme şartları sebebiy- 


Proje içinde Robert Kolej'e ait yemekhane ve 
öğrenciler:için ihtiyaç duyulan diğer alanlar yer alıyor. 


le Türkiye'de bu alanda kendini gerçek anlamda geliştirmiş az 


sayıda mühendislik ofisi var. Çelik daha hafif, daha zarif, içine 
daha fazla ışık geçiren, esnekliği daha fazla olan yapılar yapmak için güzel bir araç. Fakat Türkiye'deki birçok çelik yapıya 
baktığımda çeliğin malzeme olarak bu avantajlarından faydalanılmadığını düşünüyorum. 

MF: Yeni projeler yaratırken mimari ve estetik kaygıların yanı sıra 

ne gibi konular önemli sizin için? 

A. Alataş: Bizim projelerimizin ana çıkış noktası insan ve insanın doğayla ilişkisi oluyor. Biz yapıyı çok katmanlı ama geçirgen bir şekilde ele alıyoruz. Bizim için önemli olan bir binanın 
içindeki yaşantı. Ben binaların ruhları olduğuna inanıyorum. 
Siz bir yapının içine girdiğinizde size hissettirdiği bir duygu var 
ve ben insanların daha iyi çalıştıkları, daha iyi ürettikleri, daha 
mutlu oldukları, aynı zamanda çevresine de daha olumlu etki 
eden yapılar yapmaya gayret ediyorum. 

MF: Üzerinde çalıştığınız yeni bir projeniz var mı? 

A. Alataş: Demirören'le yaptığımız bir konut projesi var. Daha 
önce denenmemiş bir konut yerleşim modeli üzerinde çalıştığımız için bana heyecan veriyor. İnsanların yaşantısına olumlu 
bir etkisi olacağına inandığımız bir model bu. Normalde tekil 
evler, apartmanlar vardır. Bunların hiçbirisi olmayan, insanlara müstakil evde yaşıyor hissi veren ama belki de bir apartman 
kadar kompakt bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 


e Yi 


7 m 


İEEZİRMEZİAVZİ 


“YAPTIĞIMIZ İŞTEN 
BİZ MİMARLAR SORUMLUYUZ” 


ME: Özellikle İstanbul söz konusu olduğunda doğayla iç içe bir yapı tasarlamak mümkün mü gerçekten? 


ME: Sizin ofisiniz bunun en güzel 
örneklerinden biri olsa gerek. 


ME: İstanbul'da gayrimenkul piyasasını 
nasıl yorumluyorsunuz? 
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mimari tasarımlar bize herhangi bir şeyi çağrıştırıyorsa, kesinlikle tam 
a bunu amaçladıkları içindir. Benzetme ilgisi söz konusu olmadan, başka bazı 
ilgilerle, bir şeyin başka bir şey yerine kullanılmasıyla oluşturulan mecaz anlamına 


gelen 'metonim” sayesinde yapılar da ziyaretçilerine bazı mesajlar veriyor. 


Yapım Yasemin Şener. 


Şanghay'daki Doğa Tarihi Müzesi, hiç 
şüphesiz ki her açıdan büyüleyici bir 
bina. Dış cepheleri deniz kabuğu formunda olan yapının cam duvarları mikroskop altındaki bitki hücrelerini andırıyor. Doğaya adanmış bu yapının, tasarımındaki görsel referanslarını yeryüzündeki hem bitkisel (flora) hem de hayvansal (fauna) yaşamdan almasına şaşırmamak lazım. Ondan yaklaşık 9000 kilometre ötede, Paris'te yer alan bir diğer müze 
binasında ise mimarlık bu defa yapının 
içinde ne olup bittiğine dair ipuçları veren bir araca dönüşüyor: 2012 yılında Louvre civarında açılan İslam Sanatları Müzesi, XVII. yüzyıldan kalma avluda, tıpkı 
başın etrafında bazen kıvrılıp bazen dökülen altın rengi bir örtüyü çağrıştırıyor. 
Geçen beş yıl içinde tamamlanan tüm bu 
yapıların birer 'metonim? yani 'meca7-ı 
mürsel” olduklarını söyleyebiliriz. Metonim, benzetme ilgisi söz konusu olmadan, başka bazı ilgilerle, bir sözün/şeyin 


başka bir söz/şey yerine kullanılmasıyla oluşturulan mecaz anlamına geliyor. 
Örneğin yolda giderken üzerinde 'yatak” 
işareti olan bir tabela gördüğümüzde metonimik olarak yakınlarda bir otel oldu- 


Şunu düşünürüz. 

Metonimik binalar da tıpkı bu simgeler gibi bizlere bazı mesajlar verir; tıpkı 
Zaha Hadid'in son dönemlerinde Londra Olimpiyatları için tasarladığı The Aguatics Center binasında olduğu gibi. Yapının çatı hattı sanki suyun hareket halin- 


den alınmış anlık bir fotoğraf gibi büyük 
bir dalgayı temsil eder, ya da okyanusun 
ortasından yavaşça sıyrılan bir deniz yaratığının stilize edilmiş hali gibidir. 

Hiroshima'da evlenenler genellikle dü- 
gün törenleri için Ribbon Chapel'i tercih eder. Şapel'in adeta birbirine sarmalanan beyaz merdivenleri tıpkı gelin buketinin kurdelelerini çağrıştıracak şekilde tasarlanmış. Berlin'deki Mimari Çizim 
Müzesi'ne yolunuz düşecek olursa da, 
yapının ana cephesinin teknik eskizler ve 


Solda. 
Museum of 
Architectural 
Drawing, 
Berlin. 


Sağda. 

Zaha 

Hadid'in son 
dönemlerinde 
Londra 
Olimpiyatları 
için tasarladığı 
The Aguatics 
Center binası, 
büyük bir 
dalgayı ya da 
okyanusun 
ortasından 
yavaşça 
sıyrılan bir 
deniz yaratığını 
çağrıştırıyor. 
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ozalitler ile kaplı olduğunu görürsünüz. 
Yapının kendisi betonarmeye kazınmış 
mimari çizimlerden oluşuyor. 

Dünyanın en yeni metonimik binalarının 
müze yapıları olması hiç de şaşırtıcı değil. 
Müze yapılarının cepheleri ve strüktürleri tıpkı bir kitabın kapağı ya da tabletteki 
bir uygulamanın ikonu gibidir: Açtığınız- 
da sizi nelerin beklediğini işaret ederler. 
Metonimle ilgili güncel eğilimleri ise en 
çok yeni yapı malzemelerine ve teknolojinin olanaklarına borçluyuz. Artık yapılara hayal edilebilecek herhangi bir biçimin verilebilmesi mümkün. Mimarlar yapılara tıpkı kile biçim veren bir çömlekçinin hassasiyetiyle yaklaşabiliyor, binaları bir heykel gibi biçimlendirebiliyorlar. 
Tıpkı Frank Gehiy'nin İspanya'nın Elciego kentinde tasarladığı Margu€s de Ris- 
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Donut biçimli televizyon stüdyosu Phoenix International Media Center, Pekin. 


cal şarapevi gibi. Yapının çatısını oluşturan mor titanyum malzemeyle biçimlendirilmiş girift şeritler, Rioja şarap şişelerinin folyo kapaklarını ve zarif bir kadehte 
lıkırdayan şarabın kendisini çağrıştırıyor. 
Metonimik mimari kesinlikle yeni bir buluş değil. Bu fikrin geçmişi en az Fransız 
Devrimi'ne kadar uzanıyor. 1070'lı yıllarda Mimar Claude-Nicolas Ledoux “ideal 
kent için yaptığı bir plana dev bir fallus 
formunda bir genelev de eklemişti. İki 
dairesel planlı karşılama odası, sağlı sollu kabinlerin bağlı olduğu uzun bir galeriye bağlanan bu tasarım hiç inşa edilmese de mimarideki metonimik konseptin 
ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. 
Metonimik yaklaşımın sadece plan şemasından veya gökyüzünden anlaşılabilir olduğu yapıların bir diğer örne- 


$i ise 1930'da Moskova'da açılan Kızıl 
Ordu Tiyatrosu'ydu. Sovyet askerleri- 
nin şapkalarına taktıkları kızıl yıldız formunda tasarlanan yapı, Londra'daki Royal Albert Hall'ın totaliter bir türevi olarak, kendi döneminin sorumlulukları gereği Bolşevik sembolizmiyle inşa edilmişti. 2. Dünya Savaşı sırasında Alman 
Hava Kuvvetleri'nin avcı savaş uçaklarının Moskova'ya bombalar yağdırırken, 
tiyatronun yukarıdan görünüşündeki kusursuz beş köşeyi bölgeyi bombalarken 
kendilerine yön veren bir pusula gibi 
kullandıkları söylenir. 

Yarım yüzyıl daha ilerlediğimizde metonimik yapıların sokak seviyesinden de okunur ve anlaşılır hale geldiğini görüyoruz. 
1987 yılında Bangkok'ta inşa edilen Robot 
Building, kare kafası ve çanak antenden 
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Şanghay'daki Natural 


İk 


gözleriyle legodan yapılmış dev bir siber 
adam görünümüne sahip. Bank of Asia 
için inşa edilen Robot Building'in bu görüntüsünün ardında modern bankacılığın bilgisayarlaştığı mesajı gizliydi. Bil 
gisayarların oyuncak görünümlü bir robotla özdeşleştirilmiş olması günümüzden bakınca yapıya hayli naif bir izlenim 
verse de Bank of Asia binasının XX. yüzyılın teknolojik optimizmine adanmış bir 
anıt niteliğinde olduğunu söylemek hiç 
de yanlış olmaz. 

Çin'deki bir diğer banka binası ise ileri- 
ye değil, geriye doğru bakarak tamamen 
ters yönde bir mesaj verme kaygısı taşıyor. Shanghai Bank China'nın Shenyang 
bölgesindeki genel merkezini barındıran The Fang Yuan binası, ortasında bir 
kare delik bulunan antik Çin parası gö- 


Zaha Hadid tasarımı 
King Abdullah Finans 
Merkezi (KAFD) Metro 
İstasyonu, Riyad. 


The Fang Yuan binası, ortasında bir kare delik 
bulunan antik Çin parası görünümünde tasarlanmış. 


yJaponya'daki Hiroshi Nakamura tasarımı Ribbon Chapel. 


rünümünde tasarlanmış. Bu yapıda kullanılan mimari metonim, sıradan insanlar 
için adeta dipsiz bir kuyu gibi bilinmezlerle dolu olan finans sektörünü biraz 
daha anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Banka, bu yapıda geçmişi, saygınlığı ve güvenilirliği simgeleyen metal para 


formu ile geleneklere ve uzun ömürlülü- 
ge gönderme yaparken finans sektörünün kirli ve gizemli imajını temize çekmeye çalışıyor. 

Dinlerin ve ritüellerin her zaman sembolizmi ifade aracı olarak kullanma yatkınlığından olsa gerek, kiliseler de tarih bo- 
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4 Libeskind tasarımı Jewish Museum, Berlin. 


yunca tıpkı müzeler gibi mimarideki metonimik yaklaşımlardan nasibini alan yapı 
tipolojilerinden biri olmuş. Yüzyıllar boyunca katedraller örtülü bir metonimiyle haç biçiminde inşa edilmiş. Örneğin, 
Delhi'deki Bahai tapınağının lotus çiçeği 
biçimine sahip olması Bahai öğretisinin 
tüm inanç sistemlerini kutsayan bir yaklaşım sergilemesi ve neredeyse bütün inanışlarda da lotus çiçeğinin kutsal bir anlama sahip olmasından kaynaklanıyor. Lotus çiçeğinin açılan taç yapraklarını andıran mermer duvarlar ruhsal aydınlanmayı sembolize ediyor. Yılda 4 milyon kişinin Ziyaret ettiği bina, dünyanın en çok 
ziyaretçi alan yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Kopenhag'daki Grunditvigs 
Kilisesi ise kilise orgunun borularını andıran görünümüyle dini yapılardaki me- 


Sydney Opera House, Sydney. 
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Kopenhag'daki Grundtvigs Kilisesi, 
kilise orgunun borularını andıran 
görünümüyle dini yapılardaki 


metonimik yaklaşımın iyi 
örneklerinden biri. 


tonimik yaklaşımın iyi örneklerinden biri. 
Mimarideki metonimik mesajlar kimi zaman gizli oldukları kadar hüzünlü de olabiliyor. Ottawa'da açılan Kanada Ulusal 
Yahudi Soykırımı Heykeli, Yahudilerin 
kutsal saydığı altı köşeli yıldızın deforme 
edilmesi ve soyutlanmasıyla biçimlendirilen labirent şeklindeki betonarme duvarlarıyla ziyaretçilerini karamsar ve karışık bir ruh haline sokarak, bir yandan 
kayıp ya da unutulmuş olanı, öte yandan 
da mucize eseri var ve fark edilebilir ola- 


MİMARİ 


Frank Gehry'nin 
İspanya'nın Elciego 
kentinde tasarladığı 


Margues de Riscal 
şarapevinde, 
yapının çatısını 
oluşturan 

mor titanyum 
malzemeyle 
biçimlendirilmiş 
girift şeritler, Rioja 
şarap şişelerinin 
folyo kapaklarını 
ve zarif bir 
kadehte lıkırdayan 
şarabın kendisini 
çağrıştırıyor. 


nı hissetmelerini sağlıyor. Roma'da yapılması planlanan ve Mussolini döneminde 
hayatını kaybeden İtalyan Yahudilerinin 
isimlerinin siyah bir yapı bloğu üzerine 
yazılmasının planlandığı Shoah Müzesi 
ise tamamlandığında o yıllarda yaşanan 
faşizmi tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren bir anıt görünümünü alacak. 
Roma'daki bu müze bürokrasi ve muhalif görüşler nedeniyle hiçbir zaman inşa 
edilmeyebilir. Fakat mimarideki metonimik eğilim hâlâ güncel ve daha uzun 
yıllar da etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Son olarak İsviçre'de Audemars Piguet isimli lüks ürün markası için tasarlanan ve saat yapımının tüm inceliklerini aktarmayı amaçlayan müze yapısı çok 
yakında açılacak. Henüz hayata geçmeyen güncel örneklerden belki de en etkileyicisinin, Jacgues Rougerie'nin gemicilik ve oşinografi enstitüsü tasarımı olduğu söylenebilir. Hareketli bir üniversite binası olan SeaOrbiter adındaki yüzer 
yapı, 58 metre yüksekliğindeki dev bir 
vatoz formunda. Yüzer yapı tamamlandığında dünyanın ilk metonimik gemisi 
de sulara açılmış olacak... 
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arazisiizerinde-—i— - 
>kürgulanmış 
« Apple'park, 
#calışarilârının” 


4 Tekedidi devi ABDİ Glsanlarının konforunu»ve"ffotivasyonunu artirici öğelerle 


“tâmaren çevreye”düyarlı olarak kurgulanmış Kalilorniya Cupertine'daki 
Gy gis Mei, Ape: i hi Venn eyeria SİN Eiap NEF cürlük 


Altı yıl önce, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, Kaliforniya'daki Cupertino Kent 
Konseyi toplantısında dünyanın en iyi 
ofis binasına sahip olma planlarını açıklamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Apple'ın 
12 bin çalışanı için hizmete giren Apple Park, yeryüzüne konmuş bir uzay gemisini andıran fütürist dairesel tasarımıyla en iyi ofis binası olmaya aday gözüküyor. Maliyeti 5 milyar Dolar olarak hesaplanan proje, bugüne kadar yapılmış en 
pahalı ofis binası olmasıyla da dikkatleri 
üzerine çekiyor. 

Apple Park'ın tasarımında tamamıyla 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmış. Çatılara yerleştirilen güneş panelleri 17 megavat enerji üretme kapasitesine sahip. Doğal havalandırma sistemleriyle donatılan ofis binasında yılın dokuz ayı boyunca ısıtma ve klima kullanılmadan efektif ve sağlıklı çalışma ortamı yaratılmış. 

Apple Park kapsamında 1000 koltuklu 
bir oditoryum, 9.292 metrekare genişli- 
Şinde bir fitness center, 27.870 metrekare büyüklüğünde güvenli araştırma ve 
geliştirme tesisleri, 3,2 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolu, 1000 bisiklet, meyve bahçesi, çayır ve gölet de bulunuyor. 


Dairesel ve akışkan Steve Jobs. 
formlarla tasarlanan 
ofis binası, fütürist 
çizgisiyle adeta bir uzay 
gemisini andırıyor. 


Steve Jobs'un isminin verildiği 
ana oditoryum binası 1000 kişilik 
oturum kapasitesine sahip. 


Orkun Ertem 


Gayrimenkul sektörü, profesyonelleri ve 
ilgili tüm sektörler adına bir referans kaynağı oluşturmak amacıyla hazırlanan Projects İstanbul 2017, diğer yandan da Türk 
inşaat sektörünün, uluslararası yatırımcılar cephesinde tanıtımına katkı sağlayarak sektörün ekonomi içindeki payının 
daha da artmasına destek olmayı amaçlıyor. Tork Creative&PR tarafından hazırlanan Projects İstanbul 2017 kataloğuna 
dair merak ettiklerimizi yaratıcısı Orkun 
Ertem'den öğrendik, 

MF: Projects İstanbul kataloğunda kimler yer 
alıyor? Hedef kitlesi kimler? 

Orkun Ertem: Kataloğun odak noktasında İstanbul'un en büyük ve en önemli inşaat 
şirketlerinin markalı konut projeleri ile yapı sektörü ve inşaat sektörü için 
üretim yapan yerli ve yabancı lider markalar yer alıyor. 
Diğer yandan katılımcı premium markalar da, niş hedef kitle- leri ile 
buluşma imkanı yakalıyor. Bu premium 
markalar içinde beş yıldızlı oteller, dünyaca ünlü otomobil markaları, saat, yat, 
özel jet firmalarını sayabiliriz. Kataloğun 
hedef kitlesi için “yatırımcılar demek teknik olarak doğru olsa da temel çalışma 


YENİ 


İstanbul'un 
en iyi projeleri 


İstanbul'un mega inşaat 
projelerini, markalı 
gayrimenkul yatırımlarını ve 
sektörü destekleyen tüm 
markaları bir araya toplayan 
Projects İstanbul 2017, bir 
katalogdan öte bir koleksiyonprestij yayını olarak sektörde 


bir ilki başarıyor. 


mantığı ve içeriği itibariyle sektörün tam 
da kendisini hedef kitle olarak belirlemiş 
olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. 
MF: Kataloğun sektöre hizmet eden benzer 
yayınlardan farkı nedir? 
0. Ertem: İçeriği, donanımı, katılımcıları, fiziki ve yaklaşımsal özellikleri itibariyle Projects İstanbul'a benzerlik taşıyan bir yayın bugüne kadar hazırlanmadı. İki dil içerikle hazırlanıyor ve çok değerli bir dağıtım ağı var. İlgili bakanlıklar- 
dan yabancı ülkelerin ticari ataşelikleri- 
ne, lüks o restoran ve futbol-sosyal kulüplerden, belirlenmiş beş 
yıldızlı otellere ve sektör profesyonelleri- 
— -. ne kadar etkin bir 
> dağıtım ağı var. 


NEREDE SATILIYOR? 


Gayrimenkul ve inşaat sektörünü eşdeğer 
prestijdeki farklı sektörlerle bir araya getirmek de kataloğun farkını açıkça ortaya 
koyuyor. Bir diğer yandan GYODER'in 
de bir sektörel analiz yazısı ile katıldığı 
kataloğumuzun 2018 sayısı için sektörde 
söz sahibi kurum ve derneklerin varlığını artıracağız.Basında da Projects İstanbul 
için yapılan “Sektörün Ana Britannica'sı' 
haberleri bizi haklı çıkarıyor. 

MF: İçerik düzenlemesinden ve yer alan 
başlıklardan bahsedebilir misiniz? 

0. Ertem: Kataloğun bir tasarım bütünlüğü 
söz konusu. Katılımcı hiçbir inşaat şirketi- 
nin ve projenin, bir diğerinden tasarım ve 
logo gibi bir ayrıcalığı söz konusu değil. 
Katalog prestij ilanlarıyla başlıyor. Bunu 
İstanbul'un mega projeleri takip ediyor. 
Takiben, sektör profesyonellerinin analiz yazıları, devamında ise markalı konut 
projeleri yer alıyor. Katalog, bu noktada içeriksel anlamda iki bölümde ele alınıyor; Anadolu ve Avrupa yakası. Şehrin her iki yakası da ilçe başlıklarıyla ayrılıyor. Katılımcı firmalar, projelerinin 
bulunduğu ilçe başlıklarının altında yer 
alıyor. Her ilçenin açılış sayfasında ise, 
Reidin'in hazırladığı bölge analiz ve demografik dağılım raporları bulunuyor. 
www.projectsistanbul.com 
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New York'ta 


ir Türk mimar 


New York'ta 
yaşayan mimar 
Kutan Ayata, 
aldığı ödüllere 
her sene 
yenisini eklerken 
sanata yakın 
duran organik 
mimari tarzıyla 
da meslektaşlarından ayrılıyor. 
Onun projelerini Amerika'nın çeşitli 
eyaletlerinde ve MoMA'nın daimi 
sergisinde görmek mümkün. 


Yapım Yasemin Aksoy. 


Kutan Ayata 


RÖPORTAJ 


olarak kalıplanmış 
tanımların ele alınarak 
rklılaştırılmalarını, 
'yabancılaştırılmalarını proje 
üretimimizde genel bir tavır 
“olarak tanımlayabilirim.” 


| : 


Maison Française: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Mimarlık mesleğine 
nasıl adım attınız, Young&Ayata nasıl kuruldu? 

Kutan Ayata: 1975 doğumluyum, İstanbul'da büyüdüm ve İstanbul Lisesi mezunuyum. Her zaman tasarıma, çizim yapmaya, 
matematiğe ve özellikle geometriye yakın ilgim olmuştur. “Bu 
ülkede mimar olunmaz, kimse tasarıma değer vermiyor” söylemleri arasında, başka bir şey olmaktan da keyif alamayacagımdan emin olarak biraz içgüdü biraz dik kafalılıkla ve aile 
desteği ile mimarlığa yöneldim. Bir senelik kısa bir Mimar Sinan Üniversitesi macerasından sonra, kendi kişiliğime daha yatkın bir eğitim düzeni arayışında, 1995 yazında Boston'a yerleştim. Lisans eğitimimi bünyesinde çok küçük bir mimarlık bölümü bulunduran Massachusetts College of Arts'ta, sanat bölümleriyle iç içe geçirerek aldım. Yüksek öğrenimimi Princeton Üniversitesi'nde 2004 yılında tez ödülü alarak tamamladım. 
ResiertUmemoto mimarlık ofisinde edindiğim, daha çok Ortadoğu ve Asya odaklı projelerden oluşan profesyonel deneyimlerin ardından 2008 yılında New York'ta, Princeton'dan da sınıf arkadaşım olan Michael Young ile birlikte Young&Ayata'yı 
kurduk ve çalışmalarımıza başladık. En başından itibaren bir 
elimizin akademik diğer elimizin pratikte olmasını kurguladı- 
Şımız bir işleyiş şeklimiz oldu. Son 9 sene içerisinde Columbia, 
Cornell, Yale, Princeton, Sci-Arc, Pratt, Syracuse Üniversitelerin- 
de stüdyo ve seminer dersleri verdik. Bir yandan mimari proje 
üretimimize devam ederken diğer yandan sergi, konferans ve 
yayın çalışmalarımızı sürdürdük. Bugünlerde ortağım Michael 
Young, Cooper Union; ben de University of Pennsylvania'nın 
öğretim kadroları bünyesinde stüdyo ve seminer dersleri vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte, bu modeli muhafaza ederek hem akademik ortamda üretilen ve pratiğin kaygılarından arınmış yaklaşımları irdeleyerek kendimizi 
geliştirmeye, genleştirmeye çalışıyoruz, hem de bu bulguların 
pratiğin içinde nasıl şekillenebileceğini yetkili proje ve uluslararası yarışma süreçlerinde deniyoruz. 

MF: İmzanızı taşıyan projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? 

K. Ayata: Projelerimiz her seferinde mimari tasarım disiplinin genelinde kurguladığımız fikirlerin irdelenmesiyle gelişiyor. Tabii ki her tasarım problemi, kendi içerisindeki verileri, tanımları ve yeri ile bu düşüncelerin yorumunun spesifik olarak eldeki proje ile özdeşleşmesini sağlar. Proje tasarım süreçleri bi- 


zim için yeni bir odak oluşturabileceğimiz, kendimizi yenileyebileceğimiz ve ortaya öncelikle estetiği ile provoke eden bir 
ürünü yaratma güdüsü ile gelişir. Sonuçta ulaşmak istediğimiz 
etki, toplumsal olarak mekânsal algılara dair öngörülen gerçeklikleri esnetmek, kırmak ve ucu açık tanılara doğru ötelemek. 
Projelerimizde, hangi ölçekte olursa olsun, bugüne dek birlikte çalıştığımız müşterilerimizin ortak yönleri, tasarıma ve mimarlığa kendi projelerinin kapsamının çok ötesinde ilgili duymaları, farklı yaklaşımları benimseyebilmeleri ve normdan kopan tasarımları bir ek değer olarak görebilmeleri oldu. Bu örtüşen ilgiler, müşteriyi tipik bir müşteri olmaktan çıkarıp projenin gelişimi içindeki bir ortak haline getirmeye başladı. Mimari projelerimizin yanı sıra, birlikte çalıştığımız belli sanat ve tasarım galerileri var. Bu iki müşteri grubu arasındaki ilginç fark, 
mimari komisyonlarda biz müşterilerimizin algılarını genleştirmeye çalışırken, galeri küratörlerinin ise bizim algı sınırlarımızı 
zorlamamızı beklemesi. Bu da haliyle bizi sürekli bir devinim 
içinde başkalaşarak tasarlamaya yönlendiriyor. 

MF: New York'ta aldığınız ödülleri anlatır mısınız? 

K. Ayata: 1881 yılında kurulan ve Amerika'daki en köklü mimari 
vakıflardan Architectural League of New York, her sene ABD, 
Kanada ve Meksika'da yaşamakta olan, mezuniyetlerinden henüz 10 sene geçmemiş olan mimarlara açık ve her sene başka 
bir konu etrafında odaklanan bir portföy yarışması düzenler. 


M.— —— 
Meksiko City, DL1310 Konutları, 2016. 


v #7 — 
mmm 


ek m ii 
pi 


e mara mezi Gi 


Villa Al-Mezhar, Birleşik Arap Emirlikleri, 2008. 


“The Architectural League Prize for Young Architects and Designers” adıyla da bilinen bu yarışmada, 2014 senesindeki versiyonunda, bu ödüle layık görülen 6 tasarım grubundan biri olduk. 2016'da, Architectural Record dergisinin her sene düzenlediği ve dünyanın her kesiminden yapılan portföy başvurularıyla 
katılımının sağlandığı “Design Vanguard” ödülünü alan 10 mimari ofisten biri olduk. 2015 yılında katıldığımız Bauhaus Dessau Müzesi yeni binası için düzenlenen uluslararası mimari tasarım yarışmasında 900 üzerindeki katılımcı arasından eşdeğer 
birincilik ödülüne layık görüldük. 

MF: İmzanızı attığınız projelerin farklı bir duruşu var, mimari çizginizi 
nasıl tanımlarsınız, nelerden ilham alırsınız? 

K. Ayata: Bütün gayretimiz tasarımlarımızı sabit olmayan çizgiler- 
de tanımlamak belki de. Proje süreci her gün yaptığımız bir iş 
olmanın ötesinde, belli başlı kişisel dürtülerin, ilgilerin, estetik 
arayışların odaklandığı yoğun bir aktivite. Bunun sonucunda, 
biz değiştikçe, etkilendikçe, projelerimizin çizgilerinin de degişmesini istiyoruz. Bilinçli olarak belli bir stil ve imza kalıbında 
sıkışmamak gayretindeyiz. Bu yönde çalışırken, yenilik uğruna 
yenilik üretmenin tükenen bir yaklaşım olduğunu; tanıdık olarak kalıplanmış bazı tanımların ele alınarak farklılaştırılmalarını, 
yabancılaştırılmalarını proje üretimimizde genel bir tavır olarak 
tanımlayabilirim. Açıkçası nelerden ilham aldığımızı kesin bir 
şekilde söylemem mümkün değil. Kültürel ve sanatsal olarak 
çok zengin, üretken ve çalışkan bir metropolde yaşıyoruz; ve 
dünyanın her yerinden gelen farklı zevkte, renkte öğrencilerle çalışıyoruz. Buradaki zenginlikler, farklılıklar ve potansiyeller, belki de bizim için en büyük ilham kaynağıdır diyebilirim. 


RÖPORTAJ 


ME: Bu aralar hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 

K. Ayata: Ofisimizde sürekli olarak yaptığımız spekülatif çalışmaların yansıra, değişik aşamalardaki 3 proje bu aralar gündemimizi belirliyor. Meksiko City'de, cephesini strüktürel brüt beton olarak tasarladığımız 10 haneli bir konut binası şu an inşaat surecinde; New York'un kuzeyinde kademeli olarak bir süredir büyüttüğümüz, XX. yüzyıl ortalarından kalma modem bir 
müstakil konut bitme aşamasında. Son olarak Hollandalı sanatçı 
Harmen Brethouwer'un Bell Bronze serisinden bir parçanın etrafında akustik mekân tanımlamak için tasarladığımız pavyon, 
şu an geliştirme sürecinde, Mimari projelerimizin yani sıra, çeşitli sergi ve kitap projelerimiz de devam etmekte. 

MF: İstanbul ve New York'taki mimarlık sektörünü karşılaştıracak 
olursanız sizce ne tip benzerlik ve farklılıklar var? 

K. Ayata: Böyle bir karşılaştırmayı sağlıklıca yapabileceğim bir 
çalışmamız İstanbul için henüz olmadı. Umuyorum ki, hem büyüdüğüm, hem de büyümesini son 22 senedir uzaktan izlediğim ve de sıkça gelip gittiğim bu şehre yakın gelecekte pozitif bir katkımız olur. 

MF: Mimarlık önümüzdeki 20 yılda nasıl bir değişim gösterecek? 

K. Ayata: Mimarinin önümüzdeki 20 senede, son 20 senede yaygınlaşan teknolojik-dijital estetiklerden ve bu eğilimlere karşı 
duran popülist/tutucu tepkilerden tamamen arınıp; tasarım yaklaşımlarının tekçi, doğrucu ve etik bazlı tanımlarına sıkıştırılma- 
dan, farklı, çoğulcu ve en önemlisi kışkırtıcı estetik yorumlar ile 
gelişeceğini ümit ediyorum. 

Young&Ayata; 117 9th Street, Suite 203, Brooklyn, 

New York. young-ayata.com 
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Kentsel dönüşüme yeşil bir yaklaşım sunan 


Greenox, dış cephesinde yer alacak 900 ağaç ve 
29.900 bitkiyle Türkiye'nin ilk dikey ormanına 
sahip konut projesi olacak. 


Aycan-Feres İş Ortaklığı tarafından 
Kağıthane'de hayata geçirilen Greenox yeşil bina projesi, tamamlandığında Türkiye'nin ilk dikey ormanını oluşturacak. Bina cephelerine yerleşecek 900 
ağaç ve 25 bin 500 bitkinin yatayda iki 
dönümlük yeşil alana eşdeğer olacağı 
proje, günde yaklaşık 15 metreküp oksijen üretecek. Ağaç ve bitki dikimlerinin 
Eylül'de başladığı Greenox projesinin Kasım 2017'de tamamlanması planlanıyor. 
İstanbul'un merkez noktalarından Büyükdere Caddesi'ne 420 metre mesafede 
konumlanan Greenox, kent yaşamından 
vazgeçmeyenlere doğadan kopmadan 
şehirde keyifli bir yaşam fırsatı sunuyor. 


İçi de dışı da yeşil! 
Yeşil bir bina yaratmak üzere Greenox'un 
dış cephesine yerleştirilecek ağaç ve bit- 


Yapım Besray Köker. 


Ti 
Greenox' tin 
mimarı ve 
Feres'ini” 
ç ortağı. 
“Sâlih 
Cıkman. 


kiler, şehrin nefes almasına yardımcı ola- 


cak. Oksijen üretecek bitki örtüsü, karbondioksit ve toz partiküllerini emecek. 
Isı ve nem yalıtımı sayesinde daha az 
enerjiyle binanın yazın daha serin ve kışın daha sıcak olmasına imkan sağlayacak. Bitki örtüsü, bulunduğu bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırırken, kanatlı canlılar için de yaşam alanı oluşturacak. Greenox'un yalnız dış cephesi yeşil olmayacak, Leed Gold sertifika 
adayı bina, kendi kendine yeten enerji ve su tasarruflu sistemlerle donatılacak. Binanın çatısında yer alacak güneş 


'daki tesislerde 127 
Sık 30 bin bitki, proje 
için özel olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş. 
Bitki türleri belirlenirken binanın maruz 
kaldığı güneş ve rüzgârın yanı sıra 
ağıthane'nin iklimi de dikkate alınmış. 


panellerinden elde edilecek enerji, ortak alanların aydınlatmasında kullanılacak. Greenox'un doğa dostu sistemleriyle yüzde 70 daha az atık üretilecek. Yüzde 50 daha az enerji, yüzde 40 daha az 
su harcanacak. Karbondioksit salınımın- 
da yüzde 39'a varan azalma sağlanacak. 


Liuzhou Forest City projesi modern şehir tipolojisinin tüm ihtiyaçlarını içinde bulunduracak şekilde oluşturulmuş. Çalışma ofislerinden konutlara, otel ve hastanelerden okullara kadar tüm ihtiyaçlarınızı Liujiang nehrinin kıyısında 175 hektar üzerinde tasarlanmış bu yeşil şehirde halledebiliyorsunuz. Yeşilliklerle kaplı binaların dış yüzeylerinde toplam 40 
bin ağaç yükselirken, tüm projede 
toplamda yaklaşık 100 bitki çeşidi ve 1 milyon bitki kullanılmış. 
Dikey orman uygulaması, iç 
mekânlar için pasif soğutma işlevi görüyor ve aynı zamanda bölgede yaşayan bitki, kuş ve küçük 
hayvan popülasyonlarının şehrin yakınındaki karayolundan korunması için güvenli ve sakin bir 
ortam yaratıyor. Yılda 10 bin ton 
karbondioksidi emerek havayı temizlemesi öngörülen dikey ormanların 900 ton oksijen üreterek 
havanın kalitesini artıracağı tahmin ediliyor. 

Bina tasarımlarında kullanılan ve 
iç hava koşullarını dengeleyen jeotermal sistemlerle çatı güneş panelleri aracılığıyla projenin genelinde yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal enerji kaynakları desteklenmiş. Liuzhou şehir merkezine ulaşım için yüksek hızlı demiryolu hattı kurgulanmış ve elektrikli araçlar için uyumlu sistemler 
düşünülmüş. 


Çin'in güneydoğusundaki dağlık Guangxi bölgesinde 
Liuzhou Forest Gity isimli yepyeni bir orman şehri 
yükseliyor. Stefano Boeri mimarlık ofisinin gerçekleştirdiği 
bu yeni yaşam projesi, 30 bin kişinin doğayla iç içe 
yaşaması öngörülerek kurgulanmış. Yapım Naz Gürlek. 


—— 


ızho zİty projesinin üç yıl kadar bir sürede tamamlanması 
ve 2020 yılında şehirde yaşamın başlaması planlanmış. 
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Merak 


o. 0 


etüğimiz 
tasarım 
ofisleri 


New York'ta bu yıl 
açılan ve ses getiren 
en yeni restoran, 
cafe ve otellerin 
tasarımcılarının 

izini sürdük. Merak 
ettiğimiz bu tasarım 
ofislerinin 
arkasındaki 
isimleri ve 
imzaları haline 
gelen işlerini 
mercek 
altına aldık. 


Yapım Beliz Görgül. 


Mekânlarında bir yaşanmışlık 
ve aşinalık hissi vermeyi 

en iyi başaran tasarım 
ofisini kuran ikili olarak 
dikkatimizi Oliver ve Evan 
Haslegrave kardeşlere 
çeviriyoruz. Brooklyn'de 
yaşayan kardeşlerin birlikte 
kurdukları Home Studios 
başlarda küçük projelerle 
yola çıkmış, çoğu zaman 
ahşap işleri tasarımcıların 
kendi ellerinde şekillenmiş. 
Şimdilerde ise zamanında 
bitirdikleri Elsa, The 
Wyland, Donna adlı 
restoranların meyvesini 
yemeye başlamışlar. New 
Orleans'da Seaworthy, Los 
Angeles'da Gwen ve New 
York'da Barano ve Sydicated 
restoranları, detaylarıyla öne 
çıkmakta zorlanmıyorlar. 
homestudios.nyc 


YARATICI 


2001 yılında bir araya gelen dört üniversite 

arkadaşı tarafından kurulan Avroko sektörde o 
kadar hızlı ilerledi ki San Francisco ve Bangkok 
ofisleri ile birlikte üç ofisli dev bir firma haline geldi. 
Proje skalası menü tasarımından kumaş desenine, 
aydınlatma ürünlerinden tüm binanın mimarisine 
kadar dev gibi bir alanı kapsıyor. Firmanın en taze 
meyveleri geçen yıl sonunda New York'ta açılan 
Arlo Hudson ve Arlo Nomad otelleri, hem turistlerin 
hem de kent sakinlerinin tercihleri arasına 

girmeyi başarmış bile. avroko.com 


Robin ve Stephen'ın hikayesi harika tesadüfler üzerine kurulu. New York ve 
Floransa'da sanat üzerine lisansını tamamlayan Robin, gençlik yıllarında Robert 
Mapplethorpe ile çalışma imkanı bulmuş. Ardından Martin Scorcese'nin bir 
filminde görsel danışmanlık yapmaya başlayıp 15 yıl kadar sürecek bir film 
sektörü macerasına bulaşmış. Stephen ise çizim yönü çok güçlü bir mühendis. 
Kendisi de Robin gibi çeşitli filmlerde sanat direktörlüğü yaptıktan sonra ikilinin 
yolları kesişmiş. İlk olarak Zoolander filminden tanıdıkları aktör Ben Stiller'ın 
ev projesini tamamlamışlar. Günümüzde birçok ödül alan Roman& Williams 
firmasının kurulma macerası böyle başlıyor. İkilinin tamamladığı projelerden 
öne çıkanlar: The Standard NY, Upland, Ace Hotel, Cantinery İstanbul, The 
Ducth, Viceroy NY, Highline Hotel, The Royalton Hotel ve daha niceleri... 
romanandwilliams.com 


David Rockwell, 30 yıl önce belki de 
şu anda sektörün en büyüğü haline gelen firmasını kurarken bu kadar hayal 
kuruyor muydu acaba? Firmanın kapasitesi ve ürettiği projeler o kadar büyük ki son yıllarda Oscar törenlerinin 
sahnesine bile el attılar. Dünya çapında Nobu restoranları, NY Edition Otel, 
Neue House NY, Yotel gibi dev projelerin yanı sıra geçtiğimiz sene New 
York tasarım haftasında tasarladıkları minimal lambalarla bile gündemde 
kaldılar. En farklı yanları ise, bünyelerinde kurdukları Rockwell Lab ile yeni 
malzemelerle teknolojik fikirler üretiyor, denenmemişi arıyorlar. 
rockwellgroup.com 
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Maison Française: YBM Tasarım hakkında 
kısaca bilgi verebilir misiniz? 

Murat Erton: Yaklaşık yirmi yıllık profesyonel tecrübemi, tasarım konusundaki yüksek lisans bilgilerimle birleştirebilme fırsatını bana YBM Tasarım verdi. Dekoratif 
cam panel çalışmalarıma 2008'de başladım ancak YBM Tasarım 2010 yılında kuruldu. Özellikle 2012-2013 yıllarında yurtdışındaki projeler üzerinde farklı dekoratif panel malzemeleriyle çalışarak tecrübe edindim. Carta dekoratif cam panellerin Türkiye ve yurtdışındaki uygulanma serüveni de bu şekilde oldukça hızlı gelişmeye başladı. Şu anda YBM Tasarım olarak yurtiçinde ve yurtdışında her 
türlü proje için aylık 500 panel üretim kapasitemizle tasarım sektörüne hizmet veriyoruz. Bugüne kadar otel, hastane, ofis, 
konut gibi birçok projede Carta ürünlerimizi uygulama fırsatı bulduk. 


Tasarım 
firmasının 
kurucusu 
Murat 


MF: Cam panellerin kullanım alanları nelerdir? 
M. Erton: Temel olarak duvar panelleri 
olarak kullanılır. Mimari ölçekte ise, sabit veya hareketli bölme sistemlerinde, 
90 derece, otomatik veya sürme kapı olarak, mutfak tezgâh aralarında, pencere, 
saçak, masa veya merdiven korkulukları, 
mobilya, bina cepheleri ve standart camlara özel bir tasarım eklemek istediğiniz 
her projede, kısaca aklınıza gelebilecek 
her yerde, dekoratif cam panel uygulaması yapmak mümkündür. 

MF: Paneller özel olarak tasarlanabiliyor mu? 
M. Erton: Farklı ve günümüzde aranan bir 
malzeme olan Carta dekoratif paneller; 
camdan imal edilen, yarı saydam-buzlu 
dokular, muhtelif ölçü ve çeşitli renk 
seçeneklerine sahip, ısı ve ses yalıtımı da 
sağlayabilen, ışık-aydınlatma, montaj ve 
konumlandırma seçeneklerine göre farklı 
izlenim verebilen, estetik ve görsel bir 


YBM Tasarım firmasının kurucusu 
Murat Erton, 10 yıldır mimari 
projelere özel dekoratif cam paneller 
tasarlıyor ve üretiyor. Erton, bugüne 
kadar otel, hastane, ofis, konut gibi 
birçok projede kullandığı Carta cam 
panellerle ilgili sorularımızı yanıtladı. 


değer sağlayan, modern, teknolojik ama 
yaratıcı bir felsefeye dayanan dekoratif 
panellerdir. AT sınıfı yanmaz malzemeden 
oluşur ve Leed sertifikalıdır. Paneller 
temperlenebildiği ve aynı zamanda 
laminasyona uygun olduğu için mimari 
ölçekte kullanılabilir. Duvar panosu, 
mekân bölücü veya bir kapı olarak 
kullanılabilir. Cam panellerin desenlerini 
tasarımcı, projesine uygun biçimde 
istediği gibi tasarlayabilir. Panelleri ekstra 
clear cam ile ya da füme, bronz, mavi 
veya yeşil camlar ile üretmek olasıdır. 
Carta ürünlerini imalattan sonra istenilen 
şekilde boyamak da mümkündür ve 
tasarımcıya büyük ölçüde rahatlık sağlar. 
YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller; 
Mandıra Cad., Şanlı Sok., 6/A, 
Kadıköy, İstanbul. 

Tel: (0216) 567 90 80. 
ybmtasarim.com 


Küçük dokunuşlarla de öişen evler 


Renk, doku ve formları kullanarak yaşam alanlarına İl 
sihirli dokunuşlar katan Touching yöntemine 

ve Mimar Emel Balcı'nın sunduğu yaratıcı, 

fonksiyonel, az maliyetli çözümlere odaklanıyoruz. YA za ö 


Yapım İrem Somer. 


Değişime nereden : 
başlayacağınıza karar verdikten son 
ML Mimarlık yaşam konforunuz icin 

her detaya büyük titizlikle dokunuyor: 
Oturma grubunda önceden kullanılan 


: , ğ z , pastel tonlar renkli yastıklar ve yeşil > Ra 
Salonda kullanılan koyu renklerin yerine tercih edilen açık renklerdeki perde renkteki berjer ile canlandırılmış. > NE 
ve sandalyeler mekâna aydınlık, ferah ve modern bir görünüm katmış. 


Değişen yeni mevsimle birlikte yaşam alanlarımızda daha çok zaman geçirmeye başlayacağız. Modern 
hayatın bizi hapseden ritminden kurtulup, evlerimizde ve ofislerimizde bir değişim yapmayı elbette 
hepimiz istiyoruz. Ancak başta oluşacak karmaşa, kısıtlı zaman ve yüksek maliyetler her seferinde bir 
daha düşünmemize sebep oluyor. Yüksek mimar Emel Balcı tarafından 2010 yılında kurulan ML Mimarlık, mimari ve dekorasyon çözümlemeleri ile ihtiyaç duyduğumuz bu yaşamsal dönüşümü, gözümüzde büyüttüğümüz bu sorunları ortadan kaldırarak mümkün kılıyor. Değişen dekorasyon anlayışının getirdiği yeniliklerin ve yaratıcı çözümlerin ön planda olduğu Touching yöntemiyle mekânlar 
yepyeni bir görünüm kazanıyor. Modern hayatın getirdiği ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yenilenen mekânın stilinin, dokusunun ve karakterinin yeniden oluşturulmasını sağlayan Touching, 
yaşam alanlarını hızlı, ekonomik ve yaratıcı çözümlerle yenileme imkanı sunuyor. Modern iç mimarinin bu yeni trendi ile yapılan değişikliklerde bazen sadece bir aksesuar, duvar kağıdı veya aydınlatma bile yeterli olurken bazen de tamamen sıfırdan bir mekân tasarlayabiliyorsunuz. Önemli olan neye 
ihtiyacınız olduğunu iyi bilmeniz. Yaşam alanlarını kısa zamanda ve uygun maliyetle, var olan malzemelerden de faydalanarak karmaşaya neden olmayacak şekilde yenileyen Balcı, bir mekânı A'dan 
Z'ye birkaç günde teslim ediyor. Projelerinde değerli sanatsal objeleri kullanan Balcı, erişilebilir sanatın yaygınlaşması için de bir görev üstleniyor. Böylece kullanılan değerli sanat objeleri yıllar sonra mekân sahiplerine yatırım olarak geri dönüyor. Balcı'nın öncüsü olduğu Touching yöntemiyle ha- Mimar Emel Balcı. 
yatınızın büyük bir kısmını geçirdiğiniz evleriniz ve ofislerinizde sihirli dokunuşlarla hayallerinizde- 
ki yaşam alanına kavuşabilirsiniz. m-I.com.tr 
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Uluslararası mimarlık firması 3XKO Architects ve Benoy firması ortaklığı ile hayata geçirilen Vadistanbul Alışveriş Merkezi, 100 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Artaş ve Invest Ortak Girişmi tarafından atanan 3XKO Architects, projede 
ana tasarım fikrini uygulamaya en doğru 
şekilde aktarmak için yatırımcı firma, işletici firma ve uygulama ekibi ile yakın temas halinde, düzenli atölye ve sunum çalışmaları ile ilerleyen bir süreci yönetmiş. 
Eski bir sanayi bölgesinde yer alan Vadistanbul Alışveriş Merkezi, kentsel dönüşüm programı çerçevesinde yeni baştan düzenlenen Cendere Vadisi'nin mer- 
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Vadistanbul'da 
ni yaşam merkezi 


kez noktasında yer alıyor. 4 kata sahip 
proje yaklaşık 250 adet mağazadan ve 
Cendere Vadisi Ormanı manzarasına hakim, çatı teraslı bir yemek katından oluşuyor. Yemek katında aynı zamanda sinema ve oyun alanları konumlandırılmış. 
Proje kapsamında, dış perakende caddeleri yapının bir parçası olarak düşünülmüş, iç ve dış mekânlar birbirine bağlantılı olarak tasarlanmış. Bununla birlikte 3XKO Architects, alışveriş merkezini 
İstanbul Seyrantepe Metro İstasyonu'na 
bağlayan tek raylı monorail bağlantı istasyonlarının projesini de gerçekleştirmiş. 
Vadistanbul AVM'nin ön plana çıkan 
noktalarından biri, Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan, Türkiye'nin ise en 
büyük serbest form çatısına sahip olması. Yapının en alt seviyesine kadar günrşığını taşıyan serbest çatı konstrüksiyonu, 
çelik yapının mimari karakterini vurgulayan, dinamik bir aydınlatma sistemine 
dönüşerek projenin heykelsi etkisini güçlendiriyor. Kentin enerjisi ve yoğunluğu, 
geometrik form ve dokunuşları ise yapı 
içerisindeki dikey elemanlarda, mağaza 
cephelerinde, kolon, duvar ve yürüyen 
merdiven gibi noktalarda canlandırılmış. 
Üç farklı ana çıkış noktasına sahip tasarım, kent, akarsu ve orman unsurları üzerine kurulmuş. Yapının organik şekilli tavan elemanları ile ortaya çıkarılan renk 
ve yansımalar akarsu algısına atıf yaparken, AVM'nin tüm katlarında, orman dokusuna, doğaya ve doğal formlara güçlü şekilde bağlı tasarım detayları uygulanmış. Bununla birlikte, tüm dikey elemanlarda, mağaza cephelerinde, duvar 
ve kolonlarda, yürüyen merdivenlerde 
İstanbul'un ve şehir yaşamının yoğun, 
dinamik ve geometrik yapısı, sokak çizgisinden türeyen dokular ve şekiller eşliğinde yansıtılmış. Aydınlatma elemanları ise tasarım ile bütünlük sağlayacak şekilde, kolon, yürüyen merdiven gibi mimari elemanların heykelsi yapısını ortaya çıkaracak bir düzenlemeye sahip. Har 
Holland, Rotterdam tarafından tasarlanan 
aydınlatma konsepti kapsamında, tüm 
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AVM'nin tüm 
katlarında, 
orman dokusuna, 
doğaya ve doğal 
formlara güçlü 
şekilde bağlı 
tasarım detayları 
uygulanmış. 
Doğanın 
yansıması yeşil, 
mavi ve toprak 
tonlarındaki renk 
seçimleri, doğal 
dokular, mermer 
zemin döşemeler, 
ıslak hacimlerdeki 
doğal taş, 
seramik ve 
ahşap ürün 
seçimleri gibi tüm 
detaylar dokuyu 
vurgulayacak 
şekilde 
belirlenmiş. 
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AVM içerisinde gizli aydınlatma sistemi, 
suya yansıya ışığın oluşturduğu efekti iç 
mekâna taşımak amacıyla düzensiz şekilde yerleştirilmiş. Aynı zamanda, serbest form çatı yapısının alt bölümüne 
zamanlamalı aydınlatma sistemi entegre edilmiş. 

Projenin peyzaj tasarımında iç peyzaj 
alanları, ana alışveriş merkezinin bir parçası olan küçük dinlenme alanları ile bütünleştirilmiş. Orman temasının bir parçası olarak, yumuşak malzemelerin ve yeşil 
tonunda renklerin kullanıldığı bu alanlar 
ziyaretçilerin buluşma ve dinlenme noktaları olarak öne çıkıyor. 3xko.com 
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DENİZE AÇILAN KAPI 


Çeşme'de beş eşsiz destinasyon... Kapıları denize açılan, lüks yaşamlar... 
Elbette İzmir'in en beğenilen yaşam markası Folkart'tan. 


YAŞAM BAŞLADI 
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FOLKARTIB 


FOLKART 


ÇEŞME 


İPAŞALİMANI | FENERBURNU | ARDIÇ | ILICA | BOYALIK) 
WWW.FOLKARTCESME.COM | 444 22 78 


YASAM 
MİMARLIK 


Adalar'a 
karşı 
konforlu 
ve keyifli 
yaşam 


Özderici GYO güvencesiyle 
hayata geçirilen ve Maltepe 
bölgesinin önemli marka 
projelerinden biri olan 
Nuvo Dragos'un 2. etabı 
tamamlandı. Yaşamın 
başladığı ve komşuluk 
ilişkilerinin sosyal yaşamla 


buluştuğu proje, ana ulaşım arterlerinin 
ortasında mimari kalitesi, iç mekân 
tasarımı ve sosyal imkanları ile yaşam 


standardınızı yükseltiyor. 


Projenin B, GC ve D bloklarında yer alan 6 adet seyir terası 
ile yaşayanlara Adalar manzarasını komşuları ile birlikte 
doya doya seyretme imkanı sunuluyor. 
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Son yıllarda nitelikli konut sayısının artış gösterdiği İstanbul 


Maltepe'de, bitmiş bir projeden ev sahibi olmanın cazibesini sunan Nuvo Dragos, ana ulaşım arterlerinin ortasında, çevresinde 
konumlanan alışveriş merkezleri ve sosyal yaşamı ile dikkat çekiyor. Nuvo Dragos'a girdiğiniz anda sizi karşılayan geniş bahçeler, sosyal alanlar ve havuz çevresinde yer alan 5 blok; 52 bin 
metrekarelik alanda konumlanıyor. Projenin 2014 yılında yaşamın başladığı, 2 bloktan oluşan toplam 484 daire, 8 ticari ünitenin yer aldığı ilk etabında, 141, 2*1, 3*1 ve dubleks daireler bulunuyor. Tamamlanan ikinci etapta yer alan 3 blokta ise 
yine 141, 241, 341 ve dubleks olmak üzere 515 daire yer alıyor. 


Adalar ve deniz manzarası ile keyifli yaşam 
Projede 141 tip dairelerin büyüklüğü 66-89 metrekare, 2* Vlerin 
büyüklüğü 101-154 metrekare ve 3*1 daire tiplerinin büyüklüğü 
ise 156-219 metrekare arasında değişiyor. Nuvo Dragos'un ağırlıklı olarak 241 dairelerinde çift banyo bulunuyor. Bu dairelerde 
ayrıca açık mutfak seçeneği de yer alıyor. Metrekare büyüklüklerine göre oldukça fonksiyonel tasarlanan ve her bir detayında 
kaliteli malzemelerin kullanıldığı dairelerde mutfaklar ankastre 
mutfak ürünleri dahil olarak ev sahibine teslim ediliyor. 

Geniş ve ferah daire tanımının tam karşılığını veren projede, ortalama tavan yüksekliği 3.15 metre. Büyük balkonlu ve Adalar 
manzaralı daireler ise Nuvo Dragos'ta keyifli yaşam için sunu- 


< 
Nuvo Dragos'ta ister havuzda serinleyecek ister havuza 


karşı spor salonunda ter atacak, isterseniz de açık havada 
sevdiğiniz sporlara vakit ayırabileceksiniz. 


Geniş ve ferah daire tanımının tam karşılığın 
projede, ortalama tavan yüksekliği 3. 


lan en önemli avantajlardan biri. Klasik konut ve rezidans alternatifleri ile farklı yaşam stillerine uygun konforlu ve şık dairelerin yer aldığı projede B, C ve D bloklarında 6 adet seyir terası 
ile Adalar manzarasını komşularınızla birlikte seyretme olana- 
$ı bulunuyor. Nuvo Dragos komşuluk ilişkilerinin güçlü oldu- 
Şu, sıcak, samimi ve sakinlerine eski şehir yaşantısını hatırlatan 
özel bir konut projesi.” metin konulacak. 


Nuvo Dragos, 2726 metrekare alan üzerinde açık ve kapalı sosyal alanlarıyla metropolün yüklediği stresi uzaklaştıran ve bu sayede yaşam kalitenizi yükselten 7'den 70'e yaşayan tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirebileceği bir yaşam kompleksi. Geniş bahçeleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk 
havuzu, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, pilates stüdyosu, ortak kullanımlı seyir terasları, koşu ve yürüyüş ile çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları ve köpek gezdirme bölümleri ile bu projede asla 
canınız sıkılmayacak. 


Tüm ulaşım arterlerine yürüme mesafesinde olan Nuvo 
Dragos'ta yaşayıp işe, okula veya buluşmaya geç kalmak mümkün değil. Deniz, hava, kara ulaşım hatlarının tam ortasında bulunan proje, E-5 karayolunun Maltepe sahili tarafında yer alıyor. 
Haftasonunu ailenizle sahilde piknik veya yürüyüş yaparak de- 
Şerlendirmek de bu proje ile hayal olmaktan çıkıyor. Marmaray ile entegre, Kadıköy-Pendik metrosuna yaklaşık 500 metre mesafede yer alan Nuvo Dragos, E5, TEM, sahil ve minibüs 
yolu ulaşım alternatiflerine ve Carrefour Maltepe Park AVM'ye 
yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Projenin yakınında ayrıca Adliye Sarayı ile eğitim ve araştırma hastaneleri gibi önemli kamu 
kurumları da yer alıyor. 

Detaylı bilgi için: 0216 370 89 89 

WWW.nuvodragos.com 
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Kentte 


modem yaşam 


Mesa Koz, Mesa standardı ile Kozyatağı'nda 
yükseliyor. Yaratıcı mimari kurgusu ve önemli 
ulaşım akslarına yakınlığı ile cazip projenin 

All About Design imzalı satış ofisi ve örnek 
daireleri, Mesa Koz'un sunduğu ayrıcalıklı 
yaşama birebir ayna tutuyor. 


kirişle 

cephe ile 
uyumlu old 
mekanda; 
Moooi marka 
aydınlatmalar 
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Al About 
Design'ın 
sahibi 

irem 
Boysanoğlu. 


Satış ofisi lobisindeki berjerlerin 
Jean Paul Gaultier marka 
kumaşları Indoors'tan alınmış. 


Lüks, konfor ve estetik detaylar üzerine 
tasarlanan, her köşesi için özgün ve modern yaklaşımları barındıran Mesa Koz, 
satış ofisi ve örnek daireleri ile projeden 
daire sahibi olmak isteyenlere sıcak bir 
karşılama sunuyor. Mesa Koz'un satış ofisi ile 141 ve 241 tipteki örnek daireleri, 
All About Design imzası taşıyor. 


Mesa Koz satış ofisi ve örnek daireleri, 
proje alanından bağımsız konumlanan 3 
katlı bir binada kurgulanmış. İlk kat lobi 
olarak tasarlanırken, orta kat satış ofisi 
ve son kat ise örnek dairelere ayrılmış. 
Binayı dört duvar teslim alan All About 


Design, tüm binada projenin vitrini olan 
stil sahibi ve sofistike bir görünüm yaratmayı başarmış. Dış cephesi turuncu olan 
binanın satış ofisinde de bu renk devam 
ettirilerek siyahın sofistike etkisiyle lüks 
algısı pekiştirilmiş. Lobi ve satış ofisinde 
deri, kaşmir gibi farklı materyallerin kullanıldığı mobilyalar, el yapımı aydınlatmalar, görkemli kütüphane, kuyruklu piyano ve sanat eserleriyle kurulan atmosfer, sade ve dingin bir yaşam alanı sunan 
örnek dairelerle görsel bir denge oluşturmuş. Kentsel modem anlayışta 60 ve 100 
metrekarelik dairelerin kurgusu belirlenirken modern bir hayat sürdüren, tercihi 
sadelik olsa da şıklıktan ödün vermeyen 


30 yaş üstü çalışan kitle hedef alınmış. 
Düz hatlı mobilyalar geometrik desenlerle hareketlendirilirken, deri, kaşmir, kadife, ahşap ve mermer gibi çoklu doku kullanımıyla samimiyet duygusu yoğunlaştırılmış. Metrekareler göz önüne alınarak 
maksimum fonksiyonellik her iki örnek 
dairede de esas alınmış. İşlevsel çözümlere sahip olduğu kadar estetik değerleri 
de barındıran 141 ve 241 örnek dairelerde Mesa Koz projesinin karakteristik unsurlarına göndermeler yapılırken materyalden konsept seçimine kadar tüm süreç 
ALI About Design tarafından yürütülmüş. 


www.mesakoz.com 
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Minotti, 
aydınlatma ise ... 
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kapakları, lambri 
yatak başı ve deri 
kaplama şifonyer 
All About Design , 
tasarımı. 
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MESA KOZ HAKKINDA 


Mesa'nın Kozyatağı'ndaki ilk projesi olarak yüksek standartları ile Kozyatağı'ndaki yaşamı yeni zirvesine taşıyacak 
olan Mesa Koz, 1-1den 3* Ve kadar farklı rezidans tipleri ve ticari alanlar vaat ediyor. Özgün mimari tasarımı ve 28 
kat yüksekliği ile bölgesinin ikonik yapıları arasına girecek olan projede ayrıca concierge, housekeeping ve vale hizmetleri sunuluyor. Ergün Mimarlık imzası taşıyan projede 19uncu kata kadar 111 ve 211 tip daireler bulunuyor. Projenin 19. katında ise tüm bağımsız birimlerin kullanabileceği Lounge alanı yer alıyor. Projenin bundan sonrasında 
ise 2*1, 311 ve 411 Penthouse gibi büyük metrekareli daire seçenekleri sunuluyor. 
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Piyalepaşa İstanbul'da 
büyük buluşma 


Kökleri 500 yıl öncesine uzanan İstanbul'un kalbi Beyoğlu'ndaki tarihi Piyalepaşa 
semtinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, görkemli bir yılbaşı davetiyle 
misafirlerini ağırladı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Doğan 
Burda Dergi Grubu CEO'su Cem Başar'ın ev sahipliğinde Piyalepaşa İstanbul Satış 
Ofisi'nde düzenlenen davette sektörün önde gelenleri biraraya geldi. 


Polat markasının 60 yıllık tecrübesiyle 
İstanbul'un gelecek vadeden en değerli semtlerinden Piyalepaşa'da, özlem duyulan mahalle hayatını yeniden canlandırmayı hedefleyen Piyalepaşa İstanbul, 
13 Aralık Çarşamba 
ya dünyasının etkili 
yılbaşı davetinde ağırladı. Polat Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile 


imlerini renkli bir 


Doğan Burda Dergi Grubu CEO'su Cem 


Başar'ın ev sahipliğini gerçekleştirdiği bu 
özel gecede konuklar birbirinden lezzetli 
ikramlar ve ünlü DJ Murat Tokuz'un performansı eşliğinde keyifli saatler yaşadı. 


Piyalepaşa İstanbul'da yaşam 

Türkiye'nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, 2018 yılı Haziran ayında tamamlanan ilk etabıyla yaşam- 


la buluşmaya hazırlanıyor. Farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın 
yanı sıra ofis, otel ve Alış Sokağı'ndan 
(AVS) oluşan karma konsepti ile dikkat çeken proje, samimi, sıcak bir mahalle yaşamı 
sunuyor. Merkezi lokas 
kazanan Piyalep 
tiklal Caddes 


ve Beşiki 


yonuyla da beğeni 
tanbul, Beyoğlu İsöy, Kabataş, Nişantaşı 
hrin cazibe merkezlerine 


sadece birkaç dakika mesafede yer aliyor. 


Cem Başar. 


Doğan Burda Satış 
Direktörü Orhan Taşkın, 
Doğan Burda CEO'su 
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120 mağazalı Alışveriş Sokağı 
Mimarisi ve konsepti ile Nişantaşı ve 


Beyoğlu'nu anım: 


atan, 550 metre uzun- 


luğunda, 17 metre genişliğindeki Alışve- 


riş 


okağı'nda ulusal ve uluslararası 120 


mağaza yer alıyor. 2 katlı AVS'de mağa- 


zaların yanı sıra 9 salonlu sinema komp- 


leksi, zengin fastfood noktaları ile fark- 


lı damaklara hitap eden seçkin restoran 


ve kafeler bulunuyor. Kısa süreli park, 
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Neslihan Can, 
Nisa Aslı Erten Çokça. 


taksi ve vale imkânlarının yanı sıra metrobüs ve metrolara shuttle hizmeti gibi 
avantajlar sunan AVS'de yıl içerisinde 
çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzen- 


nat merkezine dönüştürülecek. 700 met- 


rekarelik bir sergi salonunun yer alacagı mekân, bin metrekarelik bir kullanım 
alanı sunuyor. 
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Yener 
Şenok., r papa | 


LONDRA'DAN İKİ ÖDÜL 


Piyalepaşa İstanbul Londra'da 
bu yıl düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (European Property Awards 2017-2018) kapsamında 2 ödül birden aldı. “Geliştirme” kategorisinde “Karma 
Kullanım” dalında Türkiye'nin 
en iyisi seçilen Piyalepaşa İstanbul, aynı zamanda proje içerisindeki 190 daireden oluşan 16 
katlı rezidans bloğu ile de “Konut Yüksek Katlı Bina” kategorisinde de yine Türkiye'nin en iyisi seçilerek her iki ödülün sahibi 
oldu. Proje, ayrıca International 
Property Awards'da Avrupa'nın 
ve dünyanın en iyi karma kullanım projesi olmak için aday gösterilmişti. Piyalepaşa İstanbul bugüne kadar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 16 ödüle 
layık görüldü. 


4 
profili ile Braas Villa 
tion Innotech kiremit, 
“ çatılara güçlü'Ve geleneksel bir 
görünüm!kazandırıyor. . “ 


Braas Çatı Sistemleri, geçtiğimiz yılın sonunda Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye” de lanse ettiği ve çimentolu kiremit üretim 
teknolojisinde devrim olarak ifade edilen “Evolution Innotech” 
yüzey teknolojisine sahip kiremit modellerini genişletmeye devam ediyor. Braas, yıllara dayanan Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği, çatıda çığır açan yeni teknolojisi Evolution Innotech ile üç 
devrimsel yeniliği tek bir çatı altında topluyor: “Zırhlı koruma”, 
“Su itici yüzey”, yüksek renk şiddeti ve pürüzsüz yüzeyle sağlanan “Sürdürülebilir estetik performans”. 

Yaptığı kapsamlı yatırımla, tüm üretim süreçlerini ve hammaddelerini yeni baştan tanımlayarak dünya çapında bir üretim teknolojisi olan Evolution Innotech'i Gebze tesisine taşıyan Braas; böylece çatıda hem kaliteyi hem de performansı artırmayı hedefliyor. 


Villa Gül Kurusu Villa Havana Kahve 
Evolution Innotech Evolution Innotech 


Kiremit yüzey teknolojisi neden önemlidir? 

Uzun ömürlü, konforlu ve estetik çatıların en önemli unsurlarından biri, kaliteli çatı kaplama malzemesi seçimidir. Kaliteden 
beklenti ise yağmur, kar, don gibi zorlu hava koşullarına, gece 
gündüz arasındaki sıcaklık farklarına karşı dirençli ve uzun 
ömürlü olup sorunsuz kullanılması ve estetik performansının 
yüksek olmasıdır. En önemli çatı kaplama malzemelerinden 
olan kiremidin, yüzeyi de kaliteyi belirleyen önemli unsurlardan 
biridir. Kiremidin güçlü ve inovatif bir yüzeye sahip olması, 


EVOLUTTON INNOTECH, 
KİREMİDE NE KAZANDIRIYOR? 


uzun vadede fiziksel ve estetik performansını olumlu etkileyen 
en önemli kriterlerden biridir. Kısa zamanda renk şiddetini 
kaybeden, çevresel etkilere maruz kaldıkça yüzeyinde aşınma 
görülen ve yıpranan kiremitler, çatıda fiziksel ve estetik çeşitli 
sorunların oluşmasına neden olur. Bu sorunların oluşmasına 
izin vermeyecek üstün üretim teknolojileri ile geliştirilen kiremit 
modellerini en başta tercih etmek, uzun ömürlü bir çatıya sahip 


olmak için önemlidir. 
» # â 
j Villa 
j Havana 
/ Kahve 
f Evolution 
/ Innotech 


Villa 

Gül 
Kurusu 
Evolution 
Innotech 


Braas tarafından geliştirmiş yoğunlaştırılmış bileşik katmanlama 
teknolojisi olan Evolution Innotech, çimentolu kiremit üretim 
teknolojisinde çığır açan bir inovasyon olarak nitelendiriliyor. 
Bu teknoloji, üç yeniliğin birlikteliğiyle çatılarda yüksek performans sağlıyor: 


Sadelik ve estetiğin birleştiği Braas 
TegaLModerN Evolution Innotech, düz profili ve 

üçüncü boyutun sağladığı gölge efekti ile modern ve 
özgün bir çatı hayal edenler için tasarlandı. 


e 


> 


NNOTECH 


1. Zırhlı koruma 

Evolution Innotech sayesinde Braas kiremidin yüzeyi, Colour- 
Fusion Ergitmeli kaynaştırma tekniği ile gövdeyle bütünleşik, 
sağlam bir yapıya kavuşuyor. Böylelikle çatı, zorlu hava koşullarına karşı bir zırh gibi korunuyor. Kiremidin estetik ve fiziksel 
performansı artarak daha güçlü ve daha dayanıklı hale geliyor. 
2. Su itici yüzey 

Zırhlı yüzey sayesinde kiremit, suyu yüzeyinden iterek bünyesi- 
ne almıyor. Suyu itmesi de yüzey aşınma direncini maksimuma 
çıkarıyor. Yüzey boşluklarını tamamen dolduran Evolution Innotech teknolojisiyle üretilen kiremitler, diğer kiremitlere göre daha 
pürüzsüz ve daha az toz tutan bir yüzeye sahip oluyor. Böylece 
kiremit, yağışla beraber kendi kendine daha iyi temizleniyor, kirlenme ve yosunlaşmaya karşı artırılmış bir korumaya sahip oluyor. 
3. Sürdürülebilir estetik performans 

ColourFusion tekniği ve yoğun teknolojik pigmentler sayesinde 
kiremit daha doygun, daha canlı renklere sahip oluyor ve renk 
şiddeti performansını daha uzun süre koruyabiliyor. Evolution 
Innotech ile Braas çatılar yaşıtlarından daha genç görünüyor. 
Evoution Innotech ile üretilen Braas kiremidin farkı, ilk bakışta 
bile rahatlıkla görülebiliyor, uzun vadede daha yüksek estetik 
performansa sahip çatılar elde edilebiliyor. 

braas.com.tr 
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Bodrum Yalıçiftlikte 


100 milyon Dolar yatırımla yük: 

Barbaros Reserve Bodrum Residences 

ve lüksü bir arada sunuyor. İki fazdan oluşan oje, 
Peska Turizm'in sahip olduğu 49 yıllık üst hakkı ile 


devre tatil modeli sunuyor. 


Yapım Besray Köker. 


Barbaros Reserve-Bodrum Residences proje 
tasarımı Suyabatmaz Demirel Mimarlık'a ait. 


Barbaros Reserve Bodrum Residences, 
Bodrum'da yeni bir hayatın kapılarını araliyor. Bodrum Yalıçiftlik mevkiinde, eşsiz bir koya sahip olan Barbaros Reserve, komple mobilya ve beyaz eşya donanımlı, hemen yanındaki Kempinski Barbaros Bay otelinin hizmetlerinden faydalanma ayrıcalığı ile 42 özel süite (konaklama birimi) 49 yıllığına devre tatil modeliyle sahip olma fırsatı sunuyor. Peska Turizm ile Sera Group ortaklığının eseri Barbaros Reserve-Bodrum Residences'ın ilk 
fazı 50 milyon Dolar yatırımla hayata geçiriliyor. Mimar Arif Suyabatmaz ve Hakan Demirel'in imzasını taşıyan 42 süitlik 


ilk fazının Haziran 2018'de teslim edilmesi 
planlanıyor. Bu fazda 340 ile 740 metrekare arasında değişen 341, 411 ve 541 süitler 
yer alıyor. Süitlerin metrekare fiyatı 5.500 
Dolar'dan başlıyor. İkinci fazın ise, 80 ile 
120 metrekare arasında değişen 141 ve 211 
tipte yaklaşık 100 süitten oluşması planlanıyor. 2. fazın Eylül 2019'da teslim edilmesi 
hedefleniyor. İki faz da tamamlandığında 
yatırım tutarı 100 milyon Dolar'ı bulacak. 


Sera Group CEO'su Ahmet Ozan Şener 
“Dünyadaki tatil 
anlayışının değişmesiyle artık küçük otel 


projeyi şöyle anlatıyor: 


Projenin 42 
süitlik ilk 
fazının, Haziran 
2018'de 

teslim. edilmesi 
planlanıyor: 


sr 
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odaları yerine daha büyük, ev konforunda hizmet verilen ve daha uzun kalınabilecek odalar ve tesisler tercih ediliyor. Buradan yola çıkarak 37 bin metrekare arazi üzerinde yükselecek projenin 42 süitlik 
ilk fazı, denize 100 metre mesafede, hem 
ev hem de hotel konforunda hizmet verecek. Projenin ayrıca 600 metre uzunluğunda özel plajı ve koyu bulunuyor. Komple 
mobilyalı olan süitler, kullanılmayan zamanlarda otel hizmetleriyle kiralanabilecek 
ve böylece gidilmeyen zamanlar da değerlendirilebilecek. Projedeki ana temamız bavulunuzu alın, gelin.” 
barbarosreserve.com 


PROJE 


Arazi genelinde tüm otoparkların yer altında 
çözülmüş ve yer üstünün sadece yaya kullanımı 
ile zengin bir peyzaj dokusuna ayrılmış olması, 

projenin ayrıştırıcı unsurlarından sadece biri. 


70 dönümlük alana sahip Nef Kandilli'de 
5*'Ve kadar çeşitli büyüklükte daire 
tipleri yer alacak. 
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Projenin iç tasarımı için dünyaca ünlü lüks moda 
markaları Missoni Home ve Etro Home ile görüşülüyor. 
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İstanbul Nefle gü üzel © 


iinde 


Nef'in İstanbul'da hayata geçirdiği ilk 'Luxury Living' projesi, Emre Arolat imzası 
taşıyor. Marka, Nef Kandilli ile herkesi ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyor. 


İnovasyon anlayışı ve tasarım yaklaşımıyla sektöre pek çok ilk kazandıran Nef, 
yeni “Luxury Living” konseptli projesini 
Bodrum'dan sonra İstanbul'un en eski 
ve gözde semtlerinden Kandilli'de oluşturuyor. 70 dönüm üzerinde yer alan Nef 
Kandilli, karakteristik mimariyle modem 
çizgileri birleştiren tasarımı ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Emre Arolat tarafından tasarlanan 
Nef Kandilli, 5*1e kadar çeşitli büyük- 


lükte daire tiplerinden oluşuyor. Projenin iç tasarımı içinse dünyaca ünlü lüks 
moda markaları Missoni Home ve Etro 
Home ile görüşülüyor. 


Foldhome'a lüks yorum 

Öne çıkacak iç tasarımına ek olarak 
proje, bir Nef inovasyonu olan patentli Foldhome sistemine dahil olacak çok 
özel alanlara sahip. Nef Kandilli ev sahiplerinin ortak kullanımı için projenin 


EMRE AROLAT, NEF KANDİLLİ'Yİ ANLATIYOR: 


bir yalısı, istedikleri zaman davet verebilecekleri Kandilli'de, bahçe içinde bir 
köşkü ve birçok etkinlik düzenleyebilecekleri, misafirlerini ağırlayabilecekleri, Kanlıca'da yeşillikler içinde 10 dönüm eşsiz bir bahçesi olacak. Luxury 
Living serileri için özel tasarlanan Fold 
alanları, bu projede Kandilli ev sahipleri için Foldhome deneyimini ayrı bir boyuta taşıyacak. 

nefkandilli.com.tr 


“Nef Kandilli, genetik yapısı itibariyle büyük ölçekte İstanbula, daha daraltılmış bir çerçevede ise Boğaziçi'ne eklemleniyor. Boğaziçi'nin su kenarı yapıları ve kıyı konaklarının ayrıştırıcı özellikleri, Nef yapılarının da ana unsurları olarak öne çıkıyor. Geniş saçaklarla gölgelenen katlar, görüş perspektiflerini artıran ve çevresel eğimlere 
göre şekillenen çıkmalar, cephe tasarımının altyapısını oluşturan çatı düzeneği ve topografyayla kurulan barışçıl ilişkiler, birkaç yüzyıl öncesinin yapısal geleneğinden türeyen, ancak güncel bir yorumla ete kemiğe bürünen 
özgün bir karakteri ortaya koyuyor. Farklı toprak renklerini bir araya getiren özel bir kaplama ile doğal ahşabın 
yumuşaklığı, her defasında dokunmak, hatta okşamak isteyeceğiniz bir yüzey örüntüsü oluşturuyor. Manzara yönünde tasarlanan kesintisiz şeffaf yüzeylerle yan cephelerde kullanılan artikülasyon dilinin, yapılara tek defaya 
özgü bir kimlik kazandırması hedefleniyor.” 
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. gli — Taneli. 


Kemerlife XXIII, 1-0'dan 541'e kadar 
farklı büyüklüğe sahip daireler, her stil 
için ideal bir yaşam sunuyor. 


Güneş panelleriyle yeşil enerji 
kullanacak olan proje, asma bahçeleri 
ve ahşap bloklardaki bahçe 
teraslarıyla doğada huzurlu ai 
bir yaşam ai Ve 


ss! 


1 yam 


Metal Yapı Konut'un 
simgesi olan doğal 
malzemelerin kullanıldığı 
biri taş diğer ikisi ahşap 
üç bloktan oluşan 
Kemerlife XXII, akıllı ev 
sistemi ile donatılmış 
160 daire ve 8 
mağazadan oluşuyor. 


Kerem Piker imzalı proje, 


doğayla iç içe bir yaşam 
vaat ediyor. 


Yapım Besray Köker. 


İRİ Tan 


Ezdi. ELE — 


Hem şehirde hem de yeşillikler içinde 
yaşamanın keyfini çıkaracağınız Kemerlife XXIN, bulunduğu konum itibariyle 
İstanbul'un en prestijli ve en çok prim 
yapan semtlerinden Kemerburgaz'da yer 
alıyor. Ormana yakınlığı sebebiyle doğa 
ile iç içe bir yaşam sunan proje, biri taş 
ikisi ahşap toplam 3 blokta akıllı ev sistemi ile donatılmış 160 daire ve 8 mağazadan oluşuyor. 140'dan 5*Ve kadar farklı büyüklüğe sahip daireler, her stile ve 
zevke hitap eden ideal bir yaşam sunuyor. Metal Yapı Konut'un simgesi doğal 
malzemelerin kullanıldığı projede taş ve 
ahşabın birlikteliği, Kerem Piker'in özgün tasarımı ile buluşuyor. Mimarisi ferahlık ve bol güneş ışığı üzerine kurgulanan proje, asma bahçeleri ve ahşap bloklardaki bahçe teraslarıyla yeşil içerisinde 
huzurlu bir yaşam vaat ediyor. 


Kemer bölgesinden yepyeni standartların oluşmasına yarar sağlayacak Kemerlife XXIIV'te güneş panelleri ile yeşil enerji 
kullanılacak. Hem doğa korunacak hem 
de çevreye katkınız olacak. 


Kemerlife XXIII, İstanbul Caddesi'ne bakan 8 mağazası ile bölgenin sosyal yaşamına yeni bir renk getirecek. Peyzaj alanları, açık havuz, kafeterya ve spor merkezi, evinizin bir uzantısı kadar kullanışlı ve 
günlük hayatınızın içinde olacak. 
kemerlife23.com.tr 


YATIRIM 


merkezine 
dönüştürülecek 
projenin simgesi saat 
kulesinin konumlandığı 
alanda, 700 
metrekarelik bir sergi 
salonu yer alacak. 


İstanbul'un kalbi Beyoğlu" nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul, projeden ev 
almak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Özel kampanyada, 60 ay vadeli O 


faiz ve 120 ay vade yüzde 0,45 faizli öleme seçenekleri sunuluyor. 


Polat markasının 60 yıllık köklü geçmişi ve gücünü yansıttığı Beyoğlu'nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul'da yılın son kampanyasının startı verildi. 60 ay 
vadeli 0 faiz ve 120 ay vade yüzde 0,45 
faizli özel kampanya, 30 Kasım 2017 tarihine kadar geçerli olacak. Ödeme konusunda kişiye özel yüzlerce ödeme seçeneği sunan Piyalepaşa İstanbul'da konut 
fiyatları 800 bin TL'den başlıyor. 


Şehrin kalbinde 

Sosyal donatıları ve kişiye özel ayrıcalıklı 
ödeme seçenekleriyle cazip fırsatlar vadeden Piyalepaşa İstanbul, ulaşım konusundaki merkezi konumuyla İstanbul'un 
en dikkat çeken kentsel dönüşüm pro- 


jelerinden biri. Beyoğlu İstiklal Caddesi, 
Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş 
gibi şehrin cazibe noktalarına birkaç dakikalık mesafede konumlanıyor. Piyalepaşa İstanbul'da yaşayanlar için taksi ve 
vale imkânlarının yanı sıra metrobüs ve 
metrolara shuttle hizmeti gibi avantajlar 
da sunuluyor. Proje; D-100 karayolu ve 
çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve 
Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi 
ve hastanelere yakın konumuyla da ön 
plana çıkıyor. 


Alışveriş sokağı 2018'de açılıyor 
Projede yaşam alanlarının yanı sıra ofis, 
otel ve Alışveriş Sokağı (AVS) da yer alıyor. 550 metre uzunluğunda ve 17 metre 


Yapım Besray Köker. 


genişliğindeki Alışveriş Sokağı'nda ulusal ve uluslararası 120 mağaza yer alıyor. İki katlı alışveriş sokağında mağazaların yanı sıra 9 salonlu sinema kompleksi, fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunuyor. Yürüyüş yolu üzerindeki 2500 metrekarelik spor merkezinde 
fitness'tan basketbol sahasına, yüzmeden 
pilatese kadar birçok farklı sporu yapma 
imkânı bunuyor. Yaklaşık 3900 araçlık 
4 katlı otopark alanı bulunan Piyalepaşa İstanbul'da daire sahipleri ve ziyaretçiler arabalarını rahatlıkla park edip dolaşabilecekler. AVS'nin ilk etabı 2018 yılında açılıyor. 

piyalepasa.com.tr 
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Mimari ve sanatın entegrasyonunu farklı projeleriyle gözler önüne seren Ferko 
Inşaat, Ferko Signature ile sektöre estetik bir bakış açısı getiriyor. yapım Besray Köker. 


Sanatın mimariyle bütünleştiği Ferko Signature, Çekyalı ışık heykel tasarımcısı ve 
üreticisi Lasvit markasının zarif olduğu 
kadar da ihtişamlı tasarımına ev sahipliği yapıyor. Üfleme camdan ürettiği sanat enstalasyonları ile dünya çapında bilinen işlerin sahibi aydınlatma markası Lasvit, Ferko Signature'ın lobisini Amber isimli tasarımıyla aydınlatıyor. Yaklaşık dört metreküplük hacmiyle tüm 
lobiye hakim büyüleyici ışıklı heykel 
Amber, ziyaretçileri metal ve camdan 
oluşan ışıltılı bir labirentte dolaşmaya 
davet ediyor. Benzeri tasarımlardan 
farklı olarak dışarıdan görülen metal 
bir strüktüre sahip 
aydınlatmanın, üç 
boyutlu metal kafes 
yapısının içerisin- 
den her yöne doğru cam öğeler yükseliyor. Lasvit'in işinin ehli cam ustaları 
tarafından üflenerek üretilen ışık heykeli, 
Ferko Signature'ın estetik, teknolojik ve 
eşsiz mimari yapısını sembolize ediyor. 


Medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol'un 
tasarladığı Türkiye'nin ilk data painting eseri Wind of 
Istanbul da Ferko Signature'ın lobisinde sergileniyor. 


Türkiye'nin ilk data 

painting eseri 

Ferko Signature hem Türkiye'nin ilk data 
painting eserine ev sahipliği yapıyor hem 


de Türkiye'nin en büyük sanat merkezini iş dünyasıyla buluşturuyor. Medya 
sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol'un Ferko Signature için tasarladığı Türkiye'nin ilk data painting eseri Wind of İstanbul, projenin lobisinde konumlandırılıyor. Sanatçı, eserin- 
de İstanbul'daki rüzgar bilgilerini yaklaşık 3x6 metrelik dijital bir tabloya sürekli değişen, interaktif resimler olarak yansıtıyor. Eser, İstanbul'un belirgin rüzgar 
karakteristiğine odaklanan 4 dinamik bölümden oluşuyor. Her bölüm, rüzgarın 
görünmeyen güzelliğini, rengârenk ve 
estetik bir tablo olarak ortaya çıkarıyor. 
ferkosignature.com 
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Tahincioğlu'nun 

100 yılı aşkın 
tarihiyle İstanbul'un 
prestijli semti ve 
şehrin yeni gözdesi 
Bomonti'de hayata 
geçirdiği yeni projesi 
Nidapark Bomonti'de 
satışlar başladı! İsteyene 
manzara, isteyene teras, 
isteyene ise bahçe keyfi 
Nida Bomaonti'de... 


Yapım Besray Köker. 


Gayrimenkul sektörünün önde gelen 
markalarından Tahincioğlu imzasıyla 
İstanbul'un tarihi semti Bomontü'de hayata geçen lüks konut projesi Nidapark 
Bomonti'de satışlar başladı. Farklı bölümlerden oluşan ve mülk sahiplerine şehrin 
kalbinde konforlu yaşam alanları sunan 
projede daire fiyatları KDV dahil 714 bin 
TL'den başlıyor. 3 yıl sonra teslim edilmesi planlanan projenin tanıtımı amacıyla 
düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Nidapark Bomonti projesiyle rezidans, ofis ve alışveriş alanlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunacaklarını söylüyor. Tahincioğlu ayrıca: “100 yılı 


Nidapark Bomonti Kule, Nidapark Bomonti Teras, 
Nidapark Bomonti Suit, Nidakule Bomonti Ofis, Nidapark 
Bomonti Meydan'dan oluşan Nidapark Bomonti; Beyoğlu, 

Beşiktaş ve Maslak aksına komşu bir karma proje. 


ZER ze ,, 
ri 5 Pati 
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aşkın tarihiyle, İstanbul'un son dönemde- 
ki en prestijli semti Bomonti, şehrin en 
önemli ulaşım akslarının üstünde, şehrin 
eğlence, kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alıyor. Kolay Ulaşılan, Zor Vazgeçilen Nidapark Bomonti projemizle hem 
semt sakinlerine hem de mülk sahiplerine konforlu bir yaşam sunacağız” diyor. 


Nidapark Bomonti projesi Teras, Ofis, 
Kule, Meydan ve Suit olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. İstanbul ve tarihi yarımada manzarasını gözler önüne seren Nidapark Bomonti Kule'de 141'den 4,5*1e 
kadar daire tipleri bulunuyor. Nidapark 
Bomonti Teras ise geniş terasları ve yatay 
yerleşimiyle iç bahçedeki peyzaj alanıyla keyifli bir ortam sunarak 141'den 4*1V'e 
kadar değişen daire tipleriyle dikkat çekiyor. Proje içerisinde kapalı ve açık yüzme havuzu, havuz çevresinde dinlenme 
ve güneşlenme terası, fitness salonu bulunuyor. Karma projede ev sahiplerine 141 
ve 211 daireler için birer adet, 3*1 daireler için ikişer adet ve 411 daireler için üç 
otopark yeri tahsis edilirken, kapalı otoparklardan doğrudan tüm dairelere asansör ile ulaşım imkanı bulunuyor. Ödeme- 
de de ev sahibi olmak isteyenlere cazip avantajlar sunuluyor: Projede yüzde 5 peşinat, 6 ay 
sonra yüzde 5 ara ödeme, 


TM 
TM İl li 


ETİ EE il ri Mi 


12 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, yüzde 80'lik kısmı 60 aya kadar yüzde 0 faiz, 
61-120 aylık seçilen vadelerde ise yüzde 
0,45 aylık faiz imkânı yer alıyor. Satışlar- 
da anlaşmalı olan Vakıfbank, Halkbank, 
Akbank'tan kredi seçeneklerinden yararlanılabiliyor. Peşin alım yapmak isteyenlere ise yüzde 15 indirim yapılıyor. 

www.nidaparkbomonti.com 


Tahincioğlu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan 
Tahincioğlu. 
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“Arazi yatırımı uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmemeli. 


Kısa ve orta vadeli yatırımlar da yapmak mümkün. Burada yatırımcının 
beklentisi ve bütçesi ön plandadır” sözlerinin sahibi BE Land 
Investment Kurucu Ortağı Bekir Erkuş, çözümleriyle arazi yatırımına 
daha cesur bakmamızı sağlıyor. 


Maison Française: BE Land Investment'ın 
sektördeki uzmanlığını öğrenebilir miyiz? 
Bekir Erkuş: BE Land Investment yatırıma 
yönelik arsa ve arazi konularında faaliyet 
gösteriyor. Yatırım değeri olmayan arsa 
ve arazilerle ilgilenmez, çalıştığı bölge de 
Marmara bölgesidir. 

MF: Land Banking nedir? 

B. Erkuş: Arazi mevduatıdır. Paranızı, döviz, altın, banka mevduatı, borsa gibi çeşitli yatırım enstrümanları ile değerlendirebilirsiniz. Biz, arazi yatırımlarını bunlar 
gibi bir araç olarak görüyoruz. Bu enstrümanlar kadar esnek olmamakla beraber 
getiri açısından her zaman daha ön plana çıkması, risk ve faiz içermemesi adına da tercih edilmektedir. 

MF: Neden bir konut veya ticari mülke 

değil de araziye yatırım yapmalıyız? 

B. Erkuş: Konut ve ticari mülk, yatırım degerini tamamlamış veya ivmesinin son 
noktalara yaklaştığı arsaları geliştirme suretiyle ortaya çıkar. İnşaat maliyeti tüm 
dünyada neredeyse benzer bir skala içerisindedir. Dolayısıyla inşaattan yatırımcı 
para kazanmaz. Orada bile elde ettiği getiri, arsa değer artışından kaynaklanır. Konut ve ticari mülk satışlarında öncelikle 
kaç yaşında olduğuna bakarsınız; 10 yaş 
ve üzeri yerlerde eski olduğunu düşünüp 
yatırımdan vazgeçer veya daha düşük 
bir fiyata almaya çalışırsınız. Ham arsa 
ve araziler hep O yaşındadır ve üretilirler. 


Bekir Erkuş, Yönetici Ortak, 
BE Land Investment. 


“Her yatırımda olduğu 
gibi bu işte de riskler vardır. Ancak 
orta ve uzun vadede arsa yatırımının 
getirisi, diğer tüm yatırım araçlarından 
çok daha yüksektir.” 


MF: Sizce bu dönem arazi satın almak 

doğru bir zaman mı? 

B. Erkuş: Her dönem arsa arazi yatırımı 
yapmak uygundur. Durgun dönemler 
alım açısından en uygun zamanlardır. 
MF: Potansiyel olabilecek lokasyonlara dair 
birkaç tüyo alabilir miyiz? Odaklandığınız 
majör lokasyonları öğrenebilir miyiz? 

B. Erkuş: Biz Marmara bölgesine odaklanıyoruz. Ülkemizin her yerinde birbirinden güzel yatırım imkanları mevcut. Ancak ekonomik büyüme ve işlem hacmi 
olarak Marmara bölgesi projeleri en uygun yatırım alanlarını bizlere sunuyor. 
Yalova bölgesi Marmara'nın önümüzdeki 10 yıl içindeki cazip yatırım merkezi 
olmaya devam edecek. İstanbul'da Beykoz ve Çatalca bölgeleri düşünebilir. Herkesin koştuğu yerlerin aksi istikametine 
de bakmakta da fayda var. 


ME: Yatırımcıya hangi tip kazanç 
modelleri sunuyorsunuz? 

B. Erkuş: Yatırımcılara sunduklarımızın yerine sunmadıklarımızı sizlerle paylaşmak 
isterim. Avcı hikayeleri ve gerçek dışı gelir hayalleri paylaşmıyoruz. Somut olmayan konuları ya da kendimizin yatırım 
yapmayacağı yerleri de paylaşmıyoruz. 
MF: Arazi almak isteyen herkese 

danışmanlık veriyor musunuz? 

B. Erkuş: Herkese danışmanlık hizmeti 
vermiyoruz ama her bütçeye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Arazi yatırım işi bir 
vizyon meselesidir. Dolayısıyla danışmanlık verdiğimiz kişilerin vizyonumuzu paylaşabilen, öncelikle birbirimizi tanıdığımız ve anladığımız kişiler olmasına, 
motivasyon ve beklentilerini bizimle paylaşmalarına özen gösteriyoruz. Bu kişiler 
yerli veya yabancı yatırımcı olabilirler. 
MF: Arazi yatırımı yapmak isteyenler neden 

bir danışmanla çalışmalı? 

B. Erkuş: Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin doğru danışmanlarla çalışmalarını öneririz. Konu, arsa ve arazi olduğunda güvenebilecekleri bilgili danışmanlarla 
çalışmalarını tavsiye ederiz. Birkaç metre 
fark ile iki arazi arasında büyük fiyat farkları olabilir. Bu farkları doğru yorumlayabilmek, tecrübe ve bilgi birikimi neticesin- 
de oluşuyor. Danışman seçimi yaparken 
de danışmanın motivasyonuna dikkat etmek gerekiyor.  bli.com.tr 


Türkerler Holding, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği iki Mahall projesiyle 
iki güzel kentin değerine değer, güzelliğine güzellik katacak. Birçok ilki bir 
arada sunan Mahall Ankara ve Mahall Bomonti İzmir, Divan Residence 


ayrıcalıklarıyla yüksek konforlu bir yaşam vadediyor. 


Yapım Besray Köker. 


YATIRIM 


İki şehir, iki yeni proje 


Türkerler, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği Mahall projeleriyle tasarımdan mühendisliğe, yüksek kalite standartlarından 
işletmeye birçok ilke imza atıyor. Kent 
mimarisiyle uyumlu, yüksek kalite standardı ve tasarımlarıyla bulundukları yere 
değer katan Mahall projeleri, mahalle sıcaklığını yaşatmayı hedefliyor. 


Başkentin yeni gözdesi 

İnşaatı tamamlanan ve teslim edilmeye 
başlanan Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 
üzerinde günde 10 bin kişinin yaşayacağı, çalışacağı, eğleneceği bir konut, ofis, 
mağazalardan oluşan farklı ve çok yönlü 
bir karma proje. Divan Residence, Mahall 
Ankara'da ev sahibi olanlara otel konforunda, ev sıcaklığı ve rahatlığı yaşatacak. Proje, 315 adet ofis, 191 adet home 
ofis, 268 adet konut, Divan ayrıcalığı ile 
82 adet rezidans ve 64 adet mağaza ile 
pek çok fonksiyonu içinde barındırıyor. 
Mahall Ankara, konumlandığı bölgeyle birlikte her geçen gün değer kazanıyor. Başkentin yükselen yıldızı Eskişehir 
Yolu; projenin yanıbaşında peş peşe inşa 
edilen bakanlık binaları, kamu kurumlarının yerleşkeleri, şehir hastanesi ve özel 


İzmir Bomonti'de, 9 adet eski fabrika binası ve yeni inşa edilen 3 blokta 
konumlanan Mahall Bomonti İzmir projesi, yaşam, iş ve eğlence merkezi olacak. 


yatırımlar ile tam bir cazibe merkezi haline geldi. Alternatif ulaşım imkanlarına 
metronun eklenmesi bölgeye artı değer 
kattı. Mahall Ankara'nın karma proje niteliği de bölgede tek başına güçlü bir etki 
yarattı ve projeden mülk alanlar şimdiden 
kazanmaya başladı. 


İzmir'de birçok ilk bir arada 

Mahall Bomonti İzmir ile İzmir'in tarihi 
Bomonti arazisinde, fabrika binalarından 
oluşan 9 tarihi binanın restorasyonu ve 
yeni inşa edilecek 3 blokla birlikte uluslararası standartlarda yepyeni bir yaşam, iş 
ve eğlence merkezi hayat bulacak. Ofisler, rezidanslar, dünyaca ünlü eğlence ve 


alışveriş markalarından oluşan meydanı, 
bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, müze, 
tiyatro, açık hava sineması, koşu parkuru 
ve yüzme havuzu, tüm körfeze hakim seyir terası, şık restoran ve kafelerden oluşacak proje, ulaşımıyla ve özgün konseptiyle İzmir'de birçok ilki bir arada sunacak. Mahall Bomontü İzmir projesi; stüdyo, 141, 241, 3t1 ve loft daire tipleriyle 
tasarlanmış. Stüdyo daireler yatak dahil 
tüm mobilyaları ile teslim ediliyor. 2*1 ve 
341 tip dairelerin körfez manzarasına hakim geniş balkon ve terasları ise yaşayanlara tadına doyulmaz bir keyif yaşatıyor. 
mahallankara.com 
mahallbomontiizmir.com 
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2S Workshop, > 
perakende sektöründe 
Gözüm Optik için 
kurumsal mimari 
kimlik çalışmalarını 
tamamlamış. 


2S Workshop 
genellikle konut, 
otel ve ticari alan 
projeleri üretiyor. 
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Oluşturduğu kurumsal mimari kimlikleri, markaların üzerine dikilmiş birer 

elbise gibi şekillendiren 25 Workshop, projelerine “Marka izini yarat” sloganıyla 
başlıyor. Her müşteriye hedefleri ve ihtiyaçları özelinde özgün hizmet ve projeler 
kurgulayan markanın ortaklarından Merve Sezginer ile görüştük. 


Haute couture mimafi 


Maison Française: 28 workshop Mimarlık Ofisi 
neler yapıyor, nasıl çalışıyor? 

Merve Sezginer: 2014'ten bugüne mimari ve iç mimari tasarımlar oluşturan bir 
atölyeyiz. Projelerimizi farklı disiplinlerle birlikte, atölyede üretim yapar gibi her 
detayı uzmanıyla düşünerek tasarlıyoruz. 
Çalıştığımız ekipler ekonomist, pazarlama uzmanları, sosyolog ve tasarımcılar- 
dan oluşuyor. Farkımız, projelerimizi çok 
yönlü düşünmemiz ve tasarlamamız. Bizce her alan, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan değerlendirilmeli ve amacına en az maliyetle en çok fayda sağlayarak ulaşmalı. Otel, mağaza ve konut projelerimize bu açıdan yaklaşıyoruz. Bu da 
müşterilerimizi memnun ediyor. 

ME: Kuruluş hikayenizi öğrenebilir miyiz? 

M. Sezginer: Illinois Institute of Tech- 


Merve Sezginer ve 
Sinan Sezginer. 


nology'de yüksek lisansımı tamamladıktan sonra İstanbul'da piyasa şartlarında 
çalışmaya başladım. Tabii ki, her genç 
mimar için olduğu gibi projelerin ele alınış biçimi ve kapsamı benim için de çok 
yetersizdi. Mimarlık çok yönlü bir meslek ve projelerimizin bu çok yönlülüğünü yansıtması gerektiğine inanıyorduk. 
Bu dönemde İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 
birlikte okuduğum, en yakın arkadaşlarımdan biri olan Sinan Sezginer ile evlendim. Beraber projeler yapmaya başladık ve sonunda işlerimizden ayrılıp 2S 
Workshop'u kurduk. Aile kavramı bizim 
için çok önemli. Çalıştığımız her firmayı ailemizin bir parçası gibi görüyoruz 
ve onlar için en iyisini yapmak istiyoruz. 
MF: Müşterilerinizin beklentileri neler? 

M. Sezginer: Projelerimizde yola “Marka 


izini yarat” sloganı ile çıkıyoruz. 
Her müşterimiz elindeki kaynaklarla 
müşterilerine özgün bir hizmet ve 
proje sunmak istiyor. Biz de bu amacı 
gerçekleştirmek için danışmanlık ve 
kurumsal mimari kimlik hizmetleri 
veriyoruz. Markanın hedeflediği profile 
ulaşabilmesi için çok yönlü araştırmalar 
yapıyoruz. Uzun vadeli global ve lokal 
projeksiyonlar oluşuyoruz. Hedeflenen 
müşteri kitlesinin sosyolojik, demografik 
ve ekonomik ihtiyaçları ve beklentileri 
en ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor. 
Bu veriler ışığında en doğru malzeme ve 
detaylarla mimari projeler oluşturuyoruz. 
Ürettiğimiz projeler anahtar-kilit ilişkisi 
içinde, hedefe en doğru ve en ekonomik 
şekilde ulaşıyor. Oluşturduğumuz 
kurumsal mimari kimlikte kullandığımız 


*X 


aydınlatmadan duvar rengine kadar her 
detay firmaya özgü oluyor. Böylece tek 
proje maliyeti ile birden fazla yatırım 
yapılabiliyor. Projelerimiz bir kılavuz 
niteliğinde çalışıyor. Farklı mekân ve 
alanlara uygulanabiliyor. 

ME: Kurumsal mimari kimlik çalışmalarınızı 
biraz daha açıklar mısınız? 

M. Sezginer: Oluşturduğumuz kurumsal 
mimari kimlik, markanın üzerine dikilen 
bir elbise gibi çalışıyor. Markanın hedefleri, ihtiyaçları ve özgün ölçüleri bu elbiseye kodlu oluyor. Bugün yüzlerce konut projesi üretiliyor; hepsinin müşteri 
hedefi, satış hedefi ve yatırım maliyetleri birbirinden farklı fakat her proje neredeyse birbirinin aynı. Bu noktada müşteriye istediğini veren projeler farklılaşıyor ve satılıyor. Biz de kuruma uygun 


Future Park 
projesi için 
tasarlanan 
örnek daire. 


li 
RUN 


Future Park'ın 30 bin 
metrekarelik çarşı alanı. 


özel bir mimari proje anahtarı oluşturuyoruz. Hazırladığımız kapsamlı proje detayları ve şartnameler ile hem yasal hem 
ekonomik olarak yatırımcılarımızı koruyor ve ulaşmak istedikleri noktaya daha 
verimli ulaşmalarını sağlıyoruz. 

MF: Hangi projeniz size en çok keyif veren oldu? 
M. Sezginer: Genellikle konut, otel ve ticari 
alan projeleri üretiyoruz. Bunlardan farklı olarak bu sene Mektebim Okulları'nın 
kurumsal mimari kimlik projelerini oluşturduk. İki yaşında bir kızım olduğu için 
ve çocukları çok sevdiğim için bu proje bizim için ayrı bir keyif kaynağı oldu 
diyebilirim. Gelişen teknoloji ve üretim 
sektörleri ile verilen eğitimin yönü ve ihtiyaçları değişiyor. Hem kızımın hem de 
tüm çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği doğru eğitim kriterlerine bağlı. Du- 


ii) we 

7) ma pe 
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Eğitim sürecini statik 
olmaktan çıkaran ve dinamik 
bir deneyime dönüştüren 
özgün eğitim hacimleri 
Mektebim Okulları için 
tasarlanmış. 


Future Park projesi için 
tasarlanan örnek daire, lüks 
konseptte kurgulanmış. 


rum böyle olunca, Mektebim Okulları 
için, eğitim sürecini statik olmaktan çıkaran ve dinamik bir deneyime dönüştüren, çocukların merak duygularını tetikleyerek eğitim sürecini sürekli kılan özgün eğitim hacimleri tasarladık. Hızla büyüyen Mektebim Okulları için teknolojik 
gelişime ayak uydurabilen, esnek ve özgün kurumsal mimari kimlik hazırlayarak 
hem her okulun eğitim kalite değerlerini 
koruyabildik hem de yapım maliyetlerini kontrol edebilmelerini sağladık. Üretti- 
Şimiz kurumsal mimari kimlik projesi ile 
bu sene çok sayıda okul açtılar. Açmaya 
da devam ediyorlar. 

Barbaros Mah., Deluxia Palace, 
11/323, Ataşehir, İstanbul. 

Tel: (0121) 602 10 76. 
www.2sworkshop.com 
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Maison Française: Proje Beyaz'ın sektördeki 
11 yılından bahsedebilir misiniz? 

Murat Uzun: 11 yıllık bir geçmiş belki bir 
firma için kısa bir zaman dilimi olabilir 
ama yaptığımız işlere bakınca yarım asırdır bu işi yapıyormuşuz gibi bir deneyime ve tempoya sahibiz. Bu 11 yılı birkaç cümle ile anlatmak gerçekten çok 
zor çünkü doğru yatırımı bulmak için 
dünyanın birçok noktasına seyahat ettik, 
toplantılara katıldık, iş ortaklıklarında bulunduk. Bunu biraz rakamlarla anlatacak 
olursak toplamda 1 milyon 500 bin metrekareyi geçen ve 2 milyar Dolar değere ulaşan, onlarca farklı projede konsept 
danışmanlığı yaptık. 

MF: Markanızı bir emlak firmasından ayıran 
belirgin özellikler nedir? 

M. Uzun: Bizi diğerlerinden farklı kılan en 
büyük özelliğimiz klasik emlakçılık anlayışını sil baştan değiştiren yenilikçi fikirlerimiz oldu. Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcı, bir türlü 
gerçek ve profesyonel bir danışman bu- 


lamadığı için bu yola çıktık. Türkiye'de 
gayrimenkul danışmanlığını, proje danışmanlığı ve geliştiriciliği ile bir araya getirerek 360 derece hizmet sunan ilk ve 
tek firmayız. Grup şirketlerimizden Helis Yapı'nın Kartal'da inşa ettiği Helis Beyaz Ofis, Helis Metro Ofis ve Helis Gold 
Ofis'in yanı sıra karma projesi olan Helis More ve Bağdat Caddesi'ndeki kentsel 
dönüşüm projesi Helis Metro Home'un 
satış ve pazarlama danışmanlığını da yapıyoruz. Yani yatırımcıya sadece gayrimenkul satışı yapmıyor, arsadan başlayıp anahtar teslimine ve sonrasındaki 
mülk yönetimine kadar hizmet veriyoruz. 
ME: Yurtdışında yatırım yapmak isteyenlere 
nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? 

M. Uzun: Proje Beyaz, 6 yıldır Ortadoğu'daki yatırımcılara satış yaparken 
son iki yılda Avrupa ve Amerika'ya daha 
fazla ağırlık verip karşılıklı satışlar yapıyor. Yurtdışına yatırım kararı verenlerin 
gerçekten profesyonel bir destek alması gerekiyor. Zira, bu işlemler Türkiye'de 


Mar 
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bir yer satın almak kadar basit değil. Proje Beyaz, yurtdışındaki bankalar, müşavirlik firmaları, hukuk büroları ile sözleşmeye dayalı partnerlik anlaşmaları bulunan bir firma. Satın alma aşamasından 
tapu teslimine kadar profesyonel danışmanlarımızla süreçleri yönetiyoruz. 

ME: Yurtdışına ilgi duyan yatırımcılar hangi tip 
yatırımları tercih ediyorlar? 

M. Uzun: Müşteri ve danışanlarımızın neredeyse yüzde 99'u satın aldıkları gayrimenkulü kiralama ya da ticari bir ortaklığa dahil etme yolu ile işletiyor. Son zamanlarda aracılık ettiğimiz en çok tercih 
edilen yatırım modeli olan ve Amerika'da 
yaygınlaşmaya başlayan Hotel-Condo sistemi, Türk yatırımcıların fazlasıyla ilgisini 
çekiyor. Global ya da ulusal bir otel markası altında satılan daireler, yatırımcısına 
kısa ve uzun vadede kazanımlar getiriyor. Ayrıca rezidans ve müstakil ev tercihi yapıp bunları kiralayan yatırımcılarımiz da bulunuyor. 

projebeyaz.com 


Boğaz'a ve tarihi yarımadaya hakim 
konumu ile dikkat çeken Çucen 
Bomonti'de yaşarken Boğaz'da bir 
kahvaltı ya da Nişantaşı'nda bir kahve içmek için saatler değil, dakikalar 
ayırmak yeterli oluyor. Kendine ait 
10 bin metrekarelik “Şehir Parkı” ile 
proje, şehrin tam merkezinde yeşillikler içerisinde güvenle yaşanabilecek benzersiz bir yaşam alanı sunuyor. Konumu sayesinde Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iş ve eğlence 
merkezlerine, Cevahir ve City's gibi 
alışveriş merkezlerine, Avrupa'nın 
en gözde kongre oteli Hilton'a çok 
kısa sürede ulaşılabiliyor. 


Sinpaş GYO imzası ile şehrin kalbi Bomonti'de yükselen lüks ve 
ihtişamın yeni adresi olacak Çueen Bomonti'nin Highlife temalı 
evleri sayesinde modunuza göre, 
scooter'dan en lüks otomobile kadar 
dilediğiniz aracı seçerek şehrin keyfini çıkarabilir, gecenin geç saatlerin- 
de uzun süren bir toplantıdan çıkıp 
evinize geldiğinizde spa hizmeti alabilir ya da özel davetiniz için hayal 
ettiğiniz kıyafeti, seçtiğiniz özel terziye diktirebilirsiniz. 

Çucen Bomonti'nin en üst katında- 
ki İstanbul'u ayaklarınızın altına seren Crown Lounge'da sevdiklerinizle 
vakit geçirmek, misafirlerinizi ağırlamak ve özel kutlamalarınızı yapmak 
da sizin için düşünülen ayrıcalıklar- 
dan bazıları. 


Çueen Bomonti'nin örnek daireleri 
geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı. 
Dairelerin konseptleri ilhamını modem şehirli insandan alıyor: Cazibe, 
ışıltı ve konforun birleştiği Marble 
Trend, beton yüzeylerin hakim olduğu rahat ve modern yaşam tarzını yansıtan Loft Trend ya da ahşap 
görünümlü yüzeyleriyle dikkat çe- 
Euecen Bomonti sizi, kendinizi ayrıcalıklı his- 


ken Wooden Trend... 


sedeceğiniz premium bir yaşama davet ediyor. 
gucencentralpark.com 


Metan yüz 


Wi y 


yıldızlı yaşam 
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erin hakim olduğu rahat ve 
in ailen Loft Trend. 
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Marka değeri 

her geçen gün yükselen 
İstanbul'un en köklü 

ve değerli semti Şişli- 
Bomonti'de Sinpaş 

GYO imzası ile yükselen 
Gueen Bomonti, 

şehrin merkezinde 

lüks ve konforu şık bir 
Jekorasyonla sunuyor. 


Yapım Besray Köker. 
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Sinpaş GYO Genel Müdürü 
Seba Gacemer. 


Seba Gacemer 
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Marble Trend 
temalı örnek 
daire. 
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AcarBlu'da 


İstanbul'un en yeşil 
noktalarından birinde 
konumlanan 


denize di YadşdIn AcarBlu Rezidans'ın 
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AcarBlu, concierge hizmetleri, 24 saat doktorlu 
ambulans hizmeti ve halihazırda yaşayan bir site olan 
Acarkent'in okul, süpermarket, kuaför, eczane, banka, 
restoranlar, açık hava yürüyüş alanları, parklar gibi tüm 


sosyal ve ticari imkanlarıyla mahalle sıcaklığını 
rezidans konforu ile birleştiriyor. 


Maison Française: AcarBlu projesinin detaylarını 
dinleyebilir miyiz? 

H. Erdinç Acar: 2017 Mayıs ayında yaşamın başladığı projemiz AcarBlu, adını gökyüzü ve denizin mavisinden alan, son teknolojiyle inşa 
edilen, sakinlerine her türlü hizmeti ve konforu sağlamak için donatılmış, 7 yıldızlı otel lüksüne sahip 360 derece kesintisiz deniz manzaralı bir proje. Mimari konsepti DometPartners 
Architects, iç tasarımı Brigitte Weber Architects tarafından tasarlanan, 24 katta toplam 
240 adet daireden oluşan AcarBlu'da 141, 
241, 3*1 ve Penthouse seçeneklerimiz var. 
Her odanın kendine ait özel banyosu bulunuyor. Evin her odasından kolayca ulaşabileceğiniz terasa sahip daireler muhteşem bir İstanbul manzarasına hakim. 2.100 metrekare boyutuyla İstanbul'un en büyük iki 
Penthouse'una sahip olan AcarBlu, konum olarak şehrin kaosundan uzak ama bir o kadar da şehre yakın bir yerde. Her iki 
köprüye de 8 dakika uzaklıkta yer alan AcarBlu'da patisserie, 
restoran, spa, fitness, yoga, pilates ve spinning stüdyoları, CIP 
lounge, business Center, parti odaları, club house, game room 


H. Erdinç Acar 


detaylarını 

Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 

H. Erdinç Acar ile konuştuk. 

Yapım Merve Öztürk Kara. 
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gibi mekânlar bulunuyor. Açık alanlarda ise 
toplam 10 bin metrekare peyzajlı yeşil alan, 
seyir terası, tartar pistli yürüyüş parkuru, çocuk oyun parkı, evcil hayvan parkı ve benzeri ortak alanlar mevcut. 

ME: AcarBlu'nun öne çıkan özellikleri neler? 

H. E. Acar: AcarBlu'yu dünyanın bilinen marka şehirlerinde yapılan tüm yüksek katlı projeleri inceleyip, müşterilerle empati kurarak 
geliştirdik. Leed Gold sertifikasına sahip olacak AcarBlu, su ve enerji tasarrufunun sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi prensibiyle sürdürülebilir sistemler kullanılarak tasarlanmış bir proje. Projemizde en iddialı olduğumuz konulardan biri de aidat. AcarBlu 
sakinleri teslim sonrası 2017 yılı boyunca hiç aidat ödemeyecekleri gibi ileriki yıllarda da sahip oldukları metrekare başına 
sadece 5 TL ödeyecekler. 

AcarBlu; Acarlar Mah., Acarkent Sit., 

Acarblu Rezidans Ticaret Merkezi, 1-A, Beykoz, İst. 

Tel: (0216) 485 14 14. 

acarblu.com 


Çocuklu aileler için 
yaratıcı fikirler 


Çocuklar için i 
her detayın 
düşünüldüğü 
Ankara'daki 
Duru Beytepe 
projesinde, 
meyve 
bahçeleri, 
kuş evleri, 
evcil hayvan 
bahçesi ve 
siesta köşesi 
gibi bölümler 
de bulunuyor. 


İnşaat sektörünün deneyimli kuruluşlarından Tona Yapı ve Safe 
İnşaat, modern yaşamın doğayla birleştiği yeni projesi Duru 
Beytepe ile Ankara'ya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 
Modern mimariyle oluşturulmuş, geniş doğal yaşam alanlarıyla kaplı Ankara'nın merkezinde ferah bir yaşam alanı kurgulayan proje, yeşilin tüm tonlarını bir araya getirmiş. İçinizi ısıtacak manzarası, her detayı özenle tasarlanmış mimarisi, doğal 
alanlarla bütünleşen sosyal alanlarıyla yaşama renk katan Duru 
Beytepe, sakinlerine stratejik ve eşsiz konumu sayesinde yeşil alanlarla kaplı doğal bir yaşam sunarken, hayatın merkezinden de ayrılmıyor. 

Projenin çocuk oyun alanları ise Duru Beytepe projesinin en 
dikkat çeken özelliklerinin başında geliyor. Çocuklarınızın güvenli ve doğayla iç içe bir yaşam sürdürmesi adına onlara özel 
oluşturulmuş alanlar sunan proje, içinde güneş saati bulunan, 


Ankara'da yer alan 
ve çocuklu ailelerin 
konforu düşünülerek 
tasarlanan Duru 
Beytepe projesi, 
yeşilliklerle kaplı 
doğal bir yaşam 
imkanı sunarken 
çocukların keyifli 
vakit geçireceği 
aktivite alanlarında 
da onlara bilimsel 
ve sanatsal 
faaliyetler sunuyor. 


ETEVEFFVEEE 


il 


gözlem yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunacak bir Güneş Meydanı'na sahip. Dalından meyve koparıp yiyebilecekleri meyve bahçeleri, açık havada kurulu hamaklarda öğle uykusuna dalabilecekleri siesta köşesi, hayvan sevgisini küçük yaşlarda alabilecekleri evcil hayvan bahçesi, kuş evleri ve daha 
fazlasıyla çocuklara keyifli vakit geçirecekleri alanlar tasarlayan proje, yetişkinler için oluşturduğu sağlık ve aktivite alanları ile günün yorgunluğunu ve stresini anında mutlu bir gülümseyişe çeviriyor. 

Duru Beytepe; 

Ahlatlıbel Mah., Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 

Saltuk Buğra Cad., 1862. Cad., 5, 

Çankaya, Ankara. 

Tel: (0312) 489 19 34. 

durubeytepe.com 
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MARKA IZINI YARAT 


2S workshop 


Mimarlık - Danışmanlık - Uygulama 


Kurumsal Mimari Kimlik Tasarımı 


Marka İçerik Tasarımı 


Mimari Projelendirme 


Süreç Yönetimi 
& 
Danışmanlık 


EMLAK , 
YAŞAM 
MİMARLIK 


k 
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Gelecek 20 yıla hazır mısınız? 


Dünya hızla değişiyor, dönüşüyor. Markaların ayakta durması için bu değişime 

ayak uydurması şart. 1 / Minute Languages markasının yaratıcısı Udo Gaollub'dan 
önümüzdeki 20 yılın değişim haritasını dinledik. Bu konu, yaşam tarzlarının nereye 
gideceğini merak edenleri ilgilendiriyor. Yani herkesi... 


Yazılım teknolojisi, gelecek 5-10 yıl içerisinde çoğu geleneksel endüstrinin işleyişini aksatacak. 

Uber sadece bir yazılım! Kendine ait bir 
otomobili yokken, şu anda dünyanın en 
büyük taksi şirketi. 

Aynı şekilde AirBNB de dünyanın en 
büyük otel şirketi olmasına rağmen dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir mülke 
sahip değil. 


IBM tarafından 
geliştirilen 
Watson, insanlar 
ve bilgisayarlar 
arasında yeni bir 


ortaklık sağlayan 
bilişsel bir sistem, 
bildiğimiz ismiyle 
ise bir 

yapay zeka programıdır. 


Bilgisayarlar dünyayı anlamada giderek 
daha iyi oluyorlar. Geçen yıl bir bilgisayar, beklenenden 10 yıl önce, dünyadaki 
en iyi Go oyuncusunu yenmeyi başardı. 

ABD'de genç avukatlar iş bulamıyor 
çünkü insanlar IBM Watson sayesinde, 
avukatların verdiği yüzde 70 doğruluk 
oranına kıyasla birkaç saniye içinde yüzde 90 doğrulukla hukuksal tavsiye alabiliyor. 

Eğer hukuk eğitimi alıyorsanız derhal bırakın. Gelecekte yüzde 90 daha az 
avukat olacak, sadece uzmanlar kalacak. 

IBM Watson sağlık alanında da hemşirelere kanseri teşhis etmede doktorlardan 
4 kat doğrulukla yardımcı oluyor. 

Facebook'un şimdiden yüzleri insanlardan daha iyi tanıyabilen bir model tanıma yazılımı var. 

2030 yılında bilgisayarlar insanlardan 
daha akıllı hale gelecek. 


Tesla 

Motors 

tarafından 

2012'den 

beri üretilen 

iki kişilik bataryalı elektrikli (BEV) 
lüks sedan otomobil Tesla Model S, 
dünyanın en çok satan ikinci elektrikli 
otomobili. Model S, 2014'te Euro 


NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız 
aldı ve sürücüsüz araç olmaya en 
yüksek aday. 


İlk sürücüsüz araçlar kamuoyuna gösterildi. Bu gelişmeyle birlikte 2020'lerde 
bütün ulaşım sektöründe aksama yaşanacak. Artık kendi arabanıza sahip olmayı 
dahi istemeyeceksiniz. Telefonunuzla bir 
araç çağıracaksınız, sizi bulunduğunuz 
yerden alıp gitmek istediğiniz yere götürecek. Park etmenize gerek kalmayacak, 
yalnızca kat edilen mesafenin ücretini 
ödeyeceksiniz. Sürüş esnasında verimli 
çalışmanız da cabası... Gelecekte çocuklarımız sürücü ehliyeti almayacak ve asla 
kendi arabalarına sahip olmayacaklar. 

Bu durum, kentleri değiştirecek çünkü 
yüzde 90-95 daha az arabaya ihtiyacımız 
olacak. Bu sayede eski otoparklar oyun 
parkına veya yeşil alana dönüştürülebile- 


UDOGOLLUP KIMDIR? 


e cek. Her yıl, dünya çapında meyda- 


8 na celen trafik kazalarında 1,2 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Her 100 
bin kilometrede bir kaza yapıyoruz, sürücüsüz araçlara ise kaza başına düşen oran 10 milyon kilometre. Bu 
sayede, her yıl milyonlarca insanın hayatı kurtulacak. 

Çoğu araba firması muhtemelen iflas 
edecek. Teknoloji şirketleri (Tesla, Apple, Google) devrimci yaklaşımı yaparak 
tekerlekler üzerine bir bilgisayar inşa 
ederken, geleneksel otomobil şirketleri evrimsel yaklaşımı ve daha iyi bir otomobil inşa etmeyi ancak deneyecekler. 

Volkswagen ve Audi'den birçok mühendis; Tesla'dan büsbütün korkuyorlar. 

Sigorta şirketleri büyük sıkıntıya girecek çünkü kazalar olmadan sigorta 100 
kat daha ucuza gelecek. Haliyle otomobil sigortasına dair iş modeli de ortadan 
kalkacak. 

Gayrimenkul anlayışı da değişecek 
çünkü insanlar banliyödeki evinden her 
gün işine gidip gelerek çalışabildiklerin- 
de, daha güzel bir semtte yaşamak için 
şehirden daha da uzaklaşabilecekler. 

Elektrikli otomobiller, hemen hemen 
2020'lerde ana akım olacak. Şehirler daha 
az gürültülü olacak çünkü tüm yeni oto- 


mobiller elektrikle çalışacak. Elektrik 
inanılmaz derecede ucuz ve temiz olacak. Güneş enerjisi üretimi 30 yıldır azalarak artan bir grafikte seyrederken, ancak bundan sonra ivmelenerek artan bir 
etki göreceğiz. 

e Geçen yıl dünya çapında fosil yakıt tesisinden daha fazla güneş santrali kuruldu. Enerji şirketleri, evlere kurulabilen 
güneş enerjisi tesisatlarıyla rekabet etmeyi önlemek için umutsuzca cihaza erişimi sınırlamaya çalışıyor ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Teknoloji, bu strateji ile de ilgilenecek. 


3D BASKI 


Under Armour 

markası, 2016 

Mart ayında 

3D baskı olarak 

ürettiği UA 

ArchiTect isimli 96 çift 
koşu ayakkabısını piyasaya 


sürdü. Teknoloji yarışında olan 
Nike, Adidas ve New Balance 
markalarının da ürettiği 3D baskılı 
modelleri mevcut. 


e En ucuz 3D yazıcının fiyatı 10 yıl içinde 
18 bin Dolar'dan 400 Dolar'a indi. Aynı 
zamanda, hızı da 100 kat arttı. Büyük 
ayakkabı şirketleri, birbirleriyle yarış halinde; hepsinin çoktan 3D baskı ile ürettiği ayakkabı tasarımları var. 

e Uzak destinasyonlardaki havaalanlarında ihtiyaç duyulan bazı uçak yedek 
parçaları halihazırda 3D olarak basılıyor. Uzay istasyonları, şimdi geçmişte sahip oldukları çok miktarda yedek parça- 
ya olan ihtiyacı ortadan kaldıran yazıcılara sahip. 

e Yeni akıllı telefonlar artık üç boyutlu 
tarama yapabilecek yeteneklere sahip. 
Bu sayede yakın zamanda kendi ayağınızı tarayıp ayağınız için en mükemmel 
ayakkabıyı evinizde tasarlayıp üretmeniz 
mümkün olabilecek. 

e Çin, tamamı 3D olarak basılmış 6 katlı bir ofis binası inşa etti bile. 2027 yılına 
kadar üretilen her ürünün yüzde 10'u üç 
boyutlu baskıyla yapılmış olacak. 


e Ucuz elektrik sayesinde ucuz ve bol 
su gelecek. Tuzlu suyun tuzdan arındırılması, şimdi sadece metreküp başına 2 
kilovat saate (0,25 sent) ihtiyaç duyuyor. 


Çoğu yerde su zor bulunuyor, yalnızca 
kısıtlı içme suyu var. İnsanların istediği 
kadar temiz suya neredeyse bedelsiz olarak sahip olduklarında nelerin mümkün 
olabileceğini hayal etsenize... 


e Oualcomm Tricorder X Prize ödülünün 
kazananları belli oldu. Artık akıllı telefonunuzla birlikte çalışan, retina taramasını, kan örneğinizi ve içine nefes alabildiğiniz tıbbi cihazlar (Star Trek'ten ilham 
alınarak Tricorder olarak isimlendirilmiş) 
üreten şirketler bulunuyor. 
se Neredeyse tüm hastalıkları belirleyecek 54 biyolojik belirteci analiz 
edebilecekler. Ucuz olacak; bu sayede birkaç yıl içerisinde evrende- 
ki herkes, hemen hemen ücretsiz olarak birinci sınıf kalitede ubbi analizlere 
erişebilecek. Yani ubbi kuruluşlara elve- 
da diyeceğiz! 


TİCARET FIRSATLARI 


e Niş bir pazara girmeyi düşünüyorsanız 
kendinize şu soruyu sorun: “Gelecekte de buna sahip olacağımızı düşünüyor 
muyum?” Cevap evet ise, bunu daha erken nasıl yapabilirsiniz? 

e Eğer fikriniz telefonla çalışmayacaksa, 
o fikri unutun. XX. yüzyılda başarı için tasarlanmış herhangi bir fikir, XXI. yüzyılda başarısızlığa mahkumdur. 


| ÇALIŞMA 

e Mesleklerin yüzde 70-80'i gelecek 20 
yıl içinde ortadan kalkacak. Bir sürü yeni 
meslek ortaya çıkacak. Ancak böyle dar 
bir zamanda yeterince yeni meslek olup 
olmayacağı açık değil! 


e Gelecekte 100 Dolarlık bir tarımsal robot olacak. Üçüncü dünya ülkelerinde- 
ki çiftçiler, bütün gün tarlalarında çalışmak yerine kendi tarlalarının yöneticisi 
olabilecekler. 

e Acroponiklerin (havada bitki yetiştir- 
me) daha az suya ihtiyacı olacak. Dana 
eti üreten ilk Petri kabı artık mevcut ve 
ileride inekten üretilen etten çok daha 
ucuz olacak. Şu anda, tarımsal alanların yüzde 30'u büyük baş hayvanlar için 
kullanılıyor. O alanlarda olmadıklarını 
bir düşünün. Günümüzde kısa bir zaman 
içerisinde böcek proteinini piyasaya su- 


nabilecek birçok start-up bulunuyor. Böcekler etten daha fazla protein içeriyor. 
Bunlar, alternatif protein kaynağı olarak 
etiketlenecekler çünkü çoğu insan böcek 
yeme fikrini henüz kabullenebilmiş değil! 


UYGULAMALAR 


e Bugün hangi ruh halinde olduğunuzu 
size söyleyen Moodies isimli bir uygulama var. 2020 yılına gelene kadar yalan 
söyleyip söylemediğinizi, yüz ifadelerinize bakarak söyleyebilecek uygulamalar olacak. Katılanların gerçeği söyleyip 
söylemediklerinin gösterildiği siyasi bir 
tartışma düşünsenize... 


e Bitcoin, gelecekte varsayılan rezerv 
para birimi bile olabilir. Tabii ki tüm 
dünyanın! 


e Şu anda, ortalama ömür yılda 3 ay aryor. Dött yıl önce yaşam süresi 79 yıl 
iken, şimdi 80 yıl. Yükselme kendi kendine artıyor ve 2036 yılında yılda bir yıldan fazla bir artış olacak. Bu yüzden hepimiz uzun uzun yıllar, muhtemelen 100 
yıldan fazla yaşayabileceğiz. 


e En ucuz akıllı telefonlar, Afrika ve 
Asya'da 10 Dolar'a satılıyor. 2020 yılına 
kadar insanların yüzde 70'i akıllı bir telefona sahip olacak. Bu da demek oluyor 
ki, herkesin dünya standartlarında eğitimine erişimi aynıdır. 


Khan Academy, eğitimci Salman 
Khan tarafından “herkese, her 
yerde, dünya standartlarında, 
bedelsiz eğitim” sloganıyla 
kurulmuş bir eğitim kuruluşudur. 


e Her çocuk, ücretsiz online eğitim kuruluşu olan Khan Academy'yi kullanabilir. İngilizce uygulama bedava servis edilecek, böylelikle Afrika'da ve başka ülkelerdeki çocuklar altı ay içerisinde İngilizceyi öğrenip akıcı olarak konuşabilecekler. 
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Altower 
projesi, 
Has 
Mimarlık. 


“Önümüzdeki elli yılın tasarım 
eğilimlerine yön verecek olan Y 
kuşağı, ortak yaşam alanlarına 
ihtiyaç duyuyor. Konutlar küçük 
olabilir ama eklemelere olanak 
tanımalı. Başlangıçta bir yatak, 
bir de internet bağlantısı yeterli 
ancak gereksinimlere bağlı olarak büyüyebilmeli. Konut dışındaki sosyal alanlar düşünebildi- 
Simizin çok ötesinde çeşitlenebiliyor. Bir başka gereksinim, açık alan ve sağlıklı yaşam. Sağlıklı kentler hareket ve sporu özendiriyor, yeşil alan, günışığı, temiz 
hava, temiz su, sürdürülebilirlik ilkelerini barındırıyor. Çağdaş kentler otomobiller için değil, yayalar için planlanacak. Sosyal alanlar, yayaların ulaşımına göre 
birbirine bağlanacak. Yayalar, trafikle karşılaşmadan, güvenli ve sağlıklı bir biçimde kentin bir ucundan diğer ucuna “yeşil yol'lar üzerinden yürüyebilecekler.” 


Ayşe Hasol Erktin, Has Mimarlık 


Manisa Bağevi, 
Boran Ekinci Mimarlık. 


(Fotoğraf: Canberk Özcoşkun) 


Boran Ekinci, Boran Ekinci Mimarlık 


“Önümüzdeki yıllarda konut mimarisinde şeffaflık, rahatlık ve pratiklik daha fazla ön plana çıkacak. Kendimizi rahat hissettiğimiz, pratik, yaşantımızı kolaylaştran çözümler yaşama alanlarımızın planlarına yansıyacak. Yeni kuşak bireyler 
de, daha özgür yaşamak, sınırlamalardan uzak kalmak için kendi yaşama alanlarını talep ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda da birey evleri artıp aile evleri azalacak. Çok sayılı oda organizasyonlu planlamalar yerini, az odalı sade planlamalara bırakacak. Genel olarak ise yaşama alanlarının sıkışmış şehir dokusunda nefes 
aldıracak dışa dönük yapıları artacak.” 


ARAŞTIRMA 


“Şehir dışındaki ekolojik evler ağırlık kazanacak” 


“Hızla kentleşmeye devam eden dünyada, konutun günlük yaşamdaki yeri oldukça önemli. Şehrin kaotik ortamından uzakta doğa ile daha yakın ilişkideki konutlar; bir diğeri de şehrin tam da merkezindeki konutlar olmak üzere birbirinden farklı iki tip yerleşim tercihinin hakim olduğunu görüyoruz. 

2020'ye doğru özellikle şehir dışındaki konut projelerinde çevre dostu, ekolojik evler ağırlık kazanacak. Tarım alanlarından uzakta konumlanan bu evler, geri dönüşebilir malzemelerle inşa 
edilerek, yenilenebilir enerji kullanarak sürdürülebilirliği hedefleyecek. 

Şehir merkezlerinde ise pek çok sebepten 
dolayı konutların eskiye oranla küçülmeye 


Acarkent'te villa, 
Batur ve Batur Mimarlık. 


devam edeceğini görüyoruz. Misafir salonları 


yerine, yaşam alanına, geniş mutfakların yerine açık mutfaklara, uzun sirkülasyon koridorları yerine küçük hollere geçildiğini görüyoruz. Artık çok daha kompakt evlerimiz olacak. Konut metrekareleri azalsa da, daha net, 
karmaşadan uzak ancak çok amaçlı kullanım 
mekânlarına geçilecek. Bu noktada da fonksiyon ve tasarım daha da önem kazanacak. 
Kullandığımız bilgisayarlar, tabletler ve akıllı 
telefonlar sebebiyle, cam ekrana dokunmak 
artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. 
Dokunma çağının başlanmasıyla, konutta 
kullanılan tüm malzemelerin dokuları da ön 
plana çıkacak. 


“Evler kendi kendine yaşayabilen birer mekanizmaya dönüşecek ” 


“Kentlerde, hızına yetişemediğimiz hayatımızı, teknoloji sayesinde paylaşılır, yaşanılır ve tartışılır hale 
getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden tasarladığımız her mekân ve ürün içerisinde teknoloji, vazgeçilmez 
bir durum olarak 2020'de günümüzden çok daha fazla hissedilecek. Akıllı telefonlarımız aracılığıyla, 
evimizin her köşesini görülebilir ve kullanılabilir hale getirebileceğiz. Bunun için ise hiçbir 
altyapı hazırlığı yapmamıza gerek kalmayacak. Bi. 


© 


Akıllı klozetler artık sizin için sağlık kontrolü Sunis 
yaparak hasta olup olmayacağınızı bile bildire- Residence, 
cekler. Kent hayatının bize sunduğu tüketilen Antalya, 

> ai 2 Alpugan 
mekân ve yaşam ilişkileri, alışkanlıklarımızın Mimarlık 


değişmesine sebep olurken üretilen konutlarda (özellikle metropollerde) yavaş yavaş kaybolan mutfaklar “yaşayan mutfak? kavramıyla 
geri dönecek. Evlerimizde ve mutfaklarımızda- 
ki tüm yüzeyler, günlük ihtiyaçlarımıza teknolojiyle anlık cevap üretebilen kullanımlar sağlayacak. 2020'de artık ev kavramı kendi kendine yaşayabilen bir mekanizmaya dönüşerek 
uzay yaşamını destekleyecek ürünlerin kullanımına olanak verecek.” 


“Yaşadığımız mekânlardan 
beklentilerimiz artıyor ” 


Çağla Akyürek Elmas, 
Akyürek Elmas Mimarlık 


Deniz ve Uzunay 
Apartmanı, 
Akyürek Elmas 
Mimarlık. 


“Günümüzde teknolojinin hayatlarımızdaki payı giderek artarken günlük aktivitelerimiz, ev yaşantımız değişmekte. Buna paralel 
olarak da yaşadığımız mekânlardan beklentilerimiz artıyor. Uzaktan kontrol edilebilen sistemlerin yardımıyla artık evimize gitme- 
den ısıtıcı ya da soğutucu sistemlerini cep telefonumuzdan kontrol edip iç ortam sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Akıllı konutlarda 
bunun gibi pek çok sistem giderek yaygınlaşıyor. 

Yoğun tempolu şehir hayatında zaman ve fonksiyonellik hepimiz için daha değerli bir hale geliyor. Ekonomik sebeplerin de etkisiyle loft, stüdyo daire gibi küçük mekânlar daha tercih sebebi. Böyle kompakt alanlarda da etkili çözümler değişip dönüşerek 
farklı kullanımlara imkan veren iç mekân düzenlemeleri öne çıkıyor. 

Doğal kaynakların tükenmesi ve ekolojik sorunların artmasıyla mimaride tasarruflu enerji kullanımı önemli bir tasarım parametresi haline geldi. Daha az enerji tüketen, kendi enerjisini üreten, yağmur suyu ve atık sularını geri dönüştürerek kullanan konutların, projelerin sayısı artmak zorunda. Bu çevreci bakış açısı malzeme seçimlerinde de tasarımcıları, yapımı için daha düşük enerji gereken ve geri dönüşüme uygun malzemeler seçmeye yöneltiyor.” 


“Demateryalizasyon sürecini yaşıyoruz” 


“Yaşadığımız dönemde zaman o kadar hızlandı ki, artık sadece 2-3 
sene sonrasını dahi hayal etmek için fütürist bir bakış açısı gerekiyor. 
Zamanı hızlandıran öge, teknolojik gelişmedeki ivmenin ta kendisi. 
İşte bu sebeple her alanda gelecek trendleri teknoloji tarafından belirleniyor. Tabii ki yaşam mekânlarımızı da teknoloji şekillendiriyor. 
Günümüzde artık bazı evlerde tv bile yok, yayınlar bilgisayardan izleniyor. Kitabı elinde tutup okumayı hâlâ seven ve kitaplarından ayrılamayan kuşak artık yaşlanmaya başladı; yeni nesil dijitalde okuyor, dijitalde sosyalleşiyor, dijitalde çalışıyor. Bu bir demateryalizasyon süreci. Şeyler artık gittikçe azalıyor. Internet of things” (şeylerin interneti) kavramı gelişiyor. 

Enerji de hem bugünün hem geleceğin en önemli konusu. Sürdürülebilir tasarım, kendi enerjisini üretebilen yaşam üniteleri, modüler ve 
hafif yapılar, geri dönüştürülebilir malzemeler yaratarak tükenen kaynak sorununa da çözüm arıyor. 


Ömerli Park 
Evleri, Iglo 
Architects. 
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Şimdiden günlük hayatlara girmeye başlamış birkaç yeni trend, geleceğin evlerini hayal etme konusunda yardımcı olacaktır; artık yatak başlarında görünmeyen kablosuz telefon şarj üniteleri, görünmez hoparlötler, istediğiniz duvarı ekrana dönüştüren özel duvar kağıtları ve projektörler, evdeki sesi, ışığı, ısıyı her an kontrol etmemiz için parmak 
ucumuzda beliren hologramik kumanda butonu gibi. Bunlar şu an var 
olan teknolojiler ve her eve girmeleri çok uzun sürmeyecek. Değişime en çok direnen alan olan evleri de eninde sonunda dönüştürecek.” 


Yelin Evcen, Gönül Ardal, 
Gönye Proje Tasarım 


“Son yılarda konut metrekarelerindeki ciddi azalma nedeniyle yaşam tarzlarımıza konut projelerinin ortak alanlarının kullanımının girdiğini gözlemliyoruz. Konut içlerinde minimum 
alanlarda en temel fonksiyonlara dönülürken, artık evlerde 
misafir ağırlama alışkanlıklarının yerini daha çok dış alanlarda buluşmalar alacak. Bu sebeple gelecek misafirin kalacağı 
ekstra bir oda, kalabalık misafirlere yemek hazırlanması için 
gerekli büyük bir mutfak gibi tercihi alanlar, büyük şehirlerde yeni yaşam tarzını benimseyecek ailelerde artık gerekmeyecek. Bunun yanında, son dönemde yapılaşmanın çok artmasıyla birlikte insanların doğaya ihtiyacı ve özleminin de 
arttığını gözlemleyen yatırımcılar, peyzaj alanları ile ön plana çıkan, peyzajın süs bahçesinden öte işlevlendirildiği projelere yönelmekteler. Ortak kullanımlı bahçeler, hobi bahçeleri, çocuk aktivite alanları artık konut projelerinin önemli bir alanını kaplayacak. 

Konut içlerinde akıllı ev sistemlerinin her geçen gün daha 
benimsendiğini görüyoruz. Bu sisteme entegre edilebilen 
ankastre cihazların ve tüm sistemin cep telefonu aplikasyonu ile uzaktan kullanımı yaygınlaşacak. Ankastre cihazlar- 
da dokunmatik özellikler, mutfakları daha teknolojik yapacak. Malzeme olarak doğal kaynakların kısıtlı olması sebebiyle yine son yıllarda ahşabın ve mermerin yerine geçen 
seramikler üretildiğini görüyoruz.” 


Pruva 34, 
Gönye 
Proje 
Tasarım. 


ARAŞTIRMA 


Cekmeköy evi, 
Edda Architecture. 


Eda Tahmaz, Edda Architecture 


“Günümüz yaşam koşullarındaki değişiklikler yaşamımızın 
her alanında yeni düzenlemeleri ve trendleri de beraberinde getiriyor. Kırsaldan şehre yaşanan göçler sonucunda şehirli nüfusun artması ve buna bağlı yaşam koşullarının zorlaşması eski birtakım yaşam alışkanlıklarımızı da ister istemez geride bırakmamıza neden oluyor. Artık daha çok bireyin ön planda olduğu gelişen ve hızlanan şehirli yaşamında 
kompakt yaşam ve çalışma alanlarını tercih eder hale geldik. 
İlerleyen zaman içerisinde artık gelişen bilişim teknolojileriyle yaşam alanlarının fonksiyonları da değişmeye başlayacak. 
Önümüzdeki on yıllarda bireyler gelişen teknoloji sayesinde evini hem ofis hem yaşam alanı gibi kullanmaya başlayacak. Mobilya sayısı azalacak, ebatları küçülecek ve rahatlık, 
birden fazla işlevi aynı mobilyada sağlayabilme, kompaktlık 
önem kazanacak. İnsanlar daha az ürünle yaşamlarını devam 
ettirmeye yönelecekler. Evlerdeki mutfaklar küçülecek, genellikle salonla birleşecek, salon birçok farklı işlevi görecek. 
Depolama ihtiyacı azalacak. 

Evlerimizde çevreye duyarlı ürünler daha da ağırlık kazanacak. Teknolojideki gelişmeler ev yaşamımız içinde de etkisini gösterecek, otomasyon ve ileri düzey kontrol sistemleri evlerimizde ucuz ve yaygın hale gelecek. Akıllı evlerdeki akıllı ev aletleri, ihtiyaçlarımızın çoğunu internet üzerinden otomatik olarak sağlayabilir hale gelecek. Ses kontrollü ürünler 
isteklerimize cevap verecek ya da ev robotlarının insanların 
ihtiyaçlarını sağladığı bir dünyada yaşayacağız.” 


Zhe Konutu, 
Efekta 
Architects. 


“Akıllı konut yapıları 
yaşamı kolaylaştıracak” 


“Kullanıcısının yaşam koşullarına göre geliştirilen her proje 
özeldir; konut gibi özel projeler kullanıcı odaklı tasarlanırsa 
doğru yaşam alanları haline gelir. Konut yapıları, insanların 
kabuğuna çekildikleri alanlar değil; sosyal ortamı geliştiren 
alanlar olmalıdır. Sadece dinlenilen ve uykuda vakit geçirilen alanlar yerine; günlük hayatın tüm fonksiyonlarının evden yürütülebilmesine olanak sağlayan tüm ihtiyaçlar düşünülmelidir. Dikey kullanım yerine tüm yaşamın tek kata yayıldığı plan tipolojileri geliştirilmelidir. İklimsel ve coğrafi koşullara göre, iç-dış mekân kullanımı ve birlikteliğini destekleyen tasarımlar tercih edilmelidir. 

En temel yaşam alanında; teknolojinin günümüze ve geleceğe 
uygun entegrasyonu ile akıllı ama kullanıcısından daha akıllı olmayan konut yapıları yaşamı kolaylaştıran ve hızlandıran 
olanaklar sunmalıdır. Sürdürülebilir bir çevre için enerji sarfiyatı dengesi kurulmuş, izolasyon teknikleri ile tam yalıtım 
sağlanmış, yağmur suyu ve atık su yönetimi planlanmış ve 
kendi enerjisini üreten yapıların önümüzdeki süreç için daha 
tercih edilen yapılar olacağı kabul edilmektedir. Doğal malzemenin kullanımı, hem sağlık hem de yaşam konforu için 
en gerekli tasarım kriteri olarak kabul edilmelidir. 


“Kimilerimizin takip etmekte zorlandığı sosyal ve teknolojik gelişmeler her şeyi olduğu gibi iç mimariyi de, 
hem mekânsal kurgu hem de malzeme olarak etkileyip değişmeye zorlamakta. Nasıl ekonomik ve sosyal 
hayatımızın değişmesiyle sofa, cumba, yüklük, sedir 
ve ocak gibi kavramlar yerini bugünkü salon, mutfak, 
koridor, balkon gibi kavramlara bıraktıysa bugünkü 
kavramlar da yerini yenilerine bırakacak. Bunu burgünden, çekirdek aile sayısının azalmasından, ses ve 
görüntü teknolojilerinin sinema salonlarından evlere 
transfer olmasından, akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşmasından anlayabiliyoruz. Bir başka değişim motoru 
da malzeme dünyasındaki gelişmeler; bir yandan artik hayatımızın tam ortasında yer alan ekolojik hassasiyet, diğer yanda nanoteknolojik malzemeler yaşadı- 
Şımız mekânlara yön verecekmiş gibi duruyor. Ekolojik yaklaşım konusuna mimari alanda bir giriş yapılmış 
olsa da nanoteknolojik malzemelerin mimari ve iç mimaride kullanımı için önümüzdeki 10-15 yılı beklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Öngörmek zor olsa da, 
siz yürürken elbisenizin evdeki bataryayı şarj edebileceği düşüncesi, evimizin kurgusunun nasıl değişebileceği hakkında bir fikir verecektir.” 


“Nanoteknoloji yaşadığımız 


mekânlara yön verecek” 
Yasemin Arpaç, Sabahattin Emir, Ofist 
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Karaköy 
Loft, Ofist. 


ARAŞTIRMA 


Nidapark Küçükyalı, 
Evrenol Architects. 


Mehpare Evrenol, Evrenol Architects. 


“Mimari iyi bir evle değil, iyi bir yaşam çevresiyle olur. 
Kentli olmak çalışıp, yiyip, içip uyumak değil. Bunlarla birlikte özellikle komşuluğun da içinde olduğu bütün diğer sosyal fonksiyonlar bizi kentli insan yapıyor. 
Konutun planı alışkın olduğumuz gündelik eylemlerimize uygun özelliklerde olmalı. Sosyalleşmeyi, açık 
alanlarda vakit geçirmeyi seven bir toplumuz. Özellikle çocukların özgürce hareket edebildiği açık alanlara 
sahip konut yerleşimleri tercih ediliyor. Hem mahremiyeti hem de manzara ve doğaya yakınlık algısı konut kullanıcıları için asli bir seçim ktiteridir. Sürekli tanımlanan bir konfor ihtiyacı var. Kentlerdeki tempolu yaşama göre konfor kavramı; sükunetle zamanın dinlenerek değerlendirildiği, çeşitli ihtiyaçların kolaylıkla erişilebilirliğinden tempolu rekreasyonlara, yüksek teknolojiyle ulaşılabilen birtakım aletlerle donatılmış gündelik yaşama döndü. Tüketilen enerji, elektronik veriler ve bilgi dünyası çok önemli hale geldi. Konutlara yeni fonksiyonlar eklendi, örneğin. Çamaşır, ütü odası, 
depo gibi kullanılan ek hizmet odaları ya da dolap hacimleri, kullanıcıları için hayatı kolaylaştıran 
ve iç mekânı bu tür yüklerden kurtaran önemli çözümler. Açık raf sistemiyle donatılmış giyinmesoyunma hacimleri hem kullanım kolaylığı getiriyor hem de sağlığı tehdit eden kapalı düzenin önüne geçiyor. Lüks evlerde sauna, şok odası, mini Türk hamamı, fitness alanları, bilgisayar/kitaplık köşesi gibi yeni mimari ihtiyaç programlarından bahsetmek mümkün.” 


ME 


Murat Kader, İki Design Group 


“Mimari ve dekorasyonda minimal duruş ile ferahlığın, sakin ve yatıştırıcı tonların öne çıktığını görüyoruz. Konutlarda değişen kullanım alışkanlıklarının en majör olanları ise büyüyen cam ebatları ile 
banyo, mutfak ve salon gibi ortak alanların kullanımındaki değişim. 

Hangi boyutta olursa olsun geleneksel konut planında tek banyo-tuvalet varken bu sayı günümüzde artmış bulunuyor. Her konuttun maliyetini artıran bu yeni alışkanlıkların edinilmesi yalnızca satın alma aşamasında değil, kaynak tüketiminin artmasına ve hızlı bir kentleşmeye sebep oluyor. Geçmişte evlenene kadar ailenin yanından uzaklaşmayan çocuklar, birer birey olduklarında yeni bir konuta taşınarak tek başına bir aile kadar alan kaplamaya, araç sahibi de olarak dünyada kullandığı kaynak 
ve alanın (karbon ayakizi) artmasıyla kaynaklara zarar vermeye başlayabiliyor. 

2020 yılı ve sonrasında evde tarım, yenilenebilir enerji, atık altyapısının tasarıma dahil edilmesi, prefabrike, modüler ve taşınabilir konutların artması; enerji verimliliğini artıran çözümler gibi gitgide doğaya yaklaşan eğilimler göreceğimize inanıyorum.” 


Ozan Ekşi, Sem Collections 


Fenerbahçe 
Marina Palas, 
Sem Ceollections. 


Erol Sevimlisoy, Emrah Sevimlisoy, Sevimli Mimarlık 


“Gelecekte fütürist akımlar daha da yoğunlaşarak devam edecek. Buna en iyi 
örnek, günümüzde de yavaş yavaş etkisi artan yemek alışkanlıkları. Önümüzdeki yıllarda eğer teknoloji bu hızla devam ederse herkesin mutfağında kendi robotik şefleri olacak. Mimari açıdan en büyük değişim ise teknolojik aygıtlardaki kablolarla ilgili. 2020 yılına kadar kısa bir zamanda birçok cihaz kablosuz çalışabilecek. Bugün evimizde ve dışarıda her yerde kolayca kullandığımız 
wi-fi ağları gibi gelecekte kablosuz elektrik ağları olabilecek. 


Moley Robotic. 


A / ) 


bağlanarak sorunu görüp giderebiliyor.” 


“Daha kompakt bir yaşama geçiliyor. İnşaat maliyetlerinin artmasıyla konut fiyatlarının pahalılaşması, aile yaşamından uzaklaşılması, metrekarelerin küçülmesine sebep oluyor. Bu da aile yapısını olumsuz yönde etkiliyor. Dekorasyonda teknolojinin gelişmesiyle eşzamanlı olarak malzemenin kalitesinin arttığını gözlemlemekteyiz. Bununla beraber ekolojik olarak geri dönüşümlü, 
doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerin tercih edildiğini görüyoruz. 

Gelişen teknoloji her geçen gün yepyeni çözümlerini de beraberinde getiriyor. Tüm bu çözümlerin hepsinin ortak bir amacı var; o da hayatımızı kolaylaştırmak. Evlerimizde, ofislerimizde ve 
üretim yerlerimizde, kısaca hayatımızın her yerinde farkında olsak da olmasak da otomasyonu 
kullanmaktayız. Geleceğin teknolojisi yapay zekâ, çok yakın zamanda evlerimizin içerisine de 


girecek. Bunun ayak seslerini şimdiden duymaktayız. İnsanların hiç 
mutlu olmadığı şehir hayatı, dikey 
yapılaşma ve bunların sebep olduğu trafik, çevre kirliliği gibi etkenler insanları olumsuz etkiliyor. 
Şehirlerde yaşayan insanların ço- 
Şunda köy ve sakin kasaba özle- 
mi görülüyor. Bahçeli yapılar, teraslar, kat bahçeleri ekolojik projelerin geliştirilmesi ve uygulanması 
bunun bir göstergesi. İnşaat sektörü de bunu bir pazarlama argümanı olarak kullanıyor. Önümüzdeki 
çeyrek yüzyılda dünyamızın daha 
ekolojik, teknolojik, yenilenebilir 
ve yaşanabilir olmasını bekliyor ve 
temenni ediyoruz.” 


6 Erol Sevimlisoy. 


Geleceğin ürünleri hayatımıza girmeye başladı bile, gelecek hiç bu kadar yakın olmamıştı. Şu anda yaptığımız projelerde Pioneer 
firmasıyla birlikte 2020'nin teknolojilerini kullanmaya başladık. Full automation dediğimiz akıllı evleri hayata geçiriyoruz. Evinizde yaşamaya başlamadan önce bir ekip evinize gelip aile 
fertleri ve kullanıcılarla görüşüyor ve kişilerin ne ton ışık, 
sıcaklık, ne tür müzik tarzı beğendiğine göre, girdikleri 
odaların modunu hiçbir düğmeye basmadan “yüz tanıma' ile anlayıp otomatik ayarlayabiliyor. Bu otomasyon- 
da kişiye göre ısı ayarlanıyor, perdeler kendi kendini indirip açıyor ve hatta istenirse kahve makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşyalar dahi bu programa alınıp size evinizde maksimum konfor yaratıyor. Çoğu alet artık internete bağlı olduğundan bozulmalarda direkt teknisyene 
e-mail gönderiyor. Teknisyen evinize gelmeden uzaktan 


Ten 


ya 


Yudum Boytorun, Boytorun Architects 


“Genç nesiller çoğunlukla hangi şehirde yaşayacaklarına karar verdikten sonra kariyerlerine odaklanıyor. Bununla beraber 
“yaşa ve çalış” olarak tanımlayabileceğimiz yaşam alanları yeniden tanımlanıyor. Artan dijitalleşme, zamanı boşa harcamama, 
weli-being ve fitness talepleri doğrultusunda konut mimarisinde 
karma kullanım ve paylaşım ön planda. Karma kullanımlı projeler daha esnek, adapte edilebilir, birleşip-ayrılabilir kurguda tasarlanıyor ve 24 saat yaşayan sistemlerin oluşması hedefleniyor. 
Şehir merkezlerinde artan metrekare fiyatları ve kullanım maliyet- 


leri, kira ve satış fiyatı artışına, bu da doğal 
olarak “daha az kişisel 
alan, daha çok paylaşımlı alan” trendinde 
bir artış olacağına işaret ediyor. Şehir merkezinde yoğunluk artışının altyapı desteğiyle planlanması ise 
çok önemli bir gereklilik. Gelecekte de 
“saygılı-duyarlı rehabilitasyon', doğru ölçekte proje ve sürdürülebilirlik her zaman 
kiymetli olacak. Mevcut binaların rehabilite edilmesi, malzeme 
seçimi ve sürdürülebilir tasarım bugün olduğu gibi 2020'de de 
önemini koruyacak.” 


Akalın Apartmanı, 


Aurum 
Rezidans 
Binası, 
Boytorun Z 
Architects. 


Studio Vertebra. 


Efe Kağan Hızar, Studio Vertebra 


“Sektörde arz artmakta, bu noktada kullanıcıların da alternatifleri çoğalıyor. İçerisinde ayırt edici özellikleri olan projelerin öne çıkacağını düşünüyoruz. Düşündüğünüzde 2020 pek de uzak değil, 
yenilikten söz edemesek de gündem 
oluşturan yeşil ile etkileşim, akıllı ev ve 
doğru ışık kullanımı gibi niteliklerin gelişmesinden söz edebiliriz.” 


ARAŞTIRMA 


Şebnem Buhara, Bou Design Office 


“2000 ile 2020 yılları arasında bir tek 
Türkiye'de değil dünyada da çok 
şey değişti. Dünyada bir şey değişirse, hangi alanda olursa olsun mutlaka mimariye ve iç mimariye yansır. Geniş açıyla baktığımızda teknoloji çok ilerledi. Hepimiz kendi küçük sanal dünyalarımızda yaşıyoruz 
ve olmasını istediğimiz hayatlar bir 
tık uzaklıkta, ancak başka bir paralel evrende. O yüzden evlerimizde 
daha samimi ruhlar, daha sıcak tonlar, daha dokunulası dokular arayacağız. İçimizde eksik 
kalacak duyguları hikayesi olan tasarımlarla tamamlayacağız. Sanat objeleri, heykeller ile başkalarının hayatlarına dokunacağız. Açıkçası 2020'de evler daha samimi 
olacak. Akımların modası çoktan geçti. Evrensel, etnik 
kültürlerin -biz buna teknolojinin henüz ulaşmadığı diyarlarda yapılan el sanatları diyoruz- egemenliğini süreceği, kıymetleneceği zamanlar geldi.” 


ZSLROMADIM | 


Toya Next İkitelli, 
Tago Architects. 


Gökhan Aktan Altuğ, Tago Architects 


“Geriye dönüp bakmak gerekirse son 10 yıldır sisteme dahil olmuş sorunlar ile bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. İmar şartlarının zorlukları, yapılardaki tasarım benzerlikleri, yaşamı bir bütün halinde içine alamayan ya da dışarıya enerji vermeyen, sosyal ayrışmalara neden olmuş ve içine kapanık soyut bir yaşam içindeyiz. 

Uzun vadedeki tecrübelerimizden yola çıkarak belirtmek isteriz ki, yerel yönetim tarafından yönlendirilme- 
ye başlamış olan yeni bir şehir dokusu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Yatakhane tefrişi gibi sıradanlaşan bir şehir dokusu yerine yaşayan sokaklar, organize edilmiş 
ulaşım ağları, kendi içinde sürdürülebilir yeni mahalleler barındıran projeler tasarlamak istiyoruz. 
Kentsel yaşamın tekrar eden, ayrıştırılmış, duvarlarla çevrilmiş, şehrin hareketleriyle uyumsuz, kimliksiz 
ve tekil yapıları yerine 2020 yılında insanın kimliğini 
bulduğu ve kişiye göre özelleştirilmiş uyumlu yapılar 
görmeyi hedefliyoruz.” 


Mehmet Emin Çakırkaya, Tekeli-Sisa Mimarlık 


“Konutlarda mekânsal kurgu ve beklentiler gelişen teknoloji ve yaşam kalıpları ile beraber sürekli bir değişim içinde. Konutta yakın 
dönemde daire büyüklüklerinin küçülmesine bağlı olarak misafir 
odasının ortadan kalkışını gözlemledik. Bugün bu süreç hızlanarak devam ediyor. Konut dışı kentsel, sosyal, kültürel donanımların 
gelişmesiyle beraber eve misafir kabul etme alışkanlığı da azalıyor. 
Artuk salonlar daha küçük. Mutfaklar sadece yemek pişirme işlevli 
mekânlar olmaktan çıkarak evdeki genel işlevleri destekler hale geliyor. Bu nedenle mutfaklar artık açık veya yarı açık olacak ve salondaki işlevleri tamamlayan, kendi mobilyaları ile evin estetik de- 
Şerlerine katkıda bulunan bir hale gelecek. Salon ve mutfak küçülen ölçülerine karşın birbirini tamamlayarak, bütünleşik olarak büyük hacimler yaratabilecek. 

Dış cephe tasarımında, yere kadar uzanan düşey pencereler ve Fransız balkonları dış mekânı görsel olarak konutun içine taşıdığı için 
daha çok tercih edilecek. Dış cephe malzemelerinde, artık malzemelerin kendisiyle görüntüsü arasındaki bağ iyice zayıflayacak. Ahşap görünümlü alüminyum kompozit kaplamalar, mermer görünümlü seramik kaplamalar bu akıma örnek olarak gösterilebilir. Böylece hem görsel zenginlik sağlanacak, 
hem de modern malzemelerin teknik üstünlüklerinden maksimum fayda sağlanacak. 


Etiler'de konut 
projesi, Tekeli-Sisa 
Mimarlık Ortaklığı. 


ARAŞTIRMA 


Küçükçekmece 
Meydan Çevresi 
Kentsel Tasarımı, 
Sepin Mimarlık. 


“Makine konuttan sürdürülebilir konuta” 


Yavuz Selim Sepin, Sepin Mimarlık 


“Konut mimarlığındaki hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda konut kavramının yapısı gün geçtikçe karmaşıklaşıyor; tasarımı et- 


kileyen koşullar çeşitleniyor; tasarım ilkeleri ise farklılaşıyor. Bu açıdan konut tasarımının bugünkü durumu ile yakın gelecekte- 
ki yönelimi üzerine doğru tespitlerde bulunmak büyük önem taşıyor. 

Konut tasarımı teknolojik, sosyal ve çevresel faktörlerle şekillenir. Özellikle teknolojik olasılıklar ve çevresel değişkenler tarih boyunca konutun biçimlenmesinde en çok üzerinde durulan konular olmuştur. XX. yüzyılın başında, konut için “seri üretim” ve 'makine konut kavramları önem kazanırken; bugün hızla gelişen bilgisayar ve enformasyon teknolojileri ve XXI. yüzyılda çok daha 
önemli hale gelen çevre problemleri doğrultusunda “sürdürülebilirlik” kavramı önem kazanıyor. 

Konut, sadece mekânlarının fiziksel nitelikleri ile değerlendirilen hacimler bütünü değildir. İnsan yaşamının önemli bir bölümünün konutlarda geçirildiği düşünüldüğünde; bu mekânların yaşamsal konfor koşullarını da sağlaması gerekliliği önem kazanır. 
Yakın gelecekte konutun tasarım ve inşasında aynı öneme sahip ekolojik, kültürel, teknolojik, sosyal, ekonomik, dokusal, görsel 
ve yasal koşullar bütününün sistematik bir şekilde ele alınması ve uygulanması paralelinde değişen/gelişen gereksinmelere yanıt 
verebilecek tasarımlar hayata geçirilebilecektir.” 


“Akıllı evler çağından, düşünen 
evler çağına geçiyoruz” 


“Konutların kapladığı alanların zaman içerisinde küçülmeye doğru gittiğini gözlemliyoruz. 
Kullanıcılar daha büyük, tek fonksiyonu barındıran alanlar yerine daha küçük ancak iç içe 
geçmiş alanları tercih ediyor. 

Geleneksel konut anlayışında bireyler uzun süredir doğaya sırtını dönmüş bir şekilde yaşarken, artık daha fazla doğa ile iç içe olabilme arzusu içindeler. Yakın gelecekte ise artık sade- 


” ce dinlen- 
Live The Box, | ş ( dikleri bahçe olarak değil, kullanıcıların kendi 
Caglayan Architects. Lİ os yiyeceklerini de ürettikleri ve başka kullanıcılar 


ile değiş tokuş yaptıkları düşey tarım öğelerini 
de görmek kaçınılmaz olacak. 

Ayrıca çok yakın gelecekte bizler için düşünen 
ve bizim adımıza kararlar alan yapay zeka sahibi yaşam alanları, geleneksel yaşam alanlarının yerlerini alacak. Kullanıcı tercihlerini öğrenen konutlar, bu tercihler doğrultusunda ortam 
iklimlendirmesi, aydınlatması gibi pek çok faktörü bizim adımıza düzenler hale gelecek. Tüm 
bunların birleşerek tek bir merkezden komur- 
ta edildiği akıllı evlerden düşünen evler çağına 
geçişe her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz.” 
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“Mobilyaların her birini önce bizim rahatlığımızı 
düşünerek aldım” diyor Meriç Gürani Say. L kanepe 
ve tv ünitesi eşinin eski mobilyalarından. Kanepenin 
döşemesi yenilenerek rengi ve çehresi değiştirilmiş. 
Knoll marka orta sehpa ve Vitra marka Eames 
Lounge Ghair Mozaik'ten alınmış. 


YAŞAM 


Meriç Gürani Say 
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bir mimar evi 


Mer 12.8 Mimarlıkın ortaklarından Merıç 
Gürani Say, terzi kendi söküğünü dikemez 
diyenlere taş çıkaran evinde İskandinav tatları 
modern, konformıst ve fonksiyonel secimlerle 
harmanlayarak zamansız ve yalın bir dil yaratmış. 


Yapım Naz Gürlek. Fotoğraflar İbrahim Özbunar. 


“Arnavutköy İstanbul'un tam göbeğinde, uyandığınızda hâlâ kuş seslerini duyabildiğiniz nadir lokasyonlardan. Bakkalını, manavını tanıdığın, çöpçüne selam verebildiğin, mahallenin delisiyle şakalaşabildiğin yaşaması benim için çok 


“Aksesuarlara gelince, çok süslü 
püslü bir çift değilizdir. Haliyle aynı 
etki evimizde de var. Gördüğünüz tüm 


aksesuarların ya bir anlamı vardır, ya keyifli bir yer. Küçük bir yerde büyüdüğüm için Arnavutköy'de yakaladığım 
eskidir ya da bir seyahatte alınmıştır bu enerji bana çok iyi geliyor, çocukluğumu hatırlatıyor. Denize bu kadar ya- 
ve anısı vardır” diyor ev sahibi mimar. kın olmasını saymıyorum bile, Bir Akdeniz çocuğu için deniz hayat enerjisi- 


Kanepenin arkasındaki duvarda yer 
alan tablo Bubi imzalı. 


dir. Denize uzak yaşadığımda çok daha karamsar oluyorum. Ofisim de 3 senedir Arnavutköy'de. Sabahları eski İstanbul evleri arasından yürüyerek 5 dakikada işe gidebiliyor olmak çok büyük bir lüks” diye anlatıyor Meriç Gürani Say Arnavutköy'de yaşamayı. Mimarın gustosu yüksek seçimlerle kurguladığı Arnavutköy'deki yaşam kozasına konuk oluyoruz. 

Meriç Gürani Say, 1978 Mersin doğumlu. 1996 yılında üniversite için İstanbul'a 
gelmiş, çok istediği mimarlık bölümünü kazanamayınca 1 sene Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nde İstatistik Bölümü'nde okumuş. İlk 2 ayda bu bölümü bitiremeyeceğini anlayıp yeniden sınavlara giren Meriç, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanarak Yeditepe Üniversitesi'nin ilk mimarlık sınıfı öğrencilerinden biri olmuş. Mezun olduktan sonra 2002 yılında Los Angeles'a giderek UCLA'da iç mimarlık üzerine dersler almış. 2003 yılında Türkiye'ye döndükten tam 15 gün sonra ise Eren Talu Mimarlık'ta çalışmaya başlamış. Uzun 
yıllar Eren Talu Mimarlık'ta çalıştıktan sonra 2010 yılında, ortağı Merve Özkardeşler ile birlikte “Mer 12.8 Mimarlık”ı kuran Meriç, 2014 yılında Alican Say 
ile evlendiğinde eşinin daha önceden yalnız yaşadığı bu eve taşınmış. “Eve 
ilk girdiğimde çok sevdim. Direkt terasa çıkıp manzaraya baktığımı ve Kuleli Askeri Lisesi'ni gördüğümü hatırlıyorum. Tabii ki çok maskülen çizgiler taşıyan tam bir erkek eviydi. Evliliğimizin ilk yılı o şekliyle oturduk. Zamanla 
dayanamayıp dokunmaya başladım. Şanslıyım ki eşimle çok ayrı zevklere sahip değiliz. O yüzden işim çok da zor olmadı. Yaptığım ilk şey evi koyu ve 
maskülen renklerinden kurtarıp içinde yaşamayı en sevdiğim renk olan beyaz haline dönüştürmek oldu. 
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Solda. Boğaz'ın maviliklerine açılan terasta 
eşsiz manzaraya karşı konforlu bir oturma 
köşesi yaratılmış. Masa ve sedir, burası için özel 
üretilmiş. Magis marka sandalyeler, Mozaik'ten 
alınmış. Yastıklar, Palmhouse Living marka. 


Altta solda. “Eames Lounge Chair mimarlık 
okurken tanıştığım ve aşık olduğum ilk koltuk. 
Birçok insan için çok klişe olsa da benim için bir 
klasik ve ilk aşkım. Onu alıp evimin 

başköşesine koyacağım ilk günden belliydi. 

Tv ünitesinin üzerinde duran porselen obje 
Jaime Hayon tasarımı, The Guest karakterinin 
Rolito tarafından giydirilmiş hali. Üzerinde sihirli 
pijama ve parlak ayaklarıyla uykudayken bizi 
koruyan ve rüyalarımızı güzelleştiren bir süper 
kahraman yaratmışlar. Karakterin hikayesini 
çok sevdiğimiz için almıştık.” 


Altta sağda. Giriş kapısının yanında 
Ligne Roset marka siyah cam bir konsol 
bulunuyor. Tablo, İlhan Berk imzalı. Ahşap 
bavul Meriç'in babasının asker bavulu. Yıllar 
önce Tarsus'taki çiftlik evinde bulmuş, bugün 
atkılarını depolama görevini üstlenmiş. 


“Hayat boyu küçük hedeflerim oldu ama hepsi de gerçek oldu diyebilirim. 
Küçüklüğümden beri Istanbul'da yaşamak ve mimar olmak isterdim. 
Bir de hayalimde Boğaz'ı gören küçük bir evde oturmak vardı.” 


ke 
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N , Sandalyeler, Meriç'in eski evinden getirip 
sâdeceiskeletlerini köruyarak tamamen 
değiştirdiği parçalar. Flos marka sarkıt 

i l K aydınlatma, Mozaik'ten. Ayha, Mer 12.8 
| .tasarımı, mekâna özeküretilmiş. 
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Çok küçük bir ev olduğu için mutfak dışında planlamada değişiklik yapmadım. Kullanışsız ve açık olan mutfağı hem en yalın hem de en kullanışlı hale 
dönüştürmek benim için çok önemliydi. Bunun dışında banyoda da evin genelindeki yalın çizgiyi yakalamaya çalıştım. İç mekân tasarımında beyaz en 
baskın renk olsun istedim. Beyaz bana her zaman kendimi iyi hissettirir ve 
enerji verir. Beyaz tutkumda Eren Talu Mimarlık'ta çok uzun yıllar çalışmış 
olmamın mutlaka büyük etkisi var. Gri tonları da ikinci tutkum. Mobilyalarda 
gri ağırlıklı seçimler yaptım. Renk çok fazla kullanmayı sevdiğim bir şey degil. Kıyafetlerimde de çok kullanmam. Kullandığımda da ya kendimi yeterince iyi hissetmem ya da o parçadan çok çabuk sıkılırım. Benim için yaşadığım 
evi giydirirken de aynı şey geçerli oldu. Sıkılmayacağım, her zaman huzur 
veren bir ev olsun istedim. Ayna kullanarak evi daha da ferahlatmaya çalıştm. Yemek masasının üstüne astığım ayna sayesinde mutfakta yemek yaparken bile manzarayı görebiliyor olmak çok keyifli. Her projemde olduğu gibi 
kendi evimde de mermer, cam ve ayna kullanmaktan vazgeçemedim. Etkisini en sevdiğim malzemeler bunlar. Bir de Corian var tabii; mutfak ve banyolarda vazgeçilmez benim için.” 


) Eski ahşap yemek masası Dank'tan alınmış”. 


KÜNYE 


Evin sahipleri: Meriç Gürani Say ve 
Alican Say çifti. 

Evin yeri: Arnavutköy, İstanbul. 

İç mimari proje, uygulama: Meriç 
Gürani Say, mer128.com 


Evin yapısı: 90 metrekarelik 
apartman dairesi. 

Dekorasyon: Mer 12.8 imzalı 
tasarımlar, Mozaik, Ligne Roset, 
Diseno, Zara Home. 
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Yenilenen banyonun 
genelinde mermer ve 
. Corian yüzeyler tercih 
“edilmiş. Aksesuarlar 
Alessitmarka. 


Yatak odasında aynalı dolabın yanında 
küçük bir çalışma köşesi kurgulanmış. 
Raftaki tablo Yunan bir ressam 
tarafından yapılmış ve Leros'tan alınmış. 


“Zamansız ve yalın, insana kendini iyi hissettiren ve 
güzel enerji veren bir mekân burası. Tamamen bizi yansıtıyor. Bence 
her ev sahibinden derin izler taşıdığı ölçüde doğru tasarlanmış bir ev olur.” 


MER 12.8 MİMARLIK'IN HİKÂYESİ 


“Ortağım Merve Özkardeşler ile Eren Talu Mimarlık'ta 3 sene beraber çalıştık. Şirketin dağılmasından sonra aslında çok da ne yapmak istediğimi bilmediğim boş bir 6 ay geçirdim. Bu sırada Merve'ye gelen bir ev 
projesi ile birlikte neden olmasın deyip kendi şirketimizi kurmaya karar verdik. Hatta şirketimizin ismindeki 12.8 (12 Ağustos) ilk müşterimizden aldığımız, ilk paranın tarihidir. O günden beri de birlikte, çok keyif aldığımız ve severek yaptığımız işler üretiyoruz. 


Çoğunlukla ev projelerine imza atıyoruz. Sektördeki tecrübe ve deneyimlerimiz sayesinde geçen yıllarda 
iç mekân tasarımında kendimizi geliştirdik. Bunun dışında ofis, mağaza ve restoran tasarımları da yapıyoruz. Şimdilik İstanbul, Antalya, Bodrum ve Mersin'de projeler yaptık. Umarız bu lokasyonlar hep farklılaşır ve çoğalır. Yeni yerlerde yeni kültürlere ve yeni insanlara işler yapıyor olmak bizi her zaman çok heyecanlandırıyor.” mer128.com 


Yatak Yatsan'dan, yatak örtüsü Zara 
Home'dan alınmış. Başucu sehpaları, 
Meriç'in dedesinden ve anneannesinden 
kalma. Artemide marka duvar aplikleri 
Öztaş Aydınlatma'dan alınmış. 


YAŞAM 
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Şehrin pisliğinden gürültüsünden kaçıp 
bir nefes almak herkesin hakkı değil mi? 
Bu bir hak olabilir tabii ama acaba büyük şehirler, biz çöplerimizi sokaklara 
attığımız, tükürdüğümüz, izmaritlerimizi 
pencereden aşağı savurduğumuz, evimizin çöpünü iki adım ilerideki çöp kovasına yürümeye üşendiğimiz için kaldırım 
kenarına bırakıverdiğimiz için kirli; o lanet elimizi bir türlü kornadan çekemediğimiz, sokaklarda avazımız çıktığı kadar ciyaklayarak birbirimizle ya da orada 
burada bağırarak cep telefonuyla konuştuğumuz, evet, konuştuğumuz, bir türlü 
susmadığımız ve o cep telefonunun sesini kısmayı asla düşünmediğimiz, kimseye saygı duymadığımız için gürültülü 
olabilir mi? 

Bu anlamda bir uzun haftasonu kaçamağında kendi gürültüsünden, pisliğinden kaçan şehirli, daha az insan yaşadı- 
$ı için daha sessiz ve temiz olan kasabalara gidip oraları gürültüye boğup, her 
yeri umarsızca kirletip, bütün stresini, 
saygısızlığını buralara kusup sonra kusura bakmayın, defolup gidiyor. Bunun 
bir hak olmadığı ortada ama kelleştirme- 


Adalar 
Belediyesinin 
öngördüğü 
plan, bölgedeki 
ekosistemin 
tahrip olmasına 


yol açacak. Slildü 


Yassıada 


den sorumlu bakanlığa göre bunun adı 
turizm. Eskiden, tatile çıkmak lüks bir eylem iken yazın kendi ülkesinde tatil yapmak isteyen aileleri “Peh, yerli turist” diye 
aşağılayıp Türkiye'nin tüm güney kiyısıni kelleştirip İngiliz kamyon şoförlerinin, 
Hollandalı inşaat işçilerinin keyfine ve 
hizmetine sunan aynı bakanlık, artık Rus 
tezgâhtarlar bile Türkiye'den elini eteğini 
çekince, “Raaant!” diye gözü dönmüş şekilde “iç piyasadaki” haftasonu kaçamağı 
potansiyellerini değerlendirmeye başladı. Kelleştirme Bakanlığı ve İstanbul Betonlaştırma Belediyesi'nin şimdiki hedefi 


e Kınalıada 


Kaşık Adası 


Adalar... Şaşılacak bir şey yok. Geç bile 
kaldılar desek yeridir. Geçen yıl yine bu 
sayfalarda Yassıada'nın başına gelenleri 
yazmıştık. Akımın Prens Adaları'na sıçraması an meselesiydi, nitekim sıçradı. 


CHP-AKP ne zaman el ele verir? 
Olmaz olmaz demeyin, oldu bile. Binlerce yıldır insanoğlunun bulamadığı simya 
formülünü 1900'lerin başında Amerikalılar zaten bulmuştu. Bize ulaşması işte 
bir yüz yılı almış, çok mu? Amerikan formülünde ana malzeme; verimsiz topraklar, aşırı soğuk ya da aşırı sıcak bir iklim, 


Yeni imar planı 


hazırlanırken 


Adalar'ın 
mevcut âltyapı 
problemleri: göz 
ardı edilmiş. 


hatta bildiğin uçsuz bucaksız bir çölden 
oluşan bir ülke. Bunu alıp beton bloklara çeviriyorsunuz ve “Abrakadabra!” Bir 
bakıyorsunuz, çöl, taş, toprak altına dönüşüp kasanıza girmiş. Bizim versiyon 
ise şöyle ilerliyor: Dünyada dört mevsimin yaşandığı nadir bir iklim, çok ciddi 
bir flora ve yöreye has biyoçeşitliliği, uçsuz bucaksız ormanlar, bir avuç toprağına ne ekseniz bereket fışkıran cennet vatan. Bunu alıp beton bloklara çeviriyorsunuz ve “Abrakadabra!” Bir bakıyorsunuz ağaç, kuş, taş, toprak, altına dönüşüp kasanıza girmiş. 


CHP'nin suçu ne? 

E, şimdi CHP'nin suçu ne, değil mi? Alün yolunda düşman kardeşler bile canciğer kuzu sarması olabilir. Uzatmayalim, kısaca olan şu: CHP'li Adalar Belediyesi, 2011'de onaylanan ama ilgili mes- 


lek odaları, serbest inisiyatifler, dernekler 
ve halk tarafından çokça eleştirilen, hatta dava edilen 1/5000 ölçekli imar planını pek de değiştirmeden 1/1000 ölçekli 
bir plan hazırlıyor. Adalar Savunmasının 
iddiasına göre kendisini seçen yöre halkından ilgili projenin detaylarını saklıyor 
ve İstanbul Betonlaştırma Belediyesine 
onaya yolluyor. 

İBB tabii ki onaylıyor, özünde kendi projesi çünkü. Sonuç olarak bu yılın sonunda bahsi geçen 1/ 1000'lik planın yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılıyor. 
Şu ölçek konularına yabancı olanlar için 
bir açıklama yapalım: 1/5000 ölçekli plan 
çok genel, detaya inilmeyen plandır. Krokinin biraz daha profesyonelleştirilmiş 
hali gibi düşünebilirsiniz. Konsept proje 
de denebilir. 1/5000 ölçekli plan onaylandıktan sonra detaylı projelendirme 
aşamasına geçiliyor. Bu durumda detay- 


“Adalar böyle bir yükü kaldıramaz. 
Ulaşım, sağlık gibi yatırımlar yok. 
Ambulans getirmek için yıllarca eylemler 
yaptık. Nihayet Heybeliada'ya ve 
Büyükada'ya geldi. Burgazada ve Kınalı'da 
yok. Çok ciddi altyapı sorunları var. Kendi 
içinde bile sorunlarını çözemiyor.” 

Ömer Süvari, Adalar Savunması Sözcüsü 


EY 


lı proje, yani adayı parsel parsel ele alıp 
nerede ne olacağına karar veren proje 
1/1000 ölçekli. Bu yazıda sürekli adları 
geçecek, karışıklık olmasın. 


Mevcut problemler üzerine 

Şunu belirtmek gerekir ki, burada konumuz olan dejenerasyon, sadece bugüne 
ait değil. Adaları koruma altına alan yasa 
1976'da kabul edilmiş. 1984'te ise bölge SİT alanı ilan edilmiş. O gün bugündür başa gelen merkezi yönetimler, bu 
yasayı delmek için elinden geleni yapmışlar. Adalar Savunmasının açıklamasına göre, “Son 30 yılda çeşitli belediye yönetimlerinin girişimleriyle gündeme gelen imar afları; Adalar'a büyük zararlar vererek 2007 yılına kadar uygulanan Geçiş Dönemi Yapılandırma Koşulları; Adalar'daki ANAP, AKP ve CHP yönetimleri dönemlerinde verilen parsel baz- 
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Adalar'ın ii akıma 


ölüm fermanı 
sayılan plan için 

* “Belediyenin komik 
e savunması 


“Plan hazırlandı fakat Adalar halkına hiçbir açıklama yapılmadı. Planın ayrıntılarını, 
1BB Meclisi'ndeki komisyon raporlarından edindik. Planın paftasına ulaşmamız 
mümkün değil. Fakat bu raporlardan çıkan sonuçlara göre; Adalar tamamen 
eğlence ve rekreasyon alanı olarak planlanıyor.” ömer Süvari, Adalar Savunması Sözcüsü 


lı özel imar izinleri; değişik bakanlık ve 
müdürlüklerle belediye arasındaki yetki/ 
parsel çakışmasından yararlanarak uygulanan doğal alanları ticarileştirme uygulamaları halihazırda Adalar'da büyük bir 
kentsel ve doğal tahribat yaratmış durumda. Pek çok kıyı ve orman alanının girişini ücretli hale getiren turizm işletmeleri, Büyükada'da öngörünüm alanındaki 
yasa dışı Seferoğlu ve Lido rezidansları, 
kaçak iskeleler, orman ve kıyı alanlarındaki onlarca yasadışı, ruhsatsız günübirlik turistik tesis, 1980'lerden başlayarak 
yapılan çok sayıda denetimsiz konut ve 
çok katlı apartman halen Adalar'da boy 
gösteriyor.” 


Turizm tamam da altyapı 
nerede hocam? 

Gelelim, bu plana neden bu kadar karşı 
çıktığımıza... Bir köy, kasaba, şehir, öncelikle orada yaz-kış yaşayan insanlara aittir. Buradaki kamu hizmetlerini kullanma önceliği de yerlilerindir. 14 bin kişilik 
nüfusu olan bir kasabadaki belediye yatırımları mantıken 14 bin kişiye göre olur 
değil mi? En azından bizim ülkemizde geleceği öngörüp altyapıyı ona göre kurgulayan yönetim şu ana kadar görülmüş de- 
$il, (Elbette Mustafa Kemal'in Ankara'yı 
başkent yaparken kurguladığı şehir planı konusunu tamamen dışarıda bıraka- 


rak konuşuyoruz. Ankara Betonlaştırma 
Belediyesi şimdilerde geleceğe yatırım 
kaygısından çok Atatürk Orman Çiftliğini nasıl betonlaştırıp yok ederiz projeleri 
yürütmekle meşgul.) İşin kötüsü mevcut 
sağlık, ulaşım, su, kanalizasyon ve asayiş 
hizmetleri 2010 sayımlarında 14 bin kişi 
gözüken Adalar'ın ihtiyacını karşılamaktan çok uzakta. Bölgede yaşayan insanlara danışmadan, onay almadan, gerekli 
altyapı yatırımdan bahis açmadan bölgeyi 77 bin kişi kapasiteli bir turizm merkezine çeviren bu plana kim bakarsa baksın, “çıldırmış olmalılar!” diye düşünür. 
En azından medeni ülkelerde böyle. Planın en tartışmalı maddelerinden biri de 
içinde halihazırda bina bulunan bazı arazilere 2. hatta 3. binanın yapılabilmesi iznini vermesi. Diyelim 2000 metrekare arsaya oturmuş büyük bahçeli bir köşkünüz var. Bahçeye bir bina daha dikebiliyorsunuz. 2000-4000 metrekarelik arsalara ise toplam 3 bina izni geliyor. Adalar Savunması açıklıyor: “Adalar'da halihazırda 2000 metrekare büyüklüğünü 
aşan 100 civarı parsel, 4000 metrekareyi aşan 50 civarı parsel olduğunu, bunların bir bölümünün kıyılarda yer aldığını ve son yıllarda devir işlemleri yapılan 
vakıf arazileriyle birlikte bu sayının çok 
daha büyük oranlara ulaştığını biliyoruz. 
Bu durum Adaları önemli bir yapılaşma 


tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Dahası İBB'nin 1/5000'lik onaylanmış ilk planında 2500 metrekare olarak öngörülen 
yeni yapılaşma için parsel alt sınırı, daha 
sonra Adalar Belediyesinin bir önceki yönetiminin 2012 yılındaki talebiyle 2000 
metrekareye indirilmiş ve parsel bazında 
rant yaratma imkanı artırılmıştı. Bu yöndeki girişimin yeni belediye yönetimi tarafından da devam ettirilmekte olduğunu, hatta parsel büyüklüğüne göre izinlerin iki, üç binaya kadar genişletildiğini 
üzülerek görüyoruz.” 


“Yetmez daha fazla beton 
isterim” diyen halk 

Ancak Adalar Belediye Başkanı Atilla 
Aytaç'ın iddiasına göre bölgede bu planı 
bile yetersiz görenler var: “Azami yükseklik 6.50 yani 2 kat. 1. bodrum katı iskân 
edilebilir fakat ayrı bir bağımsız bölüm 
olamaz. Bu, kısıtlayıcı bir hüküm, genişletici değil, 2000 metrekareye 200 metrekare imar yapılabiliyor. Adalar'daki halkın bir kısmı da bu plana korumacı olduğundan karşı. Yani eskisi gibi 12,50, 
15,50 yükseklikleri olmayacağı için karşı çıkıyorlar. İBB'den oybirliğiyle geçti. 
8 aydır Koruma Kurulunda inceleniyor. 
Hiçbir plan mükemmel değildir ama bu 
plan korumacı bir plandır.” 

Sayın Belediye Başkanı acaba halkı yan- 


lış yerde arıyor olabilir mi? Adalar halkının, özellikle gençlerin işsizlik problemi 
olduğu, halkın maddi durumunun çok iyi 
olmadığı, bölgede eğitim şartlarının ise 
çok yetersiz olduğu yıllardır çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Kendisine betonlaşma dışında bir çözüm sunulmayan, 
işsizlik ve diğer imkansızlıklar yüzünden 
maddi zorluk çeken ve elinde anadan babadan kalma arsası, evi olan bir ada sakinin tamamen kişisel kaygılarla 2 değil 
5 katlı yapı yapmak istemesi gayet insani görünüyor. 1/1000 ölçekli imar planı- 
nın öngördüğü betonlaşmayı paraya çevirme önerisi ise 500 metrekareden büyük tüm yapılara pansiyon olarak çalışma 
izni vermesi. Yani bölge halkının elindeki binaları uzun haftasonu turizminin hizmetine açması teşvik ediliyor. Nedir? Ege 
sahil şeridindeki küçük kasabaların kabu- 
su, özellikle bahar ve yaz aylarında haftasonları ya da bayram tatillerinde insan 
kalabalığı yüzünden evinden çıkamayan 


Burgazada.” 


N 


yerli halkın bitmeyen çilesi Adalar'ı vuracak demektir. Engellenemeyen çöpler, 
sürekli taşan bir kanalizasyon sistemi, kesilen su ve elektrik... Ayrıca asayiş, denetim ve sağlık problemleri... Adaların bazılarında hâlâ ambulans hizmeti bile yok. 
Bütün bu eksikliklere değinmeyip turizmden bahsetmek, hatta üstüne “Halk 
daha fazla beton istiyor” demek bir Belediye için çok talihsiz bir durum. 


Ticaret ille de betonarme mi 
olmalıdır? 

Şehir plancısı, mimari restorasyon ve tarihi yapı korumacılığı uzmanı, arkeolog, 
peyzaj mimarı ve biyolog gibi konunun 
uzmanı kişilerden oluşan bir halk meclisinin olmadığı hiçbir yerel yönetim, şehir 
planlama, mimarlık işlerine girmese ne 
kadar doğru olur. Belediyenin asli görevi şehir bölge plancılığı değil, temel altyapı hizmetlerini yerine getirmek adına 
maddi manevi gerekli adımları atmaktır. 


Adalara özgü | 
“mimarisiyle bir 
ahşap kösk; 
Büyükada. 


Burgazada. 


Adalar Korumasının konuyla ilgili resmi 
açıklamasında da vurguladığı gibi: “Adalar 1/1000'lik Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planı, ticarileşme, imar rantı ve günübirlik kitle turizmi dışında herhangi bir 
ekonomik çözüm öngörüsü taşımamakla birlikte; Adalar'da bostancılık, hayvancılik, balıkçılık, arıcılık, seracılık, kayıkçılık gibi geçmişte var olan üretim alanlarının canlandırılacağı ve teşvik edileceğine dair hiçbir kurgu içermeyip, kamu 
çıkarı adına hiçbir anlamlı karar üretmemektedir. Plan, Adalar'ın doğal alanlarının insan müdahalesiyle ehlileştirilerek ticarete açılmasına; kuş göçleri, balık üre- 
me alanları ve bitki örtüsü açısından kıyaslanamaz bir zenginliğe sahip kara ve 
deniz yaşamı ile kıyı ekosisteminin tahrip 
edilmesine yol açacaktır. Plan ayrıca bölgede konut ve yapı stokunun imar rantı 
yaratacak tarzda artırılmasına yönelik nitelikleriyle Adalar'ın geleceği için büyük 
bir tehlike arz etmektedir.” 
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Gümüşlük'te 
Modem taş evler 


Proses Mimarlık tarafından hayata gecirilen 
Mindoza'da evler, her , 4 
mevsim ayni konforda Mindoza Tas Evler projesinde hayat başladı. 


yaşanabilecek şekilde 


kurgulamımız. 8 adet tas evden olusan proje, Bodrum da Gümüşlük 
koyuna hakım manzarası ve doğa icindeki sakın 
konumuyla yılın tüm mevsimleri icin hayalınızi 
kurduğunuz bir yaşam vadediyor. 


Yapım Yasemin Aksoy. Fotoğraflar Emre Başak. 


Bodrum'un en batı ucunda, günbatımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan 
Gümüşlük'ün her köşesinde tarih, doğa, kültür ve sanattan izler bulmak mümkün. 
Geçtiğimiz yıllar içinde özellikle İstanbul'dan oldukça göç alan köyün yeni sakinleri için tasarlanan yeni mimari yapılara, köyün kimliğini kaybetmemesi için özellikle 
dikkat ediliyor. Çevreci, özgün, moder ve konforlu Mindoza Evleri, Gümüşlük tepelerinde doğa içinde kaybolan yapısıyla bu özel konut projelerinden biri. Özel yüzme havuzlu toplam 8 adet taş evden oluşan Mindoza'da her evin yaklaşık 1.000 metrekare bahçesi bulunuyor. Garaj, hobi alanları, açık yaşam alanları, iç bahçeleri, do- 
Şası ve peyzajı ile farklı bir anlayışta tasarlanan projede evlerin merkezi ısıtma ve so- 
Şutma sistemi bulunuyor. 14.500 metrekare arazi üzerine planlanan Mindoza'da çevre bilinci ile arazi kenarından geçen dere, kaktüs bahçeleri, zeytin ağaçları ve meşe 
palamutları, doğal kayalar ve kuyular olduğu gibi korunmuş. Bu doğal flora Mindoza evlerinin peyzajıyla birleşince çok özel bir yeşil doku kazanmış. 
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Her bir li ev, yaklaşık 1 ii metrekare bahçe içinde, 


| 


cendine alt yüzme havuzu, garai, hobi lanları, açık yaşam alanları 


vel iç bahçeleriyle doğayı ve peyzajı içine alan 
farklı bir anlayışla iğ j 


PROJE 


Proses Mimarlık firmasının kurucuları Cihangir Tutluoğlu ve Selma Akkuş imzasını taşıyan 

sıradışı mimarisiyle, geleneksel monoblok yapı sistemi yerine yaşam birimi ve yatak odaları birimi olarak iki blok şeklinde planlanmış. İki blok, birbirini bağlayan yarı açık tamamı ahşap, şömineli teras alanı ile birleşiyor. Proje, bulunduğu 
Mindoza evleri Karakaya'nın yakınında muhteşem günbatımı manzarasına karşı konumla- lokasyonda, bölgenin 
nıyor. Bölgenin geleneksel değerlerini taşıyan içi ve çevre düzenlemesi ile rustik stilde mi- geleneksel değerlerini 


mariye sahip evlerde doğal taş ve ahşap kullanılmış. Brüt 380 metrekare kullanım alanına ek a A lmin 


sahip 4*2 odadan oluşan evler toplam 248 metrekare ve 112 metrekare açık teras alanı- gösteren sıradışı bir 
na sahip. Projede satışta olan son birkaç ev için acele etmekte fayda var. mindoza.com mimariye sahip. 
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AVM 


yapar gibi can cami yapmak 


«/  BARANAIN 


Yıllardır arapsacına dönen Taksim Lamli hikayesi gectiğimiz haftalarda binanın 
temelinin atıldığının duyurulmasıyla yeniden canlandı. Fıkrın kamuoyuyla ilk kez 
paylasıldığı 2011 yılından bugüne ortaya projeler cıktı, mahkeme kararıyla /ptal 
edildi. Şimdi! baska bir mimar; Sarayın mimarı yeni bir projeyle karsımızda... 


Yapım Afife Selen Selçuk. 


Taksim gibi kamuya ait bir alana yapılacak 
bu kadar baskın bir yapının kamunun görüşü alınmaksızın, daha önce mahkeme- 
nin durdurduğu projeden ne farkı olduğunu açıklamaksızın temel atma törenini yapan İBB, kendin çal kendin oyna mantı- 
$ıyla bir grup insana tören sırasında temeli atılan projeyi tanıttı. Belki de karşıt sesler 2013'ten bu yana pek konuşmadığın- 
dan, temel atma töreninde sadece alkışlar 
ve günlük ibadetlerini layıkıyla yerine getiremediğini iddia eden kişilerden “Evet, 


Taksim'de bir camiye çok ihtiyacımız vardı” sesleri yükseldi. Peki, acaba konu olan 
ihtiyaç sahipleri bu ihtiyaçlarında ne kadar samimiler? 


Gelenekten gerçeğe 

Konu bir ibadet yapısı olduğunda, yapının 
mimari tasarımı büyük önem taşıyor. Çünkü aslında bugün mimari dediğimiz kavramı var eden şey, insanoğlunun ibadet 
etme ihtiyacı, ya da kutsala hizmet/ iltifat 
etme isteği. Zira MÖ 10.000'de mağaralar- 


da yaşamaktan şikayeti olmayan ilk insanlar tonlarca ağırlıkta taşları ocaklarda kesip 
dev bloklar halinde Göbeklitepe'ye taşıyıp üst üste koyup çemberler oluşturmak, 
üzerlerini kabartmalarla süslemek için yıllarca çalışmaya üşenmediler; bu amaçla 
kendi teknolojilerini yarattılar. 7.500 yıl 
sonra Mısır Piramitlerini inşa eden dâhiler 
de küçük, kerpiç, dikdörtgen evlerde yaşıyorlardı. Yani din, bilinen tarihin başından imparatorluklar çağına kadar insanlı- 
$ı teknolojik, estetik ve edebi anlamda ge- 


liştiren çok güçlü bir itici güç oldu. Ancak 
günümüzde bu anlamda doğrular ve yanlışlar birbirine karışmış durumda. 


Mescit, tapınak, Süleyman 

İslam'ın bir kitabı ve peygamberi var. Ama 
nedense Türkiye'de dindar olduğunu iddia eden kesimler ancak işlerine geldiginde bu ikisinin dediklerine, yaptıklarına, yani işin özüne kulak veriyorlar. 
Eğer kaynak Kur'an ve Hz. Muhammed 
ise, öncelikle onun adı cami değil, mescittir. Kuran'da ya da Hz. Muhammed'in 
hadislerinde cami kelimesi geçmez. Mescit ve cami kelimeleri arasındaki farkı ve 
bu yazının ana fikrini kelime anlamlarına 
bakarak görmek mümkün. Mescit, Arapçada “secde edilen yer” demek. Malum, 
İslam'da günde 5 vakit secdeye varılıyor. 
Muhammed'e göre ilk mescit Mescid-i Ha- 


ram yani Kabe, mimari olarak bakarsak, 
küp şeklinde bir bina ve çevre kompleksi; ikincisi ise Mescid-i Aksa, MÖ IX. yüzyıla tarihlenen, kutsal toprakların en eski 
ibadet yerlerinden biri. MS VIL. yüzyılda, 
Hz. Muhammed zamanında ise kutsal sayılsa da, sadece batı duvarı ayakta duran 
metruk bir yapı, öncesinde ise yine kübik 
bir Roma yapısı, daha da öncesinde ise iddiaya göre ziggurata benzer bir yapı olan 
bizzat Süleyman Tapınağı/ Mabedi. 


Cami, cuma, ihtiyaç 

Cami ise, Arapça cm kökünden geliyor. 
Cem, cuma, cemaat, camia, cami hep aynı 
kökten gelen benzer anlamlı kelimeler. 
Özetle “toplanmak, topluluk, toplayan, 
bir araya getiren” demek. Cami tam olarak “bir araya getiren” demek. Daha sonra cami kısaltmasının müsebbibi olacak 


bir mescidü'l cami ya da mescid-i cuma 
tamlaması var ki; cuma mescidi anlamında. Malum, İslam'da cuma günleri, yani 
bir araya gelme gününde birlikte hutbe 
dinleniyor, namaz kılınıyor. Namaz bunun dışında kişiye özel, yalnız icra edilen 
bir ibadet şekli. 


Mescit ve cami arasındaki farklar 
Mescit, çalışan ya da bir sebeple dışarıda 
olan ve günlük ibadetini yerine getirmek 
isteyen, bunun için temiz ve uygun bir yer 
arayanlar için yaratılan ibadet yeridir. Cami 
ise, sadece cuma günleri ibadet için toplanılan yer. İşlevsel olarak bakıldığında; camide yani cuma mescidinde cuma, bayram ve cenaze namazları kılınır, hutbe verilir, ezan okunur. Mescit ise sadece günlük ibadetini yerine getirmeye uygundur, 
burada hutbe verilmez, ezan okunmaz. Kişiler namazlarını kılıp günlük işlerine devam etmek üzere mekândan çıkarlar. 

Mimari olarak bakıldığında cami, bir toplanma merkezi olduğundan çevreden bakıldığında dikkat çeken mimari öğelere 
sahiptir. Minare, kubbe, dış cephede süslemeler gibi. Mescit ise dikkat çekmeyen, 
dört köşe bir yapıdır. Gösterişten uzak işlev amaçlıdır. Bu anlamıyla günlük ibadet için gerekli tüm özelliklere sahip ol- 


duğundan aslında ibadetinde samimi bir 
Müslümanın Belediye'ye “Bizim mahalle- 
ye de cami isteriz” yerine “Bizim mahalle- 
ye de mescit isteriz” demesi gerekir. Çünkü cami yapımı zahmetli, dahası pahalı bir 
iştir. Mescidin iş göreceği yere cami yapmak israftır. İsraf ise İslam'da günahtır, deil mi? Bakınız: 

“Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde 
güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fa- 


. pa 


Mescid-i Kuba ve Mescid-i Nebevi: 


Peki, Muhammed'in inşasında bizzat çalıştığı, İslam tarihinin ilk ve önemli iki cuma 
mescidinin mimarisi nasıldı? 

İlki ismini Peygamberin hicret sırasında 
Mekke yolunda uğradığı Kuba köyünden 
alıyor. Buraya kendisiyle görüşebilmek için 
gelen ama misafir olduğu eve sığmayan 
ahaliyi Peygamber, bir hurma kurutma deposunda ağırlıyor. Burası sadece dört duvardan oluşan çatısız bir yapı. Daha sonra cuma namazı sırasında insanlar güneşten korunsun diye yapının kıbleye bakan 
duvarı önüne yerleştirilen sütunların üzerine hurma yaprakları ve sazlardan düz bir 
dam yapılıyor. Muhammed bizzat taş taşıyarak emek verdiği ve hayatı boyunca sürekli gelip namaz kıldığı bu binaya hiçbir 
ekleme/ süsleme yapma gereği görmemiş 
ya da insanları buna teşvik etmemiş, tersine bu mütevazı yapıda ibadet etmeyi umre 
hizmetiyle eşdeğer tutmuş. İlk minaresi 
çok sonraları Mescid-i Aksa'da olduğu gibi 
Emeviler, daha sonra ise Memlükler zamanında eklenen yapının günümüze ulaşan 
minareli ve kubbeli görüntüsü Sultan TI. 
Mahmud döneminde (XIX. yy) şekillenmiş. 
Mescid-i Nebevi'nin de benzer bir hikayesi 


var. Yapı şimdilerde yeşil kubbesiyle ünlü 
ve dev bir alana yayılıyor. Hz. Muhammed 
hicret sonunda Medine'ye vardığında bir 
mescit inşa etmek üzere satın aldığı araziye 35 metre eninde ve 30 metre genişliğinde taş temel üzerine kerpiç duvarlı, üç 
kapılı bir yapı inşa ettiriyor. Hurma kütüklerinden seri sütunlar üzerinde yükselen 
ve serin gölge sağlayan düz çatısı ise yine 
hurma dalları ve yapraklarıyla yapılıyor. 
Bu kadar sade bir bina. Ne bir ekleme, ne 
bir süsleme... Çünkü aslında bütün ihtiyaç, 
kıbleye bakan bir duvar ve altına gölge verecek bir sundurma. Cuma mescidi denen 
şey bu. Ancak yapı, sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlıların yaptıkları eklemelerle günümüzdeki görünümüne kavuşmuş. Peygamberin kabrini de 
içeren yapıyı yenileyen padişahlardan biri 
olan Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniy- 
ye olarak bilinen minareyi ve Peygamberin 
kabrinin üzerine çelik sacla güçlendirilmiş 
kubbeyi eklemiş. Bu kubbeyi yeşile boyayan kişi ise yine 1. Mahmud. Bu iki örne- 
ge bakarak ve daha sonraki eklemeleri bir 
kenara bırakırsak, Peygamberin bizzat öngördüğü İslam mimarisinin cuma mescidi 


kat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Araf Suresi 7/31 

Özetle, Taksim'de temelleri atılan caminin yerinde zaten bir mescit var. Yıllardır 
insanlar burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Yoğunlukla mevcut mescidin ne 
kadar medeniyetten uzak, pis ve kalabalık bir yer olduğu, hatta Hıristiyan ülkelerdeki yer altı mescitlerinden beter olduğu 
ve buraya yeni bir caminin inşasının ne 


ya da camilerinin özelliklerini; gösterişten 
uzak, mütevazı ve işlevsel olarak tanımlamak mümkün. Aslen zamanının burjuvası 
sayılacak kadar zengin olan Peygamberin 
binaları bu şekilde inşa ederken cimrilik etmediği, tersine bir şeyler anlatmak istediği ortada. Süs, püs, şaşaa ve bugün geleneksel sandığımız, onsuz yapamadığımız o 
meşhur kubbe, İslam mimarisine çok sonraları eklenen yabancı öğeler. Yani form, 
işlevi çok sonra takip etmiş, İslam mimarisinin öngörülen değerlerine adeta bir gömlek gibi giydirilmiş, dejenere edilmiş. “Modern mimari” kavramını işte bu sadelik, tevazu ve işlevcilik anlayışı üzerine kurgulayan ustamız Le Corbusier'ye selam olsun. 


Peki, bu kubbe nereden çıktı? 

Biz Arapça kubbe kelimesini kullanıyoruz 
ama bu mimari öğe, Latin dillerinde domus 
kelimesinden türeyen dome, dom, duomo 
gibi kelimelerle anılıyor. Domus ev demek. 
Her ne kadar yarım küre formlu çatıyı estetik bir değer olarak mimarinin önemli bir 
parçası haline getirenler Romalılar olsa da, 
onlar da ilhamını neolitik dönemde yerleşik hayata geçen insanoğlunun; yarısını 


kadar gerekli olduğu konuşuluyor. Peki 
o zaman biz soralım, burası o bahsi geçen ülkeler değil, İslam dininin hakim olduğu bir ülke, Beyoğlu Belediyesi İslamcı, oy verenler olarak neden Belediye'ye 
bugüne kadar bununla ilgili şikayette bulunulmadı, mescidin iyileştirilmesi, genişletilmesi istenmedi? Yoksa Belediye görevini mi yapmıyor? Başka emeller uğruna 
ahaliyi yıllardır ibadetinde perişan mı edi- 


yere kazarak inşa ettiği yuvarlak planlı evlerin üzerindeki kozalak formlu çatılardan 
(dam?) alıyor. Bugün bu sivri kubbelerin 
örneğini hâlâ Harran evlerinde görüyoruz. 
Dome kelimesinin genel olarak ev anlamına gelmesinin sebebi bu, ancak Romalıların çok yetenekli mimarlarının elinde mükemmelleştirilip felsefi, sembolik ve estetik 
değeri keşfedildiğinde evlerden çok ibadet 
yapılarında kullanılır olmuş, ev anlamı da 
“Tanrının evi” olarak revize edilmiş. Milattan sonraki ilk yüzyılda tüm Küçük Asya, 
Mezopotamya ve Kuzey Afrika'ya hakim 
olan Romalıların buralarda yaptıkları ihtişamlı yapıların en belirgin özelliği; teknik 
açıdan yapımı zor olduğu kadar dönem insanı için de etkileyici olan kubbeleri... MS 
VIL. yüzyılda İslam ortaya çıktığında bölgede hakim olan görkemli kubbeli yapıları 
hayal etmek zor değil. Diğer taraftan özellikle mimaride şaşaa meraklısı Emevilerin 
bu formu hemen benimsemeleri de şaşılacak bir şey değil. Ucu açık önemli soru, 
dönemin teknolojisi ve coğrafyanın mimari 
geleneği elverdiği halde Hz. Muhammed, 
neden Cuma mescitleri için kubbeli yapılar öngörmedi? 


yor? Mescidi yine aynı noktada genişletmek, iyileştirmek mümkünken neden ille 
de milyon dolarlar harcanıp Taksim meydanına tamamen alakasız bir orantıda çift 
minareli, kocaman kubbeli, ben buradayım diye bas bas bağıran, meydana adeta 
çökmüş, cephesi eklektik olayım derken 
stilini şaşmış bir cuma mescidi yapılmalı? 
Arkada zaten kullanılmakta olan Ağa Camii var. Mescit ille de ayrı bir bina olmak 


Kubbe, Sinan, Süleyman 
Osmanlılarda kubbe denince, Anadolu Selçuklu mimarisinin mütevazı, küçücük kubbeli kübik camileri bir kenara bırakılırsa, 
bir İstanbul ve Ayasofya gerçeği var. Bu 
ikisinin yanına Sinan, Süleyman ve Süleymaniye isimleri konduğunda ise denklem 
tamamlanıyor. Koca Sinan'ın bir devşirme 
olduğu ortada. Yalnız tabii Kanuni döneminde bu tür konular çok da önemli deil. O zamanlar herkes Allah katında bir. 
Buna kul olan Padişah karşı mı çıkacak? 
Koca Sinan işinin ehli ve hakkıyla olduğu 
yerde. Dolayısıyla işvereni 7 Cihanın Sultanı dahi olsa, Mimarbaşı ne derse o olacak. 
Sinan kubbe demiş, kubbe olmuş. Bu konudaki itici güç, büyük Hıristiyan mimari 
geleneğini hazır elinde imkan varken İslam 
mimarisi aracılığıyla yüceltmek mi, yoksa tek derdi mimari problem çözümünde- 
ki mesleki tatmin midir bilinmez. Tek bilinen ve kanıtlanabilir gerçek, ibadet yapılarında kubbenin bir Hıristiyan mimari geleneği olduğu. 

Günümüze dönersek, altyapısı olmayan 
sembolizm arayışı kalıcı değildir desek, kimin umurunda? Muhammed değil, Sinan 


KENT 


zorunda da değil, bir apartman dairesi bile 
olabilir. Taksim çevresinde ihtiyaç varsa, 
çeşitli noktalara bu tür yerler büyüklü küçüklü yerleştirilebilir. Eğer amaç insanlara günlük ibadetlerini yerine getirmeleri 
için kolaylık sağlamak, hizmet götürmekse tabii. İhtiyaç sahiplerinin de tek derdi- 
nin ibadet olduğunu düşünmek bu aşama- 
da saflık mı? Başka bir şeyse, konuşulacak 
konu kalmıyor zaten. 


“Modem”den kaçan, tarihe tutulurmuş 


öyle yaptığı için bugün camilerimize kubbe yerleştiriyoruz. Sinan'ın motivasyonu 
her ne ise, (bilindiği üzere Ayasofya Katedraline saygı) onu yüceltiyoruz. Burada 
Muhammed'den çıkma bir İslam geleneği 
gören öne çıksın. 

Klişeler içinde hayal dünyasında yüzen, 
her bina kalıcıdır'a inandırılmış, bir yandan da tarihi eser statüsündeki binaları yakan yıkan bir anlayış... Her tarafından dalalet akan gaflet içinde bir kavim. Bir di- 
nin AVM rantçılığına alet edilişi ve buna 
alet olanlar... Peygamberin öngördüğü 
gibi bir mescitte işlerini pekala görebilecekken tüm halkın vergileriyle yapılacak 
gösterişli, kubbeli-minareli Cuma mescidini alkışlayan kapitalist Müslümanlar, şaşaa düşkünleri... 

Ha, biri ihtiyaç mı dedi? Şu an kaygısızca kazılmakta ve aslen SİT alanı olan (SİT 
alanı mı, o da ne?) o inşaat arazisinin tam 
karşısında yıllardır metruk bırakılmış bir 
bina var hani. 

İhtiyaç sahipleri yıllardır bağırıyor, 

“Sanat merkezimizi, 

AKMİ)yi geri verin” diye. 

Duyan, dinleyen var mı? 
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Şehir evinde pastoral yaşam 
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DEKORASYON 


Bir apartman dairesinde doğayla ic iceymis gibi bir mekan yaratmak kalay değil, 
ancak doğayı tutkuyla seviyorsanız, son derece tipik malzemelerle yaratılan ciftlik, 
orman, kır ve göl evlerinin benzerlerini kendi evinize uygulayabilirsiniZ. yapım Aslıhan ışın. 


Kır, çiftlik, orman ve göl evlerinde yaşamın ortak bir özelliği var; 
sadece doğanın içinde, doğa ile baş başa olmak değil, aklına estiği gibi davranabilme lüksü! Evet, kimi modern detaylarla, kimi 
klasiğin ağırlığıyla şekillenmiş, ama onlar mutlak rahatlığın mabetleri. Dışarıdaki muazzam manzarayı izlerken uyuyakalma ayrıcalığı ya da balkonda, terasta, çatıda, güneşin ısıttığı her yerde 
uzanıp keyfini çıkarma zevki bu evlere ait. Demek ki kolları sıvayıp şehirdeki evinizin en büyük camının önüne rahat ve uyuklamaya müsait bir kanepeyi dışarıyı seyredecek ve güneşi en çok 
alabilecek şekilde yerleştirerek işe başlayabilirsiniz. 

Doğanın parçası olan bir evde doğanın ta kendisi olan ahşaptan 
daha sıcak bir malzeme düşünülemez. Hem doğayla ev arasında kurduğu fiziksel bağ, hem de bu atmosferin sıcaklığını eve 
taşıması sebebiyle evi huzurlu bir sığınağa çevirir. Evin içindeki herhangi bir yer ya da herhangi bir eşyanın malzemesi olabileceği gibi, ahşap, kendi başına bir evin inşasında kullanılabilen 
ana malzemedir aynı zamanda. O zaman, şehirdeki evinize bir 
doğa evinin stilini kodlayacaksanız, ahşaba arkanızı dönmeyin; 
mobilyaların kendisinde, tavan kirişlerinde, yer döşemelerinde 
ahşap ilk başvuracağınız malzeme olsun. 

Kimileri şehirdeki evinize uygulaması zor detaylar, ama elbette imkansız değiller; tadilat yaptırırken seçimlerinizi bu yönde 
kullanabilirsiniz. Büyük yıkım gerektirmeyen kalemler ise ama- 


Bu evlere şüphesiz doğanın renkleri cınıza katkı sağlayacaktır. Belki heybetli kapılar sizi zorlayabilir, 
yakışır. Toprak ve kök renkleri, orman (“ünü cok yüksek tavan gerektirir ama taş, seramik ya da ben- 
, , 


zer malzemeyle kaplanmış duvar ya da hiç değilse doku oyun- 


yeşilleri, kar beyazı, güneşin Sarısı, ları bu evlere çok yakışır, uygulayabilirsiniz. Demir ya da ferforhardal ile krem, gri tonları ve bej gibi je avizeler ve aksesuarlar soğuk malzemeler gibi gelse de, oran 


olarak ahşaptan daha az yer tutacakları için hem eve farklı bir 


nötr renklerle doğru formülleri yaratın. © soluk getirip hem havayı yumuşatabilirler, 


Cam ağırlık: 


20,16 1TL., 
Porland. 
Ni Havlular: 


4 29,90-39,90 TL., 
> 


English Home. 


Masif 
yemek 


Dekorazon kase: masası: 
47,90TL, 4.065TL., 
gittigidiyor.com Tuna Ev. 
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Bir çiftliğin içine inşa edilme geleneğine dayanan çiftlik 
evleri, bu sebeple gösterişten uzak, yapılacak günlük işlere elvetişli, veranda, sundurma gibi dışarıda zaman geçirmeye uygun mimari öğeler taşıyan evler. Ahşap mobilyalar ile ferforje yatak başları bu evler için uygun seçimler. Rahat kanepeler ve bol yastık da kullanabilirsiniz. 
Renklerde hardal, yeşil ve toprak tonları; kumaş olarak 
deri, yapay deri, doğal dokumalar; aksesuar olarak sandık, seramik objeler, ferforje; yerde desenli halılar, kilimler, çini karo ve ahşap parkeler bu evlerin vazgeçilmezleri. Büyük avizeler ve saat gibi büyük duvar aksesuarları, alan müsaitse büyük mobilyaların uyum ayrıntıları. 


Mumluk 
fener: 
159,95 TL., 
Boyner Evde. 


Dekorazon 
kutu: 

57,90 TL., 
gittigidiyor.com 


Terek: 285TL., * 


Gül: 
44,90TL., 
Karaca 

Home. a 


Yemek masası: 
3.875 TL.,n11.com 


Orman evlerinin özeti ferahlık, rahatlık, konfor ve manzara. 
Bu tarz evlerin sevilmesinin en önemli nedeni ahşabın ve taşın 
yarattığı sıcak atmosfer. Ahşabı yerde, duvarlarda ve tavanda 
lambri kaplama olarak kullanabilirsiniz. Takım olmayan mobilyalar, ferforje yatak başı ve başucu lambaları, idealize edilmemiş yumuşak renk birliktelikleri, banyoda taş yüzeyler, mutfakta renkli ama patine ahşap dolaplar, pamuklu, hafif, yumuşak dokulu kumaş ve perdeler, şamdanlı avizeler ve en önemlisi taş şömineler... Şömine belki de orman evlerinin en vurucu ve en estetik odak noktası. Bir de çok sayıda kitap ve onları yerleştirecek bir kütüphane... 


Kitaplık: 995 TL., Casual 
n11.com pa Avenue. 


İM: 


Ortanca: 
39,90TL., 
Karaca 
Home 


Biblo: 
26,90TL., 
Karaca 
Home. 
Dolap: Gİ 
210TL, 
. - ” gittigidiyor. Ahşap: 
Ilia kanepe, com 


Kelebek. 


DEKORASYON 


Lody abajur: 
683TL, 
Loda Mobilya 


Regno 

kanepe: 

4.476TL., Ullkaktus 
Loda Otantik halı: minder: 
Mobilya. 289 TL. /m, 9,99 TL., 


Kır evleri 

Kırsal bölgelerdeki evlerin döşeme tarzlarının kökeni 
Ortaçağ İngiltere'sinin büyük malikanelerine dayandığı 
için, büyük mobilyalar, yüksek tavanlar, pahalı porselen takımlar, el dokuması halılar ve duvarları süsleyen 
aile portreleri bugünkü kır evlerinin atası. İngilizler, bu 
kır evlerini balık tutmak, yürüyüş yapmak, müzikle, resimle uğraşmak için kullandıkları için, zamanla konfor 
ön plana çıkmış ve bu hantal sistemden kurtulunmuş. 
Böylece bugünkü, konfor üzerine kurulu, rahat, sıcak, 
samimi, daha sade kır evleri ortaya çıkmış. Çiçekli, ekose, çizgili, pastel renkte kumaşlar, ahşap mobilyalar, işlemeli yatak örtüleri, rahat koltuklar, ahşap zemin, el dokuması kilimler, duvar kağıdı, konsollar, hasır aksesuarlar, hepsi doğal hayatın kır evlerine yansımış detayları. 


Otantik-Garpet: Ikea. 


Manolya: 36,90 TL., 
Karaca Home. 


Ormanların sınırına ya da dağların eteklerine, ama manzaranın mümkün olan en güzel yerine layık görülen ve doğa- i 
nın tüm kaynaklarından ilham alan göl evleri, huzurun ma- R , . z 
e a a oses kırlent: Fil biblo: 
bedi sayılabilir. Çünkü önünde ruhlara iyi gelen dingin bir 29,99 TL., i 69 90 TL 
su ile, uzak ya da yakın izlenebilecek bir karşı kıyı bulu- English Home. Kasas 
nur. Bu güzel manzaranın tadını çıkarmak için büyük pen- . Home. 
cereler göl evlerinin ilk şartı. Şehirde, ancak güzel manzaralı bir eve sahip olma lüksünü yaşayanlar perdelerini açık 
tutarak bu ayrıcalığın hakkını verebilir. Yine göl evlerinin 
tekstili olan pamuklu, keçe gibi mümkün olduğu kadar do- 
Şadan malzemeler, rahat mobilyalar ile iddiasız renkleri evinize taşıyabilirsiniz. 


Mazilya masa: 
2.990TL., 
gittigidiyor.com 


Demlik: 49,99 TL., ii 
n11.com UYGULAMAK IÇIN 
e BIRKAÇ TAKTIK 
Zemin: Parkeden vazgeçmeyin, daha iddialı bir 

görünüş isterseniz doğal taşları tercih edin. Desenli halı ve kilimler, ikisi üzerinde de iyi sonuç verir. 
Glam havlu: Banyo: Ayaklı küvet ile tercihen oksitlenmiş görünüm- 
25-65-113 TL, lü ya da parlak olmayan armatür seçimleri bu evlere 
yaklaşma çabanızın hakkını verecektir. 
e ia asapılniktak Mobilya: Ahşap büyük bir Gri sehpa ve geniş köşe 
99,90TL, rafı: 129,90TL, koltuk, tipik doğa evi seçimleriniz olsun. 
eh n11.com Aydınlatma: Uygun armatürleri tavan kirişleri arasına yerleştirebilirsiniz. 


Hamam. 
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Bir cocuğa “Bana bir ev cız” deseniz ne cizer? Bir kare, üstüne bir üçgen... 


Bılaığınız kulübe seması. Ew barınaktan ayıran sey, gelismis plan düzeni ve cephe 
süslemeleri, bir de bu üst üste binen kare ve ücgenlerin birbirine oranı, 

yanı F, alın oran. Dünyanın her yerinde tekrarlanan yine de farklı ve yerine 

özel olabilen o sihirli kare ve üstündeki üçgenin İskandinav, İngiliz ve 


Amerikan versiyonlarına göz atıyoruz. 


Kulübenin tanımı nedir? 

Binlerce yıldır bu sorunun cevabı şöyle: 4 dikey kalın kütük, 
bunları yukarıda birbirine bağlayan yatay kütükler ve tüm sistemin üstünü örten, iki yana eğimli bir çatı strüktürü... Eğimin 
amacı tahmin edileceği üzere yağmurun yüzeyde birikmeden 
kolayca akıp gitmesi. Duvarların dolgu malzemesi coğrafyaya 
göre değişiyor. Biraz daha havalı kelimeler kullanıp dikey elemanlara kolon, yataylara kiriş, üçgeni oluşturan alınlığa ise pediment dersek, klasik mimarinin kodlarını vermiş oluyoruz. Çocuğun çizdiği ev şemasıyla klasik mimari işte bu temelde; mimarinin özünde birleşiyor. 


“Saraylara savaş, kulübelere barış” 

Antik Yunan'dan barok dönemine, XVI. yüzyıla atladığımız- 
da ise karşımıza dev bir mimari cangıl çıkıyor. Bu global cangılın başkenti ise Fransa. Bauhaus'un ve Le Corbusier'nin ortaya çıkmasına yaklaşık 200 yıl var. Fen bilimlerindeki gelişmeler yavaş yavaş aydınlanma çağının habercisi. Abb& Marc Anto- 


Yapım Afife Selen Selçuk. 


ine Laugier isimli bir Fransız, MÖ 35 yılında yazılmış klasik dönem mimarisinin tek yazılı kaynağı olan Vitruvius'un Mimarlık 
Üzerine On Kitap adlı eserinden esinlenerek bir kitap yazıyor. 
Laugier, sanat için mimari kavramından insan için mimari kavramına, yani barok saraylardan basit köylü kulübesine dönüşü 
savunduğu 1753 tarihli İlkel Kulübenin Kökeni isimli kitabıyla dünyanın en önemli mimarlık teorisyenleri arasına giriyor. 
Kitap İngilizce ve Almanca'ya çevrilip tüm Avrupa'ya yayılıyor 
ve savunduğu; mimaride sadeleşmenin ve öze, işleve dönme- 
nin gereği XVML. yüzyılın ikinci yarısından itibaren neoklasik 
mimarinin doğuşuna ışık tutuyor. Kitabın çıkışının üzerinden 
daha 50 yıl geçmeden 1789'da patlak veren Fransız İhtilali'nin 
liderlerinden Sebastien Nicolas Chamfort tarafından söylenen 
meşhur “Saraylara savaş, kulübelere barış” sloganının da altyapısını oluşturan düşünce, daha sonra Le Corbusier'nin geleneksel balıkçı kulübelerini klasisizmin atası olarak gösterip neoklasik mimarinin aristokrat ve elitist yaklaşımını yerdiği 1928 
tarihli “Bir Ev Bir Saray” isimli inceleme kitabında irdeleniyor. 


MİMARİ 
DENİZCİLİK VE BALIKÇILIKLA İLGİSİ OLAN HER ŞEY 


ABD'nin kuzeydoğu kıyısında, Kanada sınırında yer alan New England, soğuk bir iklime sahip. Bu sebeple orijinal 
kuzeybatı stilinde evlerin pastel tonlarına toprak renklerinde yünlü tekstiller eşlik ediyor. Kırmızı, beyaz, lacivert, 
pastel pembe, yeşil ve mavi, limon/ güneş sarısı, bej ve krem, stilin belirgin renkleri olarak dikkat çekiyor. Bunun 
dışında Püritenlerin denizcilik ve balıkçılıkla bağlantısını hatırlatan her şey; yani deniz kabukları, denizyıldızı, can 
simidi, el feneri, deniz feneri, çapa, halat, ağ yoğunlukla kullanılan dekoratif elemanlar. İki kişilik ahşap salıncağın 
sallanan sandalyeye eşlik ettiği uzun ince bir veranda, günümüzde özellikle yazlık ev dekorasyonu denildiğinde 
akla ilk gelen unsur; patineli mobilyalar, ahşap levhalar ve ahşap harfler, bir İngiliz klasiği olan Windsor 
sandalye, büyük balıkçı tekneleri ya da askeri gemilerde sıklıkla kullanılan metal sandalyeler, iç mekânın en az 
metal fener, halat ve pirinç deniz saatleri kadar klasik elemanları. 


Yine Kraliçe Elizabeth dönemi ve dolaylı yoldan onun sebep olduğu bir sül New England kulübe stli. XVI. yüzyılda İngiliz 
kilisesinin içindeki Katolik unsurlara karşı çıkan aşırı Protestan grup Püritenlerin bir bölümü baskılara dayanamayıp önce 
Hollanda'ya, oradan kalvenist dostlarıyla birlikte Amerika'ya göç ediyor. Amerika'da ilk ayak bastıkları yer olan Plymouth, 
Massachusetts'ten başlayarak yayıldıkları Maine, Vermont, New Hempshire, Connecticut ve Rhode Island'a memleketlerine gönderme yaparak New England adını veren Püritenler eğitim düzeyi çok yüksek ancak eğlenmeyi günah sayan bir 
topluluk. İyi bir Hıristiyan'ın çalışmak ve para kazanmaktan başka bir şey düşünmeden yaşaması gerektiğine olan inançları sayesinde yeni dünyada aşırı zenginleşiyorlar. Püritenler, İngiltere'den getirdikleri dönemin önemli mimari hareketi Tudor stili kulübeyi, yeni yuvalarına; kerestesi bol bu kıyı şeridine ve yeni işleri olan balıkçılığa adapte edip Tudor stili balıkçı barınakları olarak adlandırılabilecek bu ev ve yaşam stilini yaratıyorlar. Amerikan iç savaşından sonra ise “Amerikalı” kavramının en büyük savunucuları olan Püritenler hayatlarından bayrak renklerini eksik etmiyorlar. New Englandlıların 
evlerinde kullandıkları denize dair dekoratif öğelerin içinden gülümseyen Amerikan bayrak renkleri ve hatta çizgi ve yıldızlı tekstiller çeşitli boyutlardaki yelkenlilerle dünyanın diğer bölgelerine yayılıyor. Bugün bu stile “Marin stili” diyoruz. 
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İskandinav balıkçı kulübeleri ya da orijinal dilinde “naust”, aslında balıkçıların alt katında teknelerini saklayıp tamir ettikleri, üst 
katında ise geçici olarak yaşadıkları bir çeşit depo/ev olarak ortaya çıkmış. Bu küçük, tek mekândan oluşan yaşama alanı en fazla iki kişilik, çünkü balık mevsimi dışında balıkçıların iç kesimlerdeki köylerde aileleriyle birlikte yaşadıkları daha geniş evleri bulunuyor. İskandinav coğrafyası kereste açısından zengin olduğu için yapılar ahşap. Geleneksel kulübelerin iç mekânı beklendiği üzere çok sade ve işlev amaçlı. Yeme, uyuma, yaşama alanları aynı mekân içinde çözülmüş. İç mekâna hakim olan renk beyaz, masalar mutlaka ham ahşap, sandalye ve dolaplar patine boyalı ya da doğal olarak boyası dökülmüş. Kumaşlar düz ya da 
çok uçuk renk çizgili. Her mevsim yağışlı olan bu coğrafyada dik çatılar suyun ve karın kolayca akıp gitmesi açısından büyük 
önem taşıyor. Evin altı tekne için ayrıldığından üst kattaki çatı katında yaşanıyor, bu sebeple tüm duvarlar eğimli ve çatının ahşap taşıyıcıları iç mekânın odak noktasında yer alıyor. Buradaki en önemli mobilya dökme demir kuzine sobası. İskandinav balıkçı kulübeleri, özellikle Bauhaus akımı, Le Corbusier'nin gösterdiği referanslar, hatta Salvador Dali'nin 1930 yılında alıp içinde 
yaşadığı 40 yıl boyunca yaptığı eklemelerle efsaneleşen balıkçı barınağından bozma evi Portlligat sayesinde günümüzde modernizm meraklılarının merceğinde. Bir balıkçı barınağı satın alıp yenilemek ya da bu stilde ev yaptırmak için mimarların kapısını 
çalanlar özellikle çoğaldı. Geleneksel balıkçı barınağı mimar ve tasarımcıların elinde özünü kaybetmeden bambaşka bir yüze kavuşuyor. 


CEPHELERDE FALU KIRMIZISI 


MİMARİ 


Tudor sülalesini duymuşsunuzdur. XVI. yüzyıl İngiltere'si. VMI. Henry, Anne Boleyn, Bloody Mary ve 1. Elizabeth. İngiliz tarihinin önemli hükümdarları listesine bir de Kraliçe Viktorya'yı ve onun stilini eklediğimizde az çok ülkeyi anlamış oluyoruz zaten. 
Meraklısı için detay bilgi, şimdiki Elizabeth, ikincisi oluyor ve o Windsor sülalesinden. İkisi uzaktan akraba yani. Tudor sülalesi bilindiği üzere I. Elizabeth çocuk sahibi olmadığı için sona eriyor. Yani burada konuştuğumuz, 1. Elizabeth ile son bulmuş bir 
sül. Hatta bizatihi Elizabeth stili. Bir ülkede bir mimari stilin oluşabilmesi için refah ve zenginlik gerekiyor. Ülkesini hiç olmadığı kadar zengin ve güçlü hale getiren kraliçenin en büyük zevklerinden birinin ülke çapında giriştiği bayındırlık işleri olduğu biliniyor. Eskilerle arası iyi olmayan Elizabeth, geçtiği sokaklarda eski evler gördüğünde hemen yıkılıp yerine yenisinin yapılmasını emredermiş. O çağda Avrupa'ya hakim olan gotik stil, İngiltere'deki evlerde bir dizi dik çatı ve iç mekânda noktalı kemer ve 
tonozlar şeklinde hayat bulmuş. Aslı ahşap çatkıların cephede sergilendiği dik çatılı evler olan Tudor kulübeleri, XVII. yüzyıl ve 
sonrasında Tudor Revival adıyla özellikle cephe malzemesinde ufak değişikliklerle tüm Kuzey Amerika'yı sarmış. 


/ 


UMRE OLİN a 


BİR KLASİK: TUDOR GÜLÜ 
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Evde tadilat zamanı 


Uzun süredir aynı evde yaşıyorsunuz ve artık tadilat yapmak kaçınılmaz. Kolları sıvayıp işe 
başlamadan önce iyi bir plan yapmalısınız. Önce altyapı tesisatlarını, sonra yüzey kaplamalarını 
ve yenilenecek ıslak mekanları kurgulayın. Beklenmedik sorunları en aza indirmek işin püf 
noktası. Detaylı bir plan yapmak size hem vakit hem para kazandırır. yapım Günseli Büyüksağiş. 


Tadilata başlamadan önce 


| TT yaşam alanınızla ilgili bilgileri, 
» | önceliklerinizi, bütçenizi ve ne tür 
di. malzemeler kullanmak istediğinizi 
PN dikkate alın. Tüm bunların ışığında 


tadilata başlayın. 


SAGE 
GREEN 


yn deyen 
7 " 


SOET 


si WHITE 
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Yaşadığınız evde bir süredir sorunlar bitmiyor. Duvar boyaları dökülmeye başladı, kapılar kapanmıyor, musluklar akıtı- 


yor... Demek ki artık onu elden geçirmek 
gerekiyor. Kara kara tüm bu işler nasıl 
hallolacak demeyin. Tadilatı nasıl yapacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilirseniz bu sorunların üstesinden 
çok daha kolay gelebilirsiniz. 


Bölüm bölüm tadilat 
Banyo: Eviniz çok eski ve bütçeniz yeterliyse banyonuzu baştan aşağı değiştir- 


BUNLARI ATLAMAYIN 


mek isteyebilirsiniz. Ama sorun sadece 
fayanslardaysa, üzerine yapıştırma yaptrmayı deneyebilirsiniz. Eğer klozet, lavabo, küvet ya da duşakabin gibi banyo ürünlerini yenilemeyi düşünüyorsanız, muhakkak fiyat karşılaştırması yapın. 
Zemin döşemesi: Evinizin eski zemin 
döşemesinden memnun değilseniz ve 
değiştirmeyi düşünüyorsanız, öncelikle ufak bir araştırma yapmanızı öneririz. 
“Parke mi, mermer mi daha iyi, parke çeşitlerinden hangisi en kullanışlı” gibi sorularınıza cevap bulduktan sonra seçimi- 


nizi yapın. Eğer döşeme mermerse üzerine parke yapmakta bir sıkıntı yok. Fakat önceki parkeniz eskimiş veya suya 
dayanıksız olduğundan kalkmışsa, önce 
onu komple sökmek ve ardından yenilemek işçilik açısından maliyetli olabilir. 
Kapı-pencere yenileme: Kapınız hakikaten kullanılmaz durumdaysa komple de- 
Şiştirmenizi öneririz. Fakat sorun sadece 
kapı kolunda ya da çerçevedeyse ufak 
bir tadilat iş görebilir, Böylece sıfırdan bir 
masrafa girmemiş olursunuz. Pencereler 
eskiyse, ısı yalıtımı açısından sıkıntı yaratabiliyor. Isı yalıtımı için PVC modellerini tercih edebilirsiniz, yine de her modelin aynı olmadığını bilmelisiniz. Örneğin 
kayar kapaklı pencere ısı yalıtımı açısından pek kullanışlı olmayabiliyor. 

Boya: Boyayı kendim alacağım diyorsanız, bunu ustanıza danışmadan yapmayın. Boyayı da alırım evi de boyarım diyebilirsiniz. İşi kendiniz için ekstra bir 
yük haline getirmemeye dikkat edin. 


Aceleye getirmeyin 

Ev tadilatına başlamadan önce çok kapsamlı bir araştırma yapmak önemli. Daha 
önceki tecrübelerden ders almak, daha 
sonra pişmanlık yaşamamak ve doğru 


ARAŞTIRMA 


>>> li 


Sadeleşen salonlar çağı 
Uzun zamandır dekorasyon arenalarını kaplayan ve en 
beğenilen stiller arasında yer alan sadeleşme akımı, evini yenileme Ve 
arınma duygusu yaratmak isteyenler için gerçek bir yaşam formülü.” ; 4 
İlhamını kuzey ülkelerinden alan bu eğilim, pastel, havadar ve 
aydınlık iç mekanlar öneriyor. 6/ 
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Tadilatlar içinde belki de en zoru banyo ve mutfakta yapılanlar. 
Bu sırada su ve elektrik tesisatının etkileneceğini, zemin ve duvarlardaki 


seramiklerin zarar göreceğini de aklınızda bulundurun. 


usta seçimi yapabilmek için ev tadilatını 
aceleye getirmemek gerekir. 

Doğru malzeme seçimi: Banyo lavabo 
ve küvetinde malzeme seçiminin doğru 
yapılması, mutfak ve banyo yerlerinde 
kullanılacak malzemenin cinsinin ve renginin seçimi, daha sonraki süreçte evin 
temizliğinde büyük fark yaratacak kararlardır. Örneğin; lavaboda paslanmaz çe- 


PVC PENCERE (| | 
SORUNLARINA ÇÖZÜM 


lik yerine siyah taş kompozit seçerseniz, 
su lekelerinden rahatsız olma ihtimaliniz yüksektir. 

Doğru usta seçimi: Ev tadilatını yapacak usta ya da firmayı bulmak için ciddi 
bir ön araştırma yapmanız ve mümkünse referansları ile görüşmeniz fark yaratır. İşçilik kalitesi ve karar verilen tarihlere uyuluyor olunması önem taşıyan konular. Taahhüt edilen tarihte bitirilmemesi durumunda cezai şart mutlaka yazılı bir 
sözleşmede bulunmalıdır. Aksi takdirde, 
mağdur olabilirsiniz. 
Öngörülemeyenler için bütçe: Tadilat esnasında mutlaka daha önceden öngörülemeyen masraflar çıkabilir. Bunları 
önceden planlamak mümkün olmayabilir. Bunlar için de belirli bir bütçe ayırın. 
Elektrik prizleri: Evin içindeki elektrik 
tesisatını doğru planlamak daha sonraki kullanım kolaylığı ve kablo görünümü açısından önem taşır. Yoğun kullanım alanlarındaki elektrik prizlerinin sayısını biraz fazla tutarak, yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. 

Moloz temizliği: Tadilat firmasının mo- 


lozları tamamen evin dışına çıkardığın- 
dan emin olun. Tadilattan yıllar sonra, 
evde bir sorun olduğunda ve belirli bir 
yeri kırmak gerektiğinde, daha önceki tadilat molozlarının duvarların ya da klozetinin içine saklanmış olduğunu keşfetmek istemiyorsanız, süreci yakından takip edin. 

Malzemelerin önceden sipariş edilmesi: Tadilat esnasında gerekli olacak 
tüm malzemeleri önceden sipariş edin. 
Aksi takdirde, bazı malzemeler için aylarca beklemeniz gerekebilir ve tadilatı bitmemiş bir evde geçirilen her ekstra gün 
çok yıpratıcı olabilir. 


Şimdi başlıyoruz 

Yıkım ve onarım: Konut içerisinde taşıyıcı kolonlara zarar vermemek kaydı ile ufak yıkım ve onarımlar yapmanız mümkün. Bu tamamı ile sizin eviniz- 
den ne istediğinize, nasıl rahat ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak istediğinize bağlı. Yıkım işlemlerinizde kesim alınacak ve delinecek yerler kolon ve kirişlere denk geliyorsa Karot kesimle yaptı- 
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Boya işleminde öncelikle 
duvarlarınızın kirden ve yağdan 
arınmış olması gerekir. Şayet 
kabarmış yerler varsa iyice 
kazınmalı ve zemin düzlenmeli. 


rın. Hilti ve benzeri aletler titreşim oluşturdukları için zarar verebilir. Binanızın 
metal ve beton kısımlarının kaynaşımlarına Zarar vereceği için yük taşıma ve dayanıklılığını azaltır. 

Pencere ve kapı doğramaları: PVC çift 
camlı pencere ve kapı sistemlerini tercih 
etmeye çalışın. Evinizi hem ısı, hem de 
ses yalıtımı açısından büyük ölçüde izole etmiş olursunuz. PVC çift camlı pencere ve kapı sistemleri ile konut içerisindeki yıllık enerji tüketiminiz W 35-40 azalmış olur. Üstelik yıllarca bakım ve onarım gerektirmez. PVC pencere ve kapı 
sistemleri yapımında köpük dolgusunun 
tam ve muntazam olmasına dikkat edin. 
Duvar bağlantılarının izolasyon bantları ile kaplanmış olmasını sağlayın. Kapıların altlarının yer döşemesi ile arasında 
maksimum 1 cm fark olmasına ve bu farka da kapı altı esnek süpürgeliğin yapılmasına dikkat edin. 

Banyo: Banyo ve tuvaletinizde elektrik 
tesisatı yapılırken boat bulundurmayın ve 
mümkünse elektrik düğmeleri dışarıda 
olsun. Prizlerin ise sızdırmaz, kapaklı ve 


topraklı olmasına dikkat edin.Su tesisatınızın yapımında ise en önemli şey yerde 
2 tane yer sifonu bulunması ve akıntı yönünün yer sifonlarına göre olmasıdır. Gi- 
den su tesisatınızda esnek hacimsel borular, gelen su tesisatınızda ise plastik ya 
da metal alaşımlı plastik boruları tercih 
edin. Lavabo, küvet/duş ve çamaşır makineniz için gelir ve gider su tesisatlarına dikkat edin. 

Islak zemin döşemelerinde tavandan gelen seramik derzini zeminde aynı doğrultuda ilerleyip karşı duvarda aynı doğrultu da devam etmelidir. Kısaca simetrik, düzgün ve ölçülü olmalıdır. Tavanda 
hava alması açısından kireç tercih etmeniz daha doğru olur. 

Mutfak: Mutfakta elektrik tesisatı yapılırken ana sigortanızdan 2 ya da 3 sigortayı mutfağınıza ayırın. Mutfak içerisinde çok yüklü elektrik kullanımı olduğu 
için bu gerekli. Elektrik prizlerinin yerlerinin tespitini yapın. Fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırın, aspiratör prizlerini unutmayın. Mutfak lavabo- 
su ve bulaşık makinesi için gelir ve gider su tesisatlarına dikkat edin. Mümkünse lavabonuzun altına yer sifonu yaptırın. 
Tabii ki mutfak aksesuar ve ekipmanları- 
nın montajında da su sızdırmazlık ve izolasyonu önemli. 

Zemin döşemeleri: Zemin döşemeleri 
için birçok alternatifiniz var. Seramik, fayans, laminant parke, mermer ya da ahşap. Seçiminizi öncelikle zevkinize ve 
bütçenize göre yapmalısınız. Ancak kalite 
ve fiyat araştırması yapmalı ve en önemlisi iyi bir usta ile yapılmasını sağlamalısınız. Zeminin şapının düzgün atıldığına ve 
zemin döşemelerinin dengeli olarak döşendiğini kontrol edin. Zemin döşemeleri ile süpürgelikler arasındaki desen ve 
tasarım uyumuna da dikkat edin. Ayrıca 
seramikte kullanılan dolgu derzinin rengi görüntü açısından önemli ve fazlalıklarının dikkatli ve iyi temizlenmesi gerekir. 
Boya: İç cephede yapılacak boya ve alçıpan işlemleri özen ve dikkat gerektirir. 
Alçıpan figürler kullanmayı düşünüyorsanız boyadan önce yaptırmanız gerekiyor. 
Alçı sıva yaptıracaksanız “mastarlı” yani 
gönyeli ve terazisinde olanını tercih edin. 
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AZ ışık alan evlere önel 
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MALZEMEYLE 
AYDINLANIN 

om gibi 


parlak 

yüzeyleri geniş 
mobilyalarda 
tercih ederseniz 
bu alanı daha 
aydınlık:kılar. 
Ayrıca ızgaralı 
sandalyelerde 
ışığı kesmez. 
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Küçük ayi ve karanlığa bakan odaların en büyük. dezavantajı gün-ışığını mekâna 
yeterince yansıtmamalarıdır. Yüzey renkleri, doğru aydınlatma ve uygun malzemelerle doğal 
ışıktan maksimum yararlanmak için altın kuralları belirledik. yapım Pelin özkul. 


Günlük hayatın koşuşturmacasıyla birleşen ve farkında olmadan yaşadığımız 
stres gün sonunda bize yorgunluk olarak geri dönüyor. Bu yüzden evde geçirdiğiniz zaman diliminin en önemli kriteri 
rahatlamak ve stresten arınmak. Peki bunun en kolay yolunun doğal ışık alan bir 
ev olduğunu biliyor muydunuz? 

Uzmanlar her sabah gördüğümüz do- 


Şal gün ışığının insan psikolojisi üzerinde pozitif etkisi olduğu konusunda birleşiyorlar. Evdeki gün ışığı yoğunluğunu 
ve kalitesini artıran, destekleyen farklı 
yöntemler var. Dekorasyon ise bunların 
en önemlisi. Çünkü seçilen malzemeden 
boya rengine kadar tüm tercihlerimiz ışık 
miktarını etkliliyor. 


Bunları yapın: 

e Evde kısa bir tura çıkın ve tüm karanlık ya da az ışık alan alanları belirleyin. 
e Giyinme odası, banyo ve çalışma odaları genellikle evin daha az ışık alan mekanları. Bu alanlarda doğal ışık yayan 
yapay kaynaklar kullanabilirsiniz. Yapay ışığın gün ışığına en yakın seçene- 
$i yeni nesil LED ampuller. Hem uzun 


Az ışıklı odanın 
aydınlık dengesini 
yapay kanallarla 
desteklerken pencere 
konumuna ve yerleşime 
dikkat edin. Pencere 
kanepe arkasındaysa 
yapay ışığı karşısına 
yerleştirin. Küçük 
pencereli odalarda 
bu kaynak koltuk 
aralarında durabilir. 
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TAVANDA VE ZEMİNDE 
NE OLMALI? 


sureli, hem de sıcak ışık yayarak odaları aydınlatıyor. 

se Odayı nelerin kararttığına bakın. Hacimli mobilyalar, koyu ahşaplar, kalın 
perdeler ya da karanlık duvar renkleri 
mi? Evde en sık yapılan hata dekorasyonu ışığa göre planlamamak. Eğer ev yeterince ışık almıyorsa stillerin en açık tonlarını uygulamak gerekiyor. 

se Renk seçimlerinde ışık algısını güçlendiren tonlar tercih edin. Mesela doğal 
renklerin hakim olduğu bir stiliniz varsa 
sıcak kahve tonları, tatlı karamel ya da 
bakır rengini beyaz baz rengiyle kombinleyin. Çünkü beyaz, ışığı kolayca emer 
ve sıcak tonlarsa beyazın aldığı ışığı mükemmel olarak yayar. 


perdeler ışıktan 


Bir dönem 
sık kullanılan > 
cam tuğlalar o | © 
karanlık ME: 
alanlara 

ışık taşımak 
için doğru 

ve uygun 
malzemelerden 
biri. 
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se Malzeme seçimlerini ve mobilya yerleşimini ışığın odaya giriş yönüne göre 
planlayın. Mesela tek pencereli bir mutfakta ışığın girdiği alanlar aydınlık, dipler 
daha karanlık olacaktır. Bunu kırmak için 
tezgah yüzeyinizi mat laminat ya da masif 
ahşap yerine parlak cilalı mermer, taş ya 
da kompozit malzemeden seçin ve mutlaka set üstü aydınlatma kullanın. Ayrıca 
açık rafları ve camlı üniteleri pencere tarafına konumlandırın. Böylece ışık kesilmeden tüm mutfağa yayılır. 

se Renk kullanımını limitlendirin. Koyu 
renkler favoriniz ve antrasit siyahı, krom 
mavisi ya da acı kahveyi tercih ediyorsanız bunu tüm duvarlarda uygulamak yerine bir duvarı boyayarak odayı da ka- 
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Cam, pleksi gibi şeffaf seçenekler 
ışığı kesmez, daha ferah gösterir. Parlak 
yüzeylerse mükemmel yansıtırlar. 


rartmamış olursunuz. Ya da: 

a. Açık renk duvarda sevdiğiniz renklerle 
stencil desen uygulamaları yapabilir, çizgilerle bant atabilirsiniz. 

b. Süpürgelik ve oda kapısı pervazlarını bu renklerde boyamak da mekanda 
neşeli ve dekoratif ışık oyunları yaratır. 
e Işık kaynaklarını doğru kullanın. Mesela tepe aydınlatmalarını yumuşak atmosfer lambalarıyla değiştirin. Çok güçlü ışık yayan bir aydınlatma aslında odanın karanlık olduğunu vurgular. Bu yüzden floresan gibi güçlü ışıklar yerine raylı 
yönlendirilebilir küçük spotlar ya da dekoratif lambaderler kullanın. Ancak bunların yerini stratejik olarak doğru belirlemelisiniz. 
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Odaya giren ışığın yoğunluğunu artırmak için tüm odayı mobilyadan duvarlara kadar yekpare beyaz bırakmak en bilindik yöntem. 
Doğal aksesuarlar ve yumuşak dokularla monotonluğu kırmayı deneyin. 


ŞEFFAF ÜRÜNLER, KISA SEHPALAR VE 
PARLAK RENKLİLER, IŞIĞI DESTEKLEYEN ÖĞELER 
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Urbanoloji masif: 1.100 TL., 


altincicadde.com 
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Monte Vogue çekmeceli: 
1.499,99 TL., evmanya.com 


Hatten 


depolamalı yan 
sehpa: 91 TL., 


Ikea. 
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Güneş ışığı simülasyonu sayesinde 

10.000 Lux ile loşluğu dengeyip rahatlık 
sağlayan LED 
teknolojili ışık kaynağı, 
aydınlık ve eşit 
dağılımlı aydınlatma 
yaratıyor. 


Gün ışığı lambası: 
199,95 TL., 
tchibo.com.tr 


Salonda tek ve geniş bir pencereniz varsa tam karşısına 


geniş bir ayna koyarak ışığı tüm odaya yansıtın. 


Renk/şık ilişkisi 

Evde en doğru renk temaları belirlemek 
zaten yeterince zorken bir de doğal ışıktan yoksun odalarla işiniz ikiye katlanır. 
Renklerin gün ışığını nasıl desteklediğini 
bilmek ise işinizi kolaylaştırabilir. 


Lavanta: Dingin bir davetkarlık sunar 
ve aydınlatır. Gri, siyah, beyaz ve maviyle kombinlenirse neşeli bir etki bırakır. 

Pastel sarı: Doğal ışığı en iyi taklit eden 
renktir. Çok açık tonları yapay ışığı da 


gün ışığı gibi algılatır. Beyaz ve açık ahşaplarla çok daha aydınlık kılar. 

Uçuk mavi: En karanlık köşeleri bile aydınlatır. Kırık beyaz ve kırmızıyla daha 
geleneksel; fuşya ve lime yeşili ile retro 
bir hava yaratır. 

Sıcak turuncu: Kayısı, balkabağı ve 
mandalina... Tüm turuncu tonları mekanları ışık kaynağına dönüştürür. Rengi 
mum ışığı ve sarı ampulerle destekleyin. 
Gri: Aydınlık veya karanlık alanlarda 
aynı etkiyi bırakan tek renk. Ancak loş 
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odalarda en açık tonunu kullanın. 
Pembe: Özellikle güneşin sınırlı orantıda 
girdiği odalarda idealdir. Nasıl kullanaca- 
Şınızı ışığın yarattığı gölgelere göre belirleyin. Gül pembesi ve deniz kabuğu aydınlatabilir. Ama şeker ve fuşya gibi cesur pembeler karartabilir. 

Çikolata kahvesi: Pek çok koyu rengin 
tersine alanları kısıtlamaz ve gün ışığının 
sıcaklığını dengeli olarak yayar. Ancak 
ağır havadan kurtarmak için beyaz ahşaplar ve desenli tekstiller kullanın. 
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Duvarlar kalkarsa 


Son zamanların en popüler mimari planlarından biri: 
Açık planlı yaşam alanları. Neden mi? Çünkü kullanışlı, 
pratik, aydınlık ve sosyal bir yaşam tarzı! 


Yapım İlke Yılmaz. 
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OTURMA ODASI 


Oturma odanızı çalışma odası, yemek odası 
gibi farklı işlevlere hitap 
eden odalarla birleştirerek aile bireylerinin ayrı 
ayrı yapmış olduğu faaliyetleri bir arada yapmasına olanak sağlayın. Ör- 
4 neğin yemek alanı kullanılmadığı zamanlarda 
etrafında doğru bir düzenleme ile çalışma alanına dönüşebilir. Özellikle eski yapılarda bu 
birleşim, alanı çok daha 
ideal kullanmanıza olanak tanır. Küçücük bir 
mutfak ya da antre bu 
tarz bir yerleşim ile çok 
daha kullanışlı ve havadar hale gelir. 


dunelm.com 


Oturma düzeninde kanepe, 
koltuk gibi üniteleri 

bir sehpanın etrafında 
gruplamak bu alanı mekanın 
geri kalanından ayırmak için 
ideal bir yöntemdir. 


Raf sistemleri gn 


Çift yönlü 
kullanılabilecek 
bir raf sistemi 
veya kütüphaneyle 
bile açık yaşam 
alanınızdaki farklı 
fonksiyonları 
şeffaf bir biçimde 
ayrıştırabilirsiniz. 
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MUTFAK, DENEME 


Açık planlı yaşam alanlarında mekanlar arası 
akışkanlığı sağlamak ve kesintisiz bir görünüm 
için aynı zemin malzemesini tercih edebilirsiniz. 


o p Lİ 
> SATIN ALİRKEN 
“DİKKAT EDİ 


Çanakkale Seramik. 


Evimizde en çok istediğimiz şey 
pek çoğumuz için konfordur. İşte 
açık planlı yaşam alanları da bu 
vurguyu çok iyi gündeme getiriyor. Örneğin yemek yaparken sohbet edebilmek gibi... Bu bakımdan 
açık planlı mutfaklar yemek odası 
ve oturma alanı gibi alanları birleştirerek çok daha konforlu hale geliyor. Üstelik yemek alanı ile mutfağın aynı mekan içinde planlanması 
pratik kullanım da sağlar. 


Eğer tamamen 
kaldırmak 
istemiyorsanız 
duvarların sadece 
bir kısmını kaldırarak 
devamlılık hissini 
sağlayabilirsiniz. 


Kapıları tamamen 
kaldırabilirsiniz, hatta 
kapı çerçevesi küçükse 
alanını biraz daha dışına 
taşırarak biraz daha geçiş 
yolunu genişletebilirsiniz. 


Crate&Barrel. 
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BİR EVİ AÇIK PLANLI 
YAŞAM ALANI HALİNE 
GETİRMEK MÜMKÜN MÜ, 
HANGİ TEKNİK 
DETAYLARA DİKKAT 
EDİLMELİ? 


Ev hayatını kapalı kapılar, kutu kutu 
odalar, duvarlarla sınırlayarak ayrıştırmayan, yekpare, akışkan ve ortak bir 
hacimde bütünleştiren yeni bir yaşam 
önerisi açık planlı mekanlar. Açık planlı mekanlar, kır evlerinde ve yazlık evlerde de sıklıkla görüleceği gibi genellikle şehir hayatında yemek odası, mutfak 
ve salonun bir arada düşünülerek tasarlanmasıyla oluşuyor. Odalardan oluşan 
bir yaşam alanında, en azından birbirini tamamlayacak bu tip fonksiyonları 
bir araya getirerek daha geniş hacimler 
yaratmak mümkün. Ancak bu tür yapısal değişiklikler bir mimarın desteği ile 
yapılmalı. Öncelikle birleştirilmesi gereken mekanlardaki taşıyıcı duvarların, 
kolonların ve kirişlerin tespit edilmesi gerekiyor. Taşıyıcı strüktürün dışında kalan bölücü duvarların kaldırılması ise ciddi bir yıkım gerektirir ve bu yıkım sonucunda önemli boyutta bir moloz yığını oluşacaktır. Tüm bunlar profesyonel destek almayı zorunlu kılıyor. 
Birleştirilmiş mekan eğer çok genişse, hem ölçeği kaybetmemek, hem de 
fonksiyonları belirginleştirmek adına 
zeminde yaratılacak kot farklılıkların- 
dan ve yarı geçirgen, hareketli seperasyonlardan yararlanmak mümkün. Çok 
abartılı uygulamamak şartıyla zeminde 
kaplama malzemelerini farklılaştırarak 
da mekanı bölebilirsiniz. Ayrıca farklılaştırdığınız bu hacimlerde dekorasyon 
stillerini bile -fazla ileri gitmemek kaydıyla- çeşitlendirebilirsiniz. Ancak açık 
planlı yaşam alanınız fazla geniş değilse, 
ferahlığı yitirmemek için kot farkından 
da, seperasyonlardan da kaçınmak gerekir. Bu tür mekanların dekorasyonunda 
dikkat edilmesi gereken en önemli püf 
noktası ise sade, birbiriyle uyumlu unsurlardan oluşan, akışkan bir tasarım 
tercih etmek olacaktır. 

Mimar Esen Akyar Karoğlu, 

Iglo Architects 


NASIL DEKORE ETMELİ? 


Mekan içinde bütünlük arıyorsanız aynı renk kartelasını tercih edebilirsiniz. Açık renkler çok daha aydınlık bir atmosfer 
yaratır. Eğer biraz daha dinamik bir atmosfer yaratmak isterseniz açık renklere çarpıcı neon tonlarda detaylar katabilirsiniz. Alanı derli toplu tutabilmek için çift işlevli ürünleri seçebilirsiniz. Mobilya stillerinizi benzer stillerde tercih etmeniz de 
alanı daha havadar göstermenizi sağlar. Özellikle yaşam alanınız küçükse bu şekilde bir dekorasyon seçimi izleyebilirsiniz. 


Bolster 
yataklı 

kanepe, 
Lazzoni. 


Depolama üniteli 
puf, Kelebek. 


ARAŞTIRMA 


Mekanın geri kalanına sırtı dönük 
yerleştirilen bir kanepe bu alanı 
tanımlamanızı, işlevini anlatmanızı ve 
mekanın geri kalanından ayırmanızı sağlar 


AYIRICILAR 


Duvarların görüntüleri aşağı yukarı aynıdır evet, ama işlevleri değil, Bazı duvarlar taşıyıcı duvar görevi görürken 
bazıları görmez. Yük taşımayan duvarlara bölücü duvarlar denir. Yaşam alanınızı açık planlı hale getirirken kaldırabileceğiniz duvarlar da bunlardır. 


Oturma odasını 
antreden ayıran 
duvarı kaldırmak 
karanlık, dar koridor 
w ve antrelerde ışığı 

| maksimize etmek için 
ideal bir yöntem. 


Açık planlı yaşam alanlarında modüler ayırıcılar aslında en kullanışlı parçalardan. Gerektiğinde bu üniteler sayesinde mekanı 
ayırabilir, örneğin çalışmak için daha uygun bir alan yaratabilirsiniz. Benzer şekilde yatak odası ile mutfağın bir arada oldu- 
Gu stüdyo tipi dairelerde de bu ayırıcılar akılcı bir çözüm olabilir. Katlanır paravanlar gerektiğinde rahatlıkla kaldırılabilece- 
$i için pratik bir seçenek. 


Evim Dergisi arşivi. 


Aria kitaplık//bölücü, Enza. 


Perdeler, yatak odası 

gibi gece tamamen 
ayrılması gereken 
mekanları gizlemek için 
kullanılabilir. Gündüz 
olduğunda tamamen 
çekerek mekanda yeniden 
kesintisiz bir görünüm 
sağlamak mümkün olur. 


109 


110 


Eviniz ne kadar akıllı? 


Evimizin de bir |IG'su var. Hayatı kolaylaştıran, güvenliği yüksek, 
akıllı ve tasarruflu ürünler onun IO'sunu yükseltiyor. yapım ilke Yılmaz. 


Akıllı otomasyon 

sistemine entegre 
edilebilen kapı, 
Sur Çelik Kapı. 


ALAN ÖNEMLİ 


Metrekareler küçüldüğü için yaşam 
alanları içinde odaları birbirinden 
ayıran kapılar bile bazen yerleşim- 
de sorun oluşturabiliyor. Duvar içine doğru kayar platformlu ya da katlanabilen kapılar ise yerden büyük 
oranda tasarruf edilmesini sağlıyor. 


Yeni nesil kapılar ile ilgili artık pek 


çok kavramdan bahsedebiliyoruz: 
150 dakika yangına dayanıklı 
kapılar, alev geciktirici, yangına 
dayanıklı kapı fitili 


Radio Touch müzik sistemi, 
Berker by Hager. 


a 


Parmak izi, şifreleme, biyometrik sistemler 


PID 


ve göz bebeğinden tanıma gibi teknolojiler, 
günümüz kapılarında yer almaya başladı. Bu 
teknolojiler içinde sıkça kullanılan ise parmak 
izi ve tuşlu sistemler. Ayrıca akıllı teknolojiler sayesinde yaşam alanlarınızı uzaktan, evinizin dışından kumanda edebileceğiniz başka sistemleri de var. Bu akıllı otomasyon sistemleri sayesinde, çelik kapıları bu sistemlere entegre edebilirsiniz. 


| Aid 


Glim ampul, 
Philips. 


Az harcayan ampul 


Neden daha çok elektrik faturası ödeyesiniz 
ki? Her bir ampulün günde 
3 saat yandığını düşünerek sadece 
35-45 TL.'lik bir harcama yaparak 12 adet 
4W'lık aydınlatma noktalı bir evde yılda 
135 TL. tasarruf yapabilirsiniz. 


NESNELERİN İNTERNETİ 


Küçük tasarım, 
büyük etki 


Docking Station sayesinde opsiyonel 


olarak Ipod ve Iphone'larla da uyumlu çalışabilen ses sitemleri sadece 
bir çerçeve içerisinde 8 değişik VHF 
versiyonunda 4.000'den fazla online 
radyo istasyonunu dinlemeye imkan 
sağlıyor. Aynı zamanda harici cihazlardaki müzikler de bu dokunmatik 
ekranlardan kolaylıkla seçilebiliyor. 


ISIYI KONTROL EDİN 


Yeni nesil Inverter split klimaları akıllı telefon uygulaması aracılığıyla Wi-Fi ile herhangi bir yerden klima ayarlarını izleyebilmeyi ve değiştirebilmeyi mümkün kılıyor. Bu özellik sayesinde cihazın açılıp 
kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, ısıtma/soğutma/nem konum ayarları akıllı telefon ve tablet üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylece evdeki internete bağlı klima dışarıdayken de çalıştırılabiliyor. Apple Store ve Android marketten kolaylıkla indirilebilen Nethome program ile uzaktan kontrol edilebilen klima, 


Siemens. 


Canlı, HD ve saklanabilir 


Akıllı filtreleme özelliği sayesinde 
istenilen zaman diliminin yeniden görülebildiği kamera sistemleri sayesinde ev kamera sistemleri bu deneyimi bambaşka bir noktaya taşıyor. Ayrıca İki yönlü konuşma ve dinleme özelliği bulunan sistemlerde sıra dışı durumlarda anında bildirim alabiliyor; 
30 saniyelik özetlere ulaşabiliyorsanız. “Güvenli Bulut Depolama 
Sistemi” ve “Gizlilik Koruması” nitelikleriyle de bazı sistemler için 
kayda alınan videoların güvenle 
saklanması mümkün olabiliyor. 


UE Boom ve UE Boom ? hoparlör 
sistemi, Logitech. 


İletişim kuran hoparlör 
Akıllı cihazlar üzerinden bağlanabilen 
hoparlörleri az çok hepimiz biliyoruz. 
Kablo dağınıklığı ya da CD ve USB'ye 
gerek duymaksızın internet ya da telefon, IPAd ve ya IPOD'unuz üzerinden 
bu hoparlörlere bağlanabiliyor ve kolaylıkla yüksek ses kalitesi ile müzk dinleyebiliyorsunuz. Blooth hoparlörler çizgiyi bir adım ileri taşıyarak şimdi birbirleri ile de haberleşebiliyor. 


Home Connect 
uygulama, Siemens. 


EVİNİZLE BAĞLANTI KURUN 


ARAŞTIRMA 


Yapılan araştırmalara göre 
günümüzde yaklaşık olarak 
11 milyar cihaz internete 
bağlanıyor. Bu rakam 
her geçen gün neredeyse 
katlanarak artıyor. Sadece 
3 yıl sonrası için yapılan 
tahminler ise 50 milyar 
olarak öngörülüyor. 


Yeni nesil robotlar, eve gelen, evden 
ayrılan ya da uyuyan aile bireylerinin 
faaliyetlerinden de haberdar olabiliyor. 
Kamerası sayesinde her bir aile üyesini 
tanıyıp, her biri için farklı bir selamlama 
yapabiliyor. Evdeki diğer akıllı cihazlara bağlanıp, interaktif ekranıyla buzdolabınızın içini bile görebilmenize imkan 
sağlayabiliyor. 


Berker by Hager. ZN 


| i ) 


Evin içinde veya dışında, yaşamın tüm 
alanlarında ev aletleri ile rahatça bağlantı kurabilirsiniz. IOS ve Android cihazlarla uyumlu, tek bir ortak uygulama üzerinden ev aletlerini kontrol etme 
olanağı tanıyan uygulamalar sayesinde 
buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi 
ve fırın fonksiyonlarını kolaylıkla uzaktan kontrol edebilirsiniz. 
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Fazla 
eşyaları 


Ev değistırdınız ve eski 
kanepeniz yeni evinize 
çok büyük geliyor, 15 


ne yapmalı? | 


Okul kitapları, evraklar, fotoğraflar, cd 
veya ufak tefek saklamak istediğiniz eşyalarınız var ama nereye ya da kime 
emanet edeceğinizi bilemiyorsanız de- 


değişikliği sebebiyle eviniz! polama firmaları bu ürünleri saklayabilir. 


kapatıyorsunuz ya da 
eskilerden sıkıldınız ama 
kıyp da atamıyorsunuz. 
İste tüm bu sorunların 
cevabı bir depo 
kıralamaktan geciyor. 


Yapım İlke Yılmaz. 


*l ODA 


Bazı markalar bu ürünleri istemediğiniz 
takdirde sizin için satabilir de. 


Depo kiralama en yalın tanımıyla bir 
eşya depolama sistemi. Sık kullanmadı- 
Şınız ya da evinize sığdıramadığınız fazla eşyalarınızı, iş yerinize ait stoklarınızı, 
ofis, spor veya hobi araç-gereçlerinizi, arşiv ve ekipmanlarınızı kiralayabileceğiniz depolarda saklayabilirsiniz. Depolar 


PRATIK 
<DEPO 


444 DEPO 
4443976 


pratikdepa.cor 


çoğu kez abonelik sistemi ile çalışır. Aylık ya da yıllık kiralama bedelleri üzerinden eşyalarınızın niteliği ya da büyüklügüne göre dilediğiniz ebatta kutular kiralayabilirsiniz. Evinize sığmayan ya da 
fazlalık olan eşyaları firmanın kendi nakliye ekibi ile ücretli ve bazen de ücretsiz bir şekilde deponuza sevk ettirebilirsiniz. Talep edildiği takdirde depo firmaları eşyalarınızı kendileri paketleyebilir, 
ya da size uygun ölçüde depolama üniteleri gönderirler ve eşyalarınızı bu depolara yerleştirişiniz. Deponuzun anahtarı size teslim edildiği için firmanın çalışma saatleri içerisinde kolaylıkla deponuza ulaşabilirsiniz. 


 £ l | al 

Yaşam alanlarında ya da iş yerlerinde eşyaların mekânı daralttığını düşünenler ve 
daha fazla alan açmak isteyenler, evini 
kısa süreliğine boşaltanlar, bir süreliğine 
evinde değişiklik yapıp yeni eşya alan 
ama eskilerini de atmaya kıyamayanlar 
depo kiralayabilirler. 


Eşyalar depolanırken ihtiyaç duyulabilecek eşyaları kolayca ulaşabilmek için 
odanın giriş kısmında, kullanılmayacak 


eşyaların odanın arka kısmında depolamak gerekiyor. Hafif ve kırılabilir ürünlerin ağır ve mukavemeti olan eşyaların 
üzerinde depolanmasına dikkat edilmeli. Daha sağlıklı depolama yapabilmek 
ve eşyalarınızı en iyi biçimde koruyabilmek için kolilere, köpüklere ve yardımcı 
ambalaj malzemelerine ihtiyacınız olabilir. Aynı zamanda profesyonel depo hizmeti veren firmalar tarafından çoğunlukla ekspertiz hizmeti de verildiği için eşyalarınızın ilk günkü görünümü garanti altına alınmış olur. Gıda ve patlayıcı mad- 
de dışındaki her türlü ev ve ofis eşya ve 
emtiaları istediğiniz sürece depolarda 
saklanabilir. 


Evinizdeki eşyaların fazlalığı ya da büyüklüğünden dolayı çoğu kez daha yüksek maliyetlerle daha büyük bir ev kiralamak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Depo 
kiralamak ise bu ekstra maliyeti ortadan 
kaldırabiliyor. Kiraladığınız evin her 20 
metrekaresi için ayda 300-500 TL. daha 
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DEPO SEÇİMİ 
NASIL YAPILMALI? 


ÇÖZÜM 


DEPOLAMA 
FİRMALARI 


Evinizdeki 
eşyaların 
fazlalığından 
dolayı daha yüksek 
maliyetlerle daha 
büyük bir ev kiralamak 
zorunda kalıyor 
olabilirsiniz. Depolar ise 
bu ekstra maliyeti 
ortadan kaldırıyor. 


fazla kira ödemek zorunda kalabilirsiniz. 
Ancak depolama şirketleri çoğu kez bu 
rakamın yüzde 70 daha avantajlı şekliyle hizmet verebiliyor. Bu da yılda ortalama 3.000 TL. gibi daha yüksek bir maliyetten sizi kurtarabilir. Metrekare fiyatları büyük şehirlerde gün geçtikçe yükselirken daha küçük ve kompakt yaşamlar 
için depo kiralama hem alan hem de maliyet bakımından fayda sağlar. 


Kiralık depolarda güvenlik; özel güvenlik elemanları ve alarm sistemleri ile sağlanıyor. Ayrıca eşyalarınızı sigortaladığınız için yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı da önlem almış olursunuz. Depoların kapıları mutlaka kilitli tutulur ve 
anahtarı sizde olur. Tesislerin 7/24 kamera sistemi ile izleniyor oluşu ekstra bir 
güvenlik sağlar. Bazı firmaların mobil aplikasyonları olduğu için depoların işleyişini, nasıl çalıştığını online olarak izlemeniz de mümkün. Kapılar açıldığında uyarı olarak bilgilendirilirsiniz. 
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İSTANBUL AVRUPA 


Projenin adı: 5. Levent 

Projeyi uygulayan firma: Torunlar GYO 

Projenin mimarı: Arima Mimarlık, Erkan Altuğ, 

iç mimari Gönye Tasarım 

Projenin yeri: Alibeyköy 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 5. Levent projesi lokasyonu, yeşil alanları ve ayrıcalıklı yaşam vaadiyle İstanbul için dönüm noktası olacak. İnsan odaklı ve ergonomik bir 
anlayışla yapılan proje, sürdürülebilir bir yaşam merkezi olarak tasarlanıyor. Yüzde 50'den fazlası doğal peyzaj alanı olarak tasarlanan projede yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, kır 
bahçesi, farklı aktiviteleri barındıran çocuk oyun alanları do- 
Şal ortamda keyifli bir ortak yaşam alanı oluşturuyor. Proje 17 
blok ve 2 mahalle olarak tasarlanıyor. Çeşitli büyüklüklerde 
ve 50 farklı tipte 2288 daireden ve bir çarşıdan oluşan projede 
otopark alanları doğayı bozmamak adına blokların ve iç yolların altlarında çözümleniyor. 

5Slevent.com.tr 


İstanbul 


Projenin adı: Adım İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: İntaya, EYG Yapı, İntes Yapı 
Projenin mimarı: Burçin Başar Özen, Dekor's/Mehmet Özkaplan 
Projenin yeri: Başakşehir 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 6 blokta ve 22 
farklı tipte 615 konuttan oluşan projede ayrıca 120 adet ticari 
ünite bulunuyor. Huzur veren süs havuzları, yürüyüş parkurları, güneşlenme imkanı veren çim alanlar, müzik dinletisi ve küçük sanat performanslarının düzenlenebileceği amfi ve özel tavan tasarımı sayesinde dışarıdan görülmeden, günışığının tadını 
çıkararak yüzebileceğiniz Skylight kapalı havuz, projenin zengin sosyal donatılarından sadece birkaçı. adimistanbul.com.tr 


Projenin adı: Ağaoğlu Central Park 

Projeyi uygulayan firma: Ağaoğlu İnşaat 

Projenin yeri: Bakırköy 

Projenin bitiş tarihi: Mart 2018 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Veliefendi Hipodromu'nun 
hemen karşısında 45.500 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen Ağaoğlu Central Park projesi, 21 ve 22 katlı 5 blokta 1155 konut ve 12 villadan meydana geliyor. Projede farklı tipte tasarlanan dairelerde büyüklükler 148-211 metrekare arasında değişiyor. Projede 10 adet 541 
ve 611 çatı dubleksleri, 12 adet 5,541 ve 741 villa yer alıyor. Blokların 
en üst katında yer alan loft daireler ise 180 derece İstanbul manzarasına sahip. Ağaoğlu Central Park, sosyal donatıları ile özellikle çocuklu 
aileler için tercih sebebi. centralparkistanbul.com.tr 


ME UMAR 


Projenin adı: Ahes Misal İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Süleyman Ekşi İnşaat - 

GOPAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Projenin yeri: Gaziosmanpaşa 

Projenin aldığı ödüller: LEED yeşil bina sertifikası adayı 
Projenin bitiş tarihi; Aralık 2019 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 2.400 konutluk Ahes Misal İstanbul'da toplamda 13 blok yer alıyor. Projenin ilk etabında inşa edilecek 8 bloğun 3'ü 18, 2'si 19 ve 3 
'ü 20 katlı olacak. Projenin 1. etabında büyüklükleri 65- 90 
metrekare arasında 343 adet 141, 93-149 metrekare 950 adet 
241 ve 131-171 metrekare 327 adet 3*1 konut tipi bulunuyor. Otel, ofis, plaza, kültür merkezi, 1000 kişi kapasiteli camisi ve 24 derslikli eğitim kurumu, cep sinemasından kütüphaneye sosyal donatılarıyla karma bir proje. 
misalistanbul.com 
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Projenin adı: 
Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: 
Projenin yeri: 
Projenin bitiş tarihi: 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Beyaz Park 
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Projenin adı: Avrupa Konutları Başakşehir 

Projeyi uygulayan firma: Artaş İnşaat 

Projenin mimarı: SPDO Mimarlık, Sabri Paşayiğit 
Projenin yeri: Başakşehir Projenin bitiş tarihi: 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 124 metrekareden başlayan 241, 162 metrekareden başlayan 341, 200 
metrekareden başlayan 4*1 ve 277 metrekareden başlayan 
541 daire seçenekleri mevcut. 72.706 metrekare arsa üzerinde inşa edilen projede 941 daire ve 27 ticari ünite yer alıyor. 
Projedeki 2 ayrı sosyal tesise ek olarak, projenin hemen yanı 
başında yer alan park alanında tenis kortu, voleybol sahası, 
basketbol sahası, futbol sahası ve yürüyüş parkurları bulunuyor. avrupakonutlaribasaksehir.com 


Blue Lake 


Projenin adı: Blue Lake 

Projeyi uygulayan firma: Metal Yapı Konut 

Projenin mimarı: ECF Mimarlık, iç mimari Evrenol Mimarlık, danışman Chapman Taylor Projenin yeri: Küçükçekmece 
Projenin bitiş tarihi: Yaşam başladı 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Blue Lake 112 bin 
metrekarede toplam 10 blokta 788 daire, sahil bölümünde ise 22 
ticari ünite yer alıyor. Büyüklükleri 60-400 metrekare arasında 
değişen 140'dan 441 dublekse kadar dairelerin tamamı hem göl 
hem de deniz manzarasına sahip. 15. katta yer alan Gök Teras'ta, 
3 adet infinity havuz-kafe, oturma alanları ve 2,6 km yürüme parkuru bulunuyor. Proje TEM ve havaalanına çok yakın konumda, 
E-5, metrobüs ve Marmaray'a 500 metre, Atatürk Havalimanı'na 
ise 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. bluelake.com.tr 
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Projenin adı: Büyükyalı İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Özak GYO, Ziylan Grup 
ve Yenigün İnşaat Projenin mimarı: Chapman Taylor 
Projenin yeri: Kazlıçeşme 

Projenin bitiş tarihi: 2019 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Projede 
farklı konsept ve büyüklüklerde konutlar, otel ve otelle birlikte işletilecek markalı rezidanslar yer alıyor. Ayrıca ticari, sanatsal, kültürel ve sosyal tesislerle çocuk 
alanlarının yer alacağı kiralanabilir sosyal alanlar bulunuyor. Büyükyalı'nın ilk etabında, 560 ünitenin satışa sunulması hedefleniyor. Projede 141'den 541 Plus'a 
kadar daire seçenekleri mevcut. Daire büyüklükleri de 
75 metrekareden 450 metrekareye kadar değişiyor. 
Fiyat aralığı: Ortalama 13.000-25.000 TL./m? 


buyukyali.com 
Projenin adı: Projeyi uygulayan firma: 
Ç ift i Projenin mimarı: 
ç Projenin yeri: Projenin bitiş tarihi: 
Towers Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


DSİ Keen 
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Projenin adı: Eston Şehir Koru Projeyi uygulayan firma: Polatyol 

Projenin mimarı: Swanke Hayden Connell Mimarlık 

Projenin yeri: Bahçeşehir Projenin bitiş tarihi: Haziran 2017 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Eston Şehir Mahallem, 315 birimde 
tam 28 farklı kat planı sunulması, ev almak isteyenlere büyük seçim imkanı sağlıyor. 68 dönüme yayılan ve 47,5 dönümü açık ve yeşil alan olarak tasarlanan az 
yoğunluklu Eston Şehir Mahallem'de otopark girişleri, sitenin dış kabuğundan verilerek çocuklara özgür ve güvenli bir mahalle ortamı yaratıldı. 141'den 5*1Ve kadar farklı tarzlarda ve planlarda konutların yer aldığı proje, 3. köprü ve 3. havalimanını şehre bağlayan yolların üzerindeki avantajlı konumu ile de dikkat çekiyor. 
Fiyat aralığı: 4.500 TL./metrekareden başlıyor. estonsehir.com 
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Projenin adı: Gümüş 

Panorama Gümü 

Projeyi uygulayan ? 
Panorama 


firma: Uçar Grup 
Projenin yeri: Esenyurt 
Projenin bitiş 

tarihi: 2018 

Projenin özellikleri ve 
konut seçenekleri: Gümüş Panorama, 18 bin 
693 metrekarelik alan 
üzerinde 121'i hotel apartments olan 991 konut, 34 
ticari ünite, 33 cadde ma- 
Şazası, 30 dükkanlı bedesteni ve sosyal tesisleriyle yatırımcılara emsalsiz 
bir fırsat sunuyor. 141'den 4*1'e farklı tipteki daire seçenekleriyle de konut alıcılarına avantaj sağlıyor. Gümüş Panorama'da 141, 241, 341, 411 tipteki daire seçenekleri 65-500 metrekare büyüklükte. 
gumuspanorama.com 


Projenin adı: Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: Projenin yeri: 
Projenin bitiş tarihi: 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Inistanbul 

Projeyi uygulayan firma: Nef & İş GYO 

Projenin mimarı: Perkins*t* Will Projenin yeri: Topkapı 
Projenin aldığı ödüller ve adaylıklar: Sign of the City, En İyi 
Mimari Tasarım Ödülü Projenin bitiş tarihi: 2018 

Konut özellikleri ve tipleri: Inistanbul Hayat, 16 bin 734 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. 3 bloktan oluşan projede 404 
adet daire bulunuyor. Projede 44 metrekarelik 14*1Vler, 88-182 
metrekarelik 241'ler 162 -270 metrekarelik 34-1ler, 265-364 met- ilg. 
rekarelik 4*1 daire tipleri yer alıyor. Diğer Nef projelerinde ol- Le İN 
duğu gibi projenin tüm etaplarında evinizin bir odası gibi ihti- gu 5 
yacınız olduğu anda kullanılan Foldhome konsepti kullan-öde 
sistemiyle çalışıyor. 

Fiyat aralığı: Ortalama 8.000 TL/ metrekare. 
inistanbultopkapi.com Projenin adı: Karat 34 

Projeyi uygulayan firma: Doğa Şehircilik ve 

Baş Yapı Ortaklığı 

Projenin mimarı: Tago Mimarlık, 

danışman Nermin Özkök 

Projenin yeri: Yenibosna 

Projenin aldığı ödüller: Projenin ticari blokları Leed 
Gold Sertifikası adayı Projenin bitiş tarihi: Temmuz 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: İstanbul'da 
iş ve yaşam akışının kesiştiği önemli bir noktada, ofis ve 
rezidanslardan oluşan prestijli bir karma yaşam projesi, Karat34, E-5 ve bağlantı yolları, metro ve metrobüs ile ulaşım 
kolaylığı sağlıyor. Toplam 21.438 metrekare alanda, 3'ü 
ofis, 3'ü rezidans olmak üzere 6 blokta yükselen proje sürdürülebilir yaşam alanları ile de çevreye duyarlı bir proje. 
Fiyat Aralığı: 436.000-4.332.000 TL. 

karat34.com.tr 
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Kemerlife XXII 


Projenin adı: Kemerlife XXII 

Projeyi uygulayan firma: Metal Yapı 

Projenin mimarı: Kerem Piker 

Projenin yeri: Kemerburgaz 

Projenin bitiş tarihi: Yaşam başladı 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Kemerlife XXI- 
TI, 7200 metrekare alan üzerinde, 3 blokta akıllı ev sistemi ile 
donanmış 160 daire ve 8 mağazadan oluşuyor. 140, 141, 241, 
341, 4t1 ve 5t1 daire seçenekleri bulunan proje, genel kullanıma açık alanlarında havuzu, kafeteryası ve peyzaj alanları, 7/24 güvenlik hizmeti, kapalı otoparkı, her ev için ayrılmış 
özel depoları, güneş panelleriyle sağlanan yeşil enerji sistemiyle modem, pratik ve seçkin bir yaşam tarzı sunuyor. Kemerlife XXIII Atatürk Havalimanı'na 30, 3. havalimanına 20 ve 3. 
köprü bağlantı yoluna 0,5 kilometre mesafede konumlanıyor 
kemerlife23.com.tr 


Locamahal' 
Veliefendi 7 


Projenin adı: Locamahal Veliefendi 

Projeyi uygulayan firma: Kiptaş 

Projenin yeri: Zeytinbumu Projenin bitiş tarihi: 2020 
Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: 36 bin metrekarelik arsa üzerine 20 blokta 1.262 konuttan meydana gelen projede 211, 3*1 ve 4t1 daireler bulunuyor. Bloklar 14 katlı olarak tasarlandı. Projedeki 24 Vler 119 ila 128 metrekare, 34Vler 
154 ila 178 metrekare, 4*Vler ise 195 ila 208 metrekare büyüklüğe sahip. Sahilyolu ve E-5'in tam ortasında yer alan proje, Bakırköy'e, Atatürk Havalimanı'na, Yenikapı İDO iskelesi- 
ne, Avrasya Tüneli ve Marmaray'la Anadolu yakasına dakikalarla ifade edilecek uzaklıkta konumlanıyor. locamahal.com 


Projenin adı: Kordon İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: EgeYapı Group 

Projenin yeri: Kağıthane 

Projenin bitiş tarihi: Nisan 2019 

Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: Projede 559 
konut ve 55 mağaza yer alıyor. Kordon İstanbul'da stüdyolar 41 ila 43 metrekare, 14Vler 64 ila 84 metrekare, 
24Vler 110 ila 139 metrekare, 3*Vler 167 ila 170 metrekare, 3,5*Vler 175 ila 180 metrekare büyüklüğe sahip. En 
küçük dükkanın 50 metrekare olduğu projede ticari ünitelerin alanları 250 metrekarenin üzerine çıkıyor. İzmir'in 
Kordonboyu'ndan ilham alınarak tasarlanan projeyle bu 
bölge yemyeşil bir ekolojik alana dönüştürülecek. Kordon 
İstanbul Levent'e 9, Mecidiyeköy'e 10, Maslak'a 5, Taksim'e 
5 ve Beşiktaş'a 17 dakikada mesafede konumlanıyor. 
kordonistanbul.com 
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Projenin adı: Luxera Yenibosna 

Projeyi uygulayan firma: Luxera İnşaat 

Projenin yeri: Yenibosna 

Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: Luxera Yenibosna 
projesi, 10 katlı tek blokta 110 konuttan meydana geliyor. 4 bin 
metrekare ticari alana sahip olan Luxera Yenibosna'da her katta 
11 konut yer alıyor. Projede tüm konutlar 141 ve 241 tipinde. Dairelerin alanları 72 ve 115 metrekare. Ataköy-Halkalı metrosunun 
en hareketli istasyonlarından birine komşu olacak, Luxera Yenibosna projesi E-5'e 2 dakika, TEM'e ve Atatürk Havalimanı'na 
4 dakika mesafede yükseliyor. Yatırım için avantajlı bir noktada 
bulunan Luxera Yenibosna projesinin yüzde 40-45 oranında prim 
kazandırması bekleniyor. luxerayenibosna.com 
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Projenin adı: 

Projeyi uygulayan firma: 

Projenin mimarı: 

Projenin yeri: 

Projenin bitiş tarihi: 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Ncadde Ottoman 

Projeyi uygulayan firma: Özyurtlar İnşaat 

Projenin mimarı: Onur Altınok Projenin yeri: Esenyurt 
Projenin bitiş tarihi: Mayıs 2016-Haziran 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 68.940 
metrekare alanda inşa edilecek olan Ncadde Ottoman, A 
blokta 140, 141, 3*1 ve 4*1, B blokta ise üç farklı büyüklük seçeneği ile 140'lardan oluşuyor. A blokta 168 adet 
home ofis, zemin katında 20 adet ticari mağaza konumlandırılmış. B blokta ise 249 adet full eşyalı süit residence daire ve 11 adet ticari mağaza yer alıyor. 
ncaddeottoman.com 


Projenin adı: Nidapark Bomonti 
Projeyi uygulayan firma: Nida İnşaat 
Projenin mimarı: AddontCem Mimarlık 

Projenin yeri: Şişli Projenin bitiş tarihi: Mart 2020 
Projenin özellikleri ve konut seçenek- 


leri: Nidapark Bomonti Teras, Nidapark Bomonti Ofis, Nidapark 
Bomonti Kule, Nidapark Bomonti 
Meydan ve Nidapark Bomonti Suit ği 
olmak üzere 5 bölümden oluşan 
proje İstanbul'un en önemli ula- İf 
şım akslarının üzerinde yer alıyor. | 
Nidapark Bomonti Kule 39 kattan, 
Nidapark Bomonti Teras ve Nidapark Bomonti Suit Ser kattan oluşuyor. Projede 141'den 4,54Ve top- (4 
lam 599 ünite bulunuyor. Bomonti Teras bloğunun çatı katında açık * 
havuz ve güneşlenme terası konut İl İ 
sahiplerine hizmet edecek. 
nidaparkbomonti.com 


gd 


“Nidapark Kayaşehir 


Projenin adı: Nidapark Kayaşehir 

Projeyi uygulayan firma: Nida İnşaat 

Projenin mimarı: Tago Mimarlık 

Projenin yeri: Kayaşehir Projenin bitiş tarihi: 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Nidapark 
Kayaşehir toplam 7 bloktan ve Yakut, Zümrüt ve Elmas bölümlerinden oluşuyor. Yakut'ta 241, 341 ve 4*1 
tipinde 470 daire müstakil ev, 241 ve 341 olmak üzere 319 daireden oluşan Zümrüt ise ticari bir ünite blo- 
Şu ve 4t1 ve 5t1 olmak üzere 54 daireden oluşan Elmas, hemen önünde yer alan nitelikli peyzajlı parkıyla da dikkat çekiyor olacak. nidaparkkayasehir.com 
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Projenin adı: Nef Bahçelievler Projeyi uygulayan firma: Nef 
pr > Projenin mimarı: SPDO Architects Projenin yeri: Bahçelievler 
5 ; Projenin bitiş tarihi: Nisan 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Yarısından fazlası peyzaja ayrılmış yaklaşık 45 dönümlük alanıyla doğayla iç içe bir yaşam sunan Nef Bahçelievler, sunduğu geniş sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Projenin sadece 
yüzde 59'ini 141 daireler oluşturuyor. Nef Bahçelievler'in genelinde aileler için 


A , « İk, p > planlanmış 241 ve 341 daireler ağırlıkta. Projede 141'den 541'e daire seçenekii, z leri bulunuyor. Proje E-5'e ve metrobüse yürüme mesafesinde konumlanıyor. 
e Nef Bahçelievler Fiyat aralığı: Ortalama 11.000 TL./m? 

a nefbahcelievler.com 


Projenin adı: 


Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: 
Projenin yeri: Projenin bitiş tarihi: 


Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Nlogo İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Özyurtlar İnşaat 

Projenin mimarı: Cevat Çalıkoğlu 

Projenin yeri: Esenyurt Projenin bitiş tarihi: Aralık 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Nlogo İstanbul, toplam üç etaptan ve 7 blokta 2.679 daireden oluşuyor. İlk etabı geçen yıl satışa çıkan ve büyük ilgi gören Nlogo İstanbul'un şu anda 
ikinci etabı satılıyor. Her etapta 140'dan 341'e farklı tip ve büyüklüklerde daireler bulunuyor. Projede konutların yanı sıra sakinlerine alışveriş keyfi sunan ve içerisinde 100'den fazla dükkanın bulunacağı Cadde İstanbul da yer alıyor. 

nlogoistanbul.com 


Projenin adı: Nivo Ataköy Projenin yeri: Ataköy 
Projeyi uygulayan firma: Cathay Group ve Liderlik 
Development Projenin bitiş tarihi: Mayıs 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 310 konut, 1$1, 241 daire ve 70 ticari üniteden oluşan Nivo 
Ataköy projesi, 12.689 metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. 17 katlı iki bloktan oluşan projede blokların alt katlarında 3 kat ticari alan, üst katlarda ise 16 kat home ofis 
rezidans yer alıyor. Projedeki dairelerin büyüklükleri 
52-161 metrekare arasında değişiyor. nivoatakoy.net 
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Projenin adı: Nurol Life 

Projeyi uygulayan firma: Nurol GYO 

Projenin mimarı: Hakan Kıran Mimarlık, 

iç mimari Autoban Projenin yeri: Seyrantepe 
Projenin bitiş tarihi: Yaşam başladı 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 50 katlı bir 
kule ve bazadan oluşan Nurol Life projesinde 502 konutun yanı sıra 50 adet ofis ve 2 adet dükkan yer alıyor. 145 
bin metrekare inşaat alanına sahip olan Nurol Life Aslantepe projesinde dairelerin tavan yüksekliği 4 metre. Projenin ticari alanında tek katlı, dubleks ve tripleks olmak 
üzere toplam 3 çeşit ofis tipi bulunuyor. Projede 26 adet 
teras ev, 476 rezidans daire bulunuyor. Nurol Life Aslantepe projesindeki Teras Evlerdeki dairelerin satışı tamamlandı. Nurol Life Kule'de satışlar başladı.nurolgyo.com 
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Nurol Life 


Projenin adı: Ödül İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Özyurtlar İnşaat 

Projenin yeri: Esenyurt Projenin bitiş tarihi: 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 2.683 konut, 102 
adet de ticari ünitenin yer aldığı proje sekiz blok üzerinde 141, 
241, 311 daire seçenekleri yer alıyor. Yeşil park alanları, yüzme 
havuzu, tenis kortu, futbol ve basketbol sahası, fitness salonu, 
güzellik salonu, oyun parkı, resepsiyon hizmeti, 7/24 güvenlik 


hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar da yer alıyor. 
odulistanbul.com 


Projenin adı: 


Projeyi uygulayan firma: 
Projenin adı: Onur Park Life Projenin mimarı: 
Projeyi uygulayan firma: Onur İnşaat Projenin aldığı ödüller: 


Projenin yeri: Bahçeşehir 

Projenin bitiş tarihi: 1. etap 2018, TI. etap 2019, TI. etap 2020. 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Rezidans, 
mall ve business karma konsept projesi olan Onur Park 


Life İstanbul'da, 718 adet konut, 231 adet cadde konsep- Projenin yeri: 


tinde dükkan ve 9 blok bulunuyor. 70-181 metrekare ara- Projenin bitiş tarihi: 
sında değişen büyüklükte 140, 141, 241, 341 dairelerin yer Projenin özellikleri ve konut se- 
aldığı projede 1000 metrekarelik kreş, bir katta dört dai- çenekleri: 


re, birbirini görmeyen manzaralı açık blok anlayışı, yüksek tavanlı mimarisi ile dikkat çekiyor. onurparklife.com 
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Projenin adı: Piyalepaşa İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Piyalepaşa Gayrimenkul 
Projenin mimarı: İki Design Group 

Projenin aldığı ödüller: International Property 
Awards'da Avrupa'nın En İyi Karma Kullanım Mimarisi kategorisi, Highly Commended Award, Digital Signage Expo Apex 2016'da Etkinlik ve Sunum kategorisinde gümüş, 13. Kırmızı Ödülleri'nde Basında En İyi 
Yüksek Bütçeli Reklam Kampanyası ve 12 Kent ve Yaşam Ödülleri'nde ise Kent Markası. 

Projenin yeri: Beyoğlu 

Projenin bitiş tarihi: 2018 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Piyalepaşa İstanbul, konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş 
Sokağı'ndan (AVS) oluşan bir karma kullanım projesi. 
Projede 141'dan 4* Ve kadar değişen farklı büyüklük ve 
tipte 760 konut ve 190 rezidans yer alıyor. Proje alışveriş sokağı ile ulusal ve uluslararası 120 mağazasıyla İstanbulluların yeni alışveriş merkezi olmaya aday. Projenin en önemli avantajları arasında 4 katlı, 3.900 araçlık otopark yer alıyor. piyalepasa.com.tr 


Projenin adı: 

Projeyi uygulayan firma: 

Projenin mimarı: 

Projenin yeri: 

Projenin bitiş tarihi: 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 
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Projenin adı: Referans Bahçeşehir 

Projeyi uygulayan firma: Kiler GYO 

Projenin mimarı: Viva Mimarlık 

Projenin yeri: Bahçeşehir 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Yaklaşık 26 bin metrekare arsa üzerinde 465 konut ve 34 ticari ünitenin yer aldığı projede, 141, 241, 341, 3,541, 4*1 ve 4,5t1'den oluşan altı farklı tip daire seçeneği yer alıyor. Kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan projede daireler 64 metrekareden başlayıp 376 metrekareye kadar çıkıyor. Teraslı ve bahçeli daire seçenekleri ile her yatırımcıya hitap ediyor. Proje, Bahçeşehir'in 
kalbinde, TEM otoyolunun hemen yanında yükselirken inşaatları devam eden; Kuzey Marmara otoyolu, Yavuz Sultan Selim köprüsü, 3. 
çevreyolu ve bağlantı yolları, Marmaray, metro hattı, 3. havaalanı gibi 
projelerin kesişim noktasında yer alıyor. referansbahcesehir.com 


Projenin adı: Seba Flats Cendere 

Projeyi uygulayan firma: Seba İnşaat 

Projenin mimarı: Evrenol Architects Projenin yeri: Ataköy 
Projenin bitiş tarihi: Haziran 2019 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Seba Flats Cendere projesi 2 blokta toplam 202 daire ve 7.500 metrekare çarşı alanından oluşuyor. 13 katlı 2 blok şeklinde tasarlanan projenin her bir bloğunda 
101 daire yer alıyor. 75 ile 270 metrekare arasında değişen 141, 241, 
341 dubleks ve 411 dubleks daire seçeneklerinin yer aldığı proje, ikiz 
bloklar şeklinde tasarlanıyor. Teras ve bahçeleri bulunan dairelerin 
TEM otoyoluna direk bağlantısı bulunuyor. Görsellerde 6 blok şeklinde görülen projede sadece 2 blok Seba Flats Cendere'ye ait. Diğer 
bloklar başka bir firma tarafından inşa ediliyor. sebainsaat.com.tr 


Projenin adı: Projeyi uygulayan firma: 
Projenin yeri: Projenin bitiş tarihi: 


Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


5 SeaPcarl 
© Ataköy 


yere 


Projenin mimarı: 


Projenin adı: Self İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Karden İnşaat 

Projenin yeri: Beylikdüzü Projenin bitiş tarihi: 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Self İstanbul projesi 609 konut ve 60 adet işyerinden meydana geliyor. Projede; yatırımcıya balkonlu 141, ebeveyn banyolu 241, süit odalı 341, 4*1 konut tipleri ile çatı dubleksi ve bahçe katları olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor. E-5 otoyoluna ve AVM'lere yakınlığı ile dikkat 
çekiyor. Metrobüs, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı gibi önemli ulaşım ağlarının çevrelendiği bir bölgede 
yer alan proje, lokasyonuyla yatırımcısına büyük avantaj 
sağlıyor. Çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen projede, 27 derslikli özel okulun yanı sıra çocukların güven içinde özgürce vakit 
geçirebileceği açık ve kapalı aktivite alanları da yer alıyor. 
selfistanbul.com.tr 
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Skyland Istanbul 
Eroğlu Gayrimenkul 


skyland Peter Vaughan 
Istanbul k YY LAND Seyrantepe 2017 

a, > z Toplam 500 bin met- 
> rekarelik inşaat alanına sahip projenin 100 bin metrekare alanı rezidanslara ve 210 bin metrekaresi ofislere ayrılıyor. Eroğlu Gayrimenkul Seyrantepe Sykland İstanbul projesi; TT Arena Stadı'na yakın konumda karma konseptte bir proje. Otel, 
AVM, rezidans, ofis ve dükkanların yer alacağı Skyland İstanbul projesi yapımı tamamlandığında, İstanbul'un en uzun binası olma unvanına da sahip olacak. İçinde 600 kişilik konferans ve balo salonlarının bulunduğu, bar ve restoranlar, 
spa ve wellness merkeziyle yenilikçi ve öncü olacak otel, rahatlık ve konforu bir arada sunacak. skylandistanbul.com 


Tempoint 
Gül Proje ve Nata Holding ortaklığı 
Gaziosmanpaşa 
2019 

75 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Tempoint 468 konut, 444 rezidans 
ve 270 mağazadan oluşuyor. Projede 140 daireler 55-60 metrekare, 14Vler 71 metrekare, 24Vler 115 metrekare, 3*1Vler 169 
metrekare, 4*1'ler 190-202 metrekare büyüklükte tasarlandı. 
Geçtiğimiz ocak ayında başlayan Tempoint projesi, 2019 yılının 
ikinci yarısında teslim edilecek. TEM otoyolu Gaziosmanpaşa- 
Alibeyköy çıkışında inşa edilen proje, Maslak'a 5 dakika, Atatürk Havalimanı'na ise 15 dakika uzaklıkta. TEM'in hemen yanı 
başında yer alan projeden İstanbul'un her iki yakasına da kolay 

ulaşım mümkün. tempoint.com.tr 
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Projenin adı: We Haliç 

Projeyi uygulayan firma: Ilgın İnşaat 

Projenin yeri: Gaziosmanpaşa 

Projenin bitiş tarihi: Ocak 2020 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: We Haliç, Haliç'in 
üzerinde doğan güneşi kucaklayan bir karma konsept. 58.500 metrekarelik arazi üzerinde yer alan proje, 1087 daire ve home ofis, 
36 ofis ve 20 dükkan olmak üzere toplam 1143 bağımsız birim içeriyor. We Konut, We Meydan ve We Bulvar Çarşı konseptlerinde 
olan projede ayrıca 2500 kişilik cami, 60 derslikli okul ve 200 kişilik yurttan oluşan modem eğitim kompleksi ve bir de semt parkı 
inşa ediliyor. E-5 ve TEM olmak üzere şehrin en önemli 2 ana arterinin ortasında bulunan Leed Neighborhood Gold sertifikasına aday 
olan We Haliç, dünya standartlarında bir “yeşil mahalle” olarak inşa 
ediliyor. Güvenli spor ve oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, 
süs havuzlarıyla İstanbul'un içinde adeta bir koru havası sunuyor. 
wehalic.com 


Projenin adı: Yedi Mavi 

Projeyi uygulayan firma: Kalkavan Yapı, 

Hasan Sever İnşaat, Gül Yapı 

Projenin mimarı: Murat Tabanlıoğlu 

Projenin yeri: Zeytinburnu 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Karma 
konseptiyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelik olan 
Yedi Mavi projesi, 17 katlı 6 bloktan meydana geliyor. 
Rezidans, ofis, AVM ve apart otelin yer aldığı proje 
toplam 848 adet bağımsız bölümden oluşuyor. Yedi 
Mavi projesindeki 141'den 5*1'e kadar farklı konut tiplerinin yüzde 80'i deniz manzaralı ve geniş teraslı dairelerden oluşuyor. Şehir ve denizle iç içe sıradışı bir 
mimari olarak denizden ilham alarak tasarlanan proje, İDO Bakırköy Terminali ve Ataköy Marina'ya 1 kilometre, Atatürk Havalimanı, İDO Yenikapı Terminali 
ve E-5'e 5 kilometre mesafede yer alıyor. 
yedimavi.com.tr 


Yedi Mavi 


Yeşilyaka 


Projenin adı: Yeşilyaka 

Projeyi uygulayan firma: Mesa Mesken 

Projenin mimarı: Erginoğlu&Çalışlar 

Projenin yeri: Büyükçekmece 

Projenin bitiş tarihi: 1. etap Ekim 2017, 2. etap Mayıs 2018 
ve 3. etap Ağustos 2018 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Yeşilyaka, Mesa 
ve Nurol uzmanlığının mükemmel örneklerinden biri sayılıyor. 
180 bin metrekarelik peyzaj alanı, korusu, göl manzarası, tenis 
kortları, basketbol ve mini futbol sahaları, açık ve kapalı yüzme 
havuzu, fitness ve spa merkezi, kulüp ve açık hava sinemasıyla Yeşilyaka, konforlu ve dingin bir hayat için tasarlandı. Müstakil bahçeler içindeki 165 villa Söğüt, Sedir, Ardıç ve Ladin gibi 
isimlendirilmiş. Proje 4 farklı tip ve büyüklükteki villaları ile mükemmel yaşama dair tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Doğayı hayatınızın içine taşıyacak iki katlı Söğüt ve Sedir villalarının büyüklükleri 370 ile 380 metrekare arasında değişiyor. 

Fiyat Aralığı: 3.795.000-5.095.000 TL. yesilyaka.com.tr 
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İSTANBUL ANADOLU 


Projenin adı: Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: Projenin yeri: 
Projenin bitiş tarihi: 


Özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: 216 Bahar Projeyi uygulayan firma: 216 Yapı 
Projenin mimarı: Bull Mimarlık Projenin yeri: Kozyatağı 


Projenin bitiş tarihi: Haziran 2017 


Özellikleri ve konut seçenekleri: 2 bin 500 metrekare arazi içinde bin 500 metrekarelik özel payzajıyla dikkatleri üzerine çeken projede büyük bir kameriye, çocuklar için bir ağaç ev, bir 
yapay şelale, oyun parkı yer alıyor. Proje ayrıca Reşat Paşa Konağına 
ve yaklaşık 4,5 dönümlük alan üzerine kurulan Zübeyde Hanım Parkına da komşu konumda bulunuyor. Özlenen 
komşuluk ilişkilerini yaşatmak üzere planlanan 
proje, 11 bin metrekare 
inşaat alanında İstanbul- 
Kozyatağı'nda 16 katlı tek 
blokta 56 daireden oluşuyor. Adalar manzarasına hakim konutlar 341 
şeklinde tasarlanıyor. 3*1 
dairelerin büyüklüğü 152 
ve 156 metrekare olarak 
konumlanıyor. 
216bahar.com 


Projenin adı: And Pastel 

Projeyi uygulayan firma: AND Gayrimenkul 
Projenin yeri: Kartal Projenin bitiş tarihi: 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: AND Pastel 
projesi 7 blokta 1200 konuttan meydana geliyor. Projede 
3 farklı blok tipinde 74,10-212,69 metrekare büyüklükte 
141'den 4*1'e kadar farklı konut tipleri yer alıyor. Mavi 
blok, 40 kat ağırlıklı 141 dairelerden oluşuyor. Orta katlı Turuncu bloklarda ise ağırlıklı olarak 2*1 daireler bulunuyor. 6 katlı Yeşil Bloklar'da daire sahibi olanlar ayrıca Komşuköy Tarlaları'nda bahçe sahibi de olacaklar. 
Fiyat aralığı: 485.000-950.000 TL. andpastel.com 


Projenin adı: Bostancı Deluxe 

Projeyi uygulayan firma: Yapıen İnşaat 

Projenin yeri: Bostancı Projenin bitiş tarihi: Mart 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 2200 metrekare üzerine 15 katlı tek blok olarak planlanan Bostancı 
Deluxe'de 141 dubleks, 241, 3*1 ve 4*1 dubleks olmak 
üzere toplam 61 konut yer alıyor. 1Vinci kattan itibaren 
Adalar ve deniz manzarasına sahip dairelerde her ihtiyaca cevap verecek lüks sosyal donatılar bulunuyor. Yüzde 
70inin yeşil alana ayırıldığı proje lokasyonuyla da dikkat 
çekiyor. Bostancı Deluxe, Bostancı İskelesi'ne 5 dakika, 
metro istasyonuna ve minibüs yoluna 2 dakika, E-5 karayoluna ise 3 dakika mesafe yer alıyor. 

Fiyat aralığı: 7.500 TL./metrekare. bostancideluxe.com 
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Projenin adı: Ağaoğlu Çekmeköy Park 

Projeyi uygulayan firma: Ağaoğlu İnşaat 

Projenin mimarı: Ağaoğlu mimari tasarım ekibi 

Projenin yeri: Çekmeköy Projenin bitiş tarihi: Ekim 2020 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Ağaoğlu Çekmeköy Park projesi 738 konuttan meydana geliyor. Projede 141V'ler 
80,49- 82,48 metrekare, 2*Vler 117,38-130,75 metrekare, 3*1Vler 
167,20- 170,61 metrekare, 4-1Vler ise 249,4 metrekare olarak tasarlanıyor. Proje Ağaoğlu mimarlarımızdan oluşan 40 kişilik bir ekip 
tarafından tasarlanana Dubai ve benzer ülkelerde görebileceğiniz ihtişamlı bir mimaride inşa ediliyor. cekmekoyagaoglu.com 
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Brooklyn Life 


Projenin adı: Brooklyn Life 

Projeyi uygulayan firma: Pana Yapı 
Projenin mimarı: Çamoğlu Mimarlık 
Projenin yeri: Fikirtepe 

Projenin bitiş tarihi: 2018 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 
Brooklyn Life projesi 23 katlı bloklarda 431 
konut ve 16 ticari üniteden meydana geliyor. 
Projede büyüklükleri 60-150 metrekare arasında değişen 140, 141, 241 ve 341 daire seçenekleri bulunuyor. Açık ve kapalı yüzme 
havuzları, fitness center, sauna, Türk hamamı, 
oyun salonları, hobi odaları ve daha onlarca 
ayrıcalık Brooklyn Life'ta. brooklyn.com.tr 


Projenin adı: 
Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: 


Projenin yeri: 
Projenin bitiş tarihi: 
Projenin özellikleri ve konut 
seçenekleri: 


Projenin adı: Brooklyn Dream 

Projeyi uygulayan firma: Pana Yapı 

Projenin mimarı: Çamoğlu Mimarlık 

Projenin yeri: Fikirtepe 

Projenin bitiş tarihi: Haziran 2018 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 23 katlı 
iki blokta 650 üniteden oluşan Brooklyn Dream'in içinde 9 bin metrekarelik çarşı alanında 60 adet mağaza yer 
alıyor. Brooklyn Dream'de büyüklüğü 48-228-244 metrekare arasında değişen 140, 141- 61, 241, 341 ve 4tl 
tipinde daireler bulunuyor. Proje, mağazaları, kafeleri ve 
restoranları ile E-5 ve TEM otoyollarının kesişim noktasında ve iki metro istasyonuna çok yakın konumda yer 
alıyor. dream.brooklyn.com.tr 


Projenin adı: Çukurova Balkon 

Projeyi uygulayan firma: SON Grup Şirketleri, Çukurova 
Gayrimenkul Projenin Mimarı: Dome Mimarlık 
Projenin yeri: Kartal Projenin bitiş tarihi: 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 19 ve 20 
katlı iki blokta 141'den 4*1'e kadar toplam 261 konuttan 
oluşan Çukurova Balkon'un büyüklükleri 66-273 metrekare arasında değişen dairelerin tavan yüksekliği 3 metre. 
Yüzde 85'i yeşil alandan oluşan Çukurova Balkon, Kartal metrosuna 600 metre, Kartal Adliye Sarayı'na ve Maltepe Park AVM'ye 1,5 kilometre, Aydos Ormanı'na 2 dakika mesafede yer alıyor. 

Fiyat aralığı: 395.000-1.350.000 TL 
cukurovabalkon.com 
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İSTANBUL ANADOLU 


Projenin adı: Dap Teras Kule 

Projeyi uygulayan firma: Dap Yapı 

Projenin mimarı: Gökhan Aktan Altuğ 

Projenin yeri: Kartal Projenin bitiş tarihi: Temmuz 2019 

Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: Zaha Hadid'in 

Kartal için çizdiği Teras Kule projesi 364 rezidans, 25 ofis ve 

11 mağazadan oluşuyor. Teras Kule'de büyüklükleri 38-281 

metrekare aralığında olan rezidanslar, 40-74 metrekare aralığında ofisler bulunuyor. Toplam 400 bağımsız üniteden ve iki 

bloktan oluşan Teras Kule'de stüdyo, 141, 241 ve 3tVler yer 

alıyor. dapyapi.com.tr/teras-kule EN : 
E Jenge Towers” 


sy aiy 


Projenin adı: Denge Towers 

Projeyi uygulayan firma: Denge Yapı 

Projenin mimarı: BFTA Mimarlık 

Projenin yeri: Sancaktepe Projenin bitiş tarihi: 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 6040 metrekare arsa alanı üzerine konumlandırılan Denge Towers 141, 241 
ve 311 tipinde, toplam 120 adet daireden oluşuyor. 141 daireler 
dört ayrı büyüklükte gruplandırılıyor. 14 lerin büyüklüğü 64, 65, 
66 ve 71 metrekareden oluşuyor. 2*1 daireler 111 metrekare ve 
34Vler ise 145 metrekare olarak inşa ediliyor. Proje, TEM-Kartal 
bağlantı yoluna 2, Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 ve 
Boğaziçi Köprüsü'ne 18 dakika uzaklıkta yer alıyor. 

Fiyat aralığı: 348.000-730.000 TL. dengetowers.com 


Projenin adı: Deluxia Park 
Projeyi uygulayan firma: 
Teknik Yapı 

Projenin mimarı: 

Mimar Mehmet Keskin 
Projenin yeri: Maltepe 
Projenin bitiş tarihi: 
Haziran 2020 

Projenin özellikleri ve 


Deluxia 
Park 
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konut seçenekleri: Deluxia “ < Mi > gere Elit € 


Park Residence, 35 katlı 1 rezidans, 6'şar katlı 2 ofis olmak 
üzere toplam 3 bloktan oluşuyor. 35 katlı Deluxia Park Residence, çoğunluğu 141'den 
oluşan, 141'den 341'e toplam 364 lüks daireden oluşuyor. Proje 7.157 metrekare 
alan üzerinde, 34 ticari üniteyi 
barındıran 6 katlı ofis bloklari ise 1.900 metrekarelik alanda yükseliyor. Alışveriş merkezlerine, hastanelere, Sabiha 
Gökçen Havalimanı'na ve üniversitelere yakınlığıyla hayatınızın çok daha kolay akmasını sağlıyor. deluxiapark.com 


Concept 


Projenin adı: Elite Concept 

Projeyi uygulayan firma: Şua İnşaat 

Projenin mimarı: Adnan Kazmaoğlu Mimarlık 
Projenin yeri: Fikirtepe 

Projenin bitiş tarihi: 2018 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Akıllı bina teknolojisi konseptinde projelendirilen Elite 
Concept, enerji üretimi ve gri su arıtma sistemiyle 
sitede yaşayanlara büyük avantaj sağlayacak. 785 
konut ve 26 ticari ünitenin yer aldığı projede; 141, 
241, 3*1 ve 41'den oluşan daireler 66 metrekare 
ile 220 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 
eliteconcept.com.tr 


Projenin aldığı ödüller: 201 3-2014 Avrupa gayrimenkul Ödülleri Dünyanın En İyi Karma Kullanımlı Mimari 


”  ProjesişEmİyi İç Tasarımlı Ö Örnek Ev, En İyi Yüksek Ko- 


nut Mimari Projesi: 2012-2013-Uluslararasi Gayrimen- 3 
“kul Ödülleri Dünyanın-En İyi Karma Kullanımlı Mimâ- 


ei Projesi ve”2012-2013 Avrupa Gayrimenkül Ödülleri 


Eğ İyi Karma Kullanımlı Mimari Proje. 
Projenin Yeti: Çamlıca —- 7 
Projenin bitiş tarihi: 2018. 


ai 


--Ptojenin özellikleri ve Könut seçenleri İçinde ko: e 3 


nut, otel, olis'vEAVM bulunan bir 
Karma proje olan Emaar Sgüarçe 
İstanbul'da toplam 1073 konut- - 
ta büyüklükleri 50,85-423 metrekâfe arasında değişen 5 farklı-korisept buluyor. The Address 
Rösidence'dâ daireler 78-234'm8t- 

“ Tekare, Sky View İstanbul'da ise 
89-645 metrekare büyüklüğünde. 
€maârsgüare.comtr 


Emaar Sguare Istanbul 


Projenin adı: Fortis Sinanlı 

Projeyi uygulayan firma: Yiğit İDK 
Group Sinanlı Grup 

Projenin yeri: Fikirtepe Projenin bitiş 
tarihi: 2019 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Fortis Sinanlı, 5 blokta 1100 daireden 
meydana geliyor. 158 bin metrekare inşaat 
alanına sahip olan projede 141, 241, 341, 
441, 511 ve dubleks daire tipleri yer alıyor. 
Fortis Sinanlı Kadıköy'de dairelerin yanı sıra 
ticari üniteler de bulunuyor. Otel konseptinde inşa edilen Fortis Sinanlı'da bir adet 
ofis bloğu yer alıyor. fortissinanli.com 


Projenin adı: 
Hill Kartal 
Projeyi uygulayan firma: 
Almalar, İskurt, 
Nergo 

Projenin 
mimarı: 
Almalar Mimarlık 
Projenin yeri: 
Kartal 
Projenin bitiş 
tarihi: Haziran 
2018 

Projenin özel- ” 
likleri ve konut seçenekleri: Proje kapsamında açık 
ve kapalı yüzme havuzları, teras kafe, heliport pisti, 
basketbol-voleybol sahası, tenis kortu, buhar odaları, sguash salonu, bilardo, sinema salonu, çocuk bakım ünitesi ve toplantı salonu yer alıyor. 3 katlı kapalı otoparkta 
elektrikli araçlar için şarj üniteleri de dikkat çekiyor. Hill 
Kartal'da 28 ve 13 katlı 2 blokta toplam 193 konut bulunuyor. Daireler 77 ile 194 metrekare arasında değişiyor. 241 
ve 311 olarak tasarlanan kat planları isteğe göre 141'den 
4*Ve ve 541'e çevrilebiliyor. hillkartal.com 


mumsu mışama siya za saza me ca sema sa za 13 — 


Projenin adı: Kartal Wings 

Projeyi uygulayan firma: Amad Gayrimenkul 

Projenin mimarı: Cem Bender Projenin yeri: Kartal 
Projenin bitiş tarihi: Haziran 2019 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Proje, 12 dönüm- 
de peyzaj alanı 8.500 metrekare olan 278 konut ve 9 dükkandan 
oluşuyor. Proje bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzu, iki sauna, iki Fin hamamı, basketbol ve tenis kortu, açık ve kapalı çocuk 
parkı, güvenlik kontrol ve kapalı otopark bulunuyor. 141 daireler 82-143 metrekare, 241 daireler 109-170 metrekare, 3*1 daireler 
158-248 metrekare, 4*1 daireler 223 metrekare ve 542 loft daireler 363-397 metrekare brüt büyüklüklere sahip. kartalwings.com 
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La Marin Kartal 
Üçay İnşaat, Sercan İnşaat 
Tago Architechts 
Kartal Aralık 2018 
La Marin 
Kartal Premium Aile Konsepti ile tasarlanan bir proje. 200 
daire ve 17 ticari üniteden oluşan projenin 6 bin metrekaresi yeşil alanlara ayrılıyor. 2 blok olarak inşa edilen 
La Marin Kartal'da, 2*1den 541'e kadar bahçe kullanımlı 
dairelerin yanı sıra panoramik Daire büyüklükleri 63-217 
metrekare arasında değişen La Marin Kartal aynı zamanda kullanıcılara düşük ödemeli aidat seçeneği ve çevreci 
evler vadeden Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) uygulayan 

bir proje. lamarin.com.tr 


Manzara Adalar 


Manzara Adalar 
İşGYO 


Perkins Eastman 
Ocak 2018 
Toplamda 3 

konut bloğu, 2 ofis bloğu ve 1 ticari ünitenin yer aldığı blok 

olmak üzere karma bir yapıya sahip, 140'dan 541'e farklı konut tiplerinin bulunduğu Manzara Adalar, D-100 karayoluna 4, Boğaziçi Köprüsü'ne 22, FSM Köprüsü'ne 25 dakika mesafedeki proje, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 

19 kilometre uzakta. Ayrıca proje yakınlarında beş üniversite yer alıyor. manzaraadalar.com.tr 


Kartal 
Kartal 


Maltepe Karma Kullanım Projesi (Piazza) 
Rönesans Gayrimenkul Yatırım 
Yazgan Mimarlık 
Leed Gold adayı 


Maltepe 


AVM açıldı, konutlar Mart 2018 


Rönesans GYO 


Maltepe Karma Kullanım projesi bir ofis bloğu, bir konut bloğu 
ve alışveriş merkezinden oluşan karma bir proje. Projede yer 
alacak metro durağı bağlantısı ile de Maltepe projesi ulaşım yönünden oldukça rahat bir imkan sunuyor. Piazza'da 113 adet 


141, 99 adet 211 ve 18 adet 3*1 daire yer alıyor. Piazza'daki 
14Vler 57 ila 95 metrekare, 2*Vler 95 ila 205 metrekare, 3*1Vler 


105 ila 212 metrekare büyüklüğe sahip. rgy.com.tr 


Mesa Mesken 
Proj 
Ergün Mimarlık 
Kozyatağı 
Ekim 2019 


Projenin ilk iki katında ticari ünitelerin bulunaca- 
$ı bir alışveriş merkezi mevcut. 
Mesa Kozyatağı'nda 141, 241 ve 
341 daire tipleri bulunuyor. Zemin *28 kat yüksekliği ile bölgenin ikonik yapıları arasında yer 
alan proje, Kozyatağı Kavşağı'nın 


laltepe Karma 
ilanım Projesi 


“ 


(Piazza) 
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Mr 1147 
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Projenin adı: 
Projeyi uygulayan firma: 


— Projenin mimarı: 
— Proj pi . 
> ojenin yeri: 
EN Projenin bitiş tarihi: 
EE Projenin özellikleri ve konut seçenekle- 
E ri: 
Projenin adı: Mina Towers Projeyi uygulayan firma: Başaran Yatırım Holding 
Projenin mimarı: Eren Talu, iç mimari Beril Başaran, Artebel Design 
Projenin yeri: Fikirtepe Projenin bitiş tarihi: Aralık 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Projede, 110 ile 5,5 *1 arasında 
20 tip daire seçeneği bulunuyor. Mina Towers'ta daireler 55-300 metrekare aralığında. Yaklaşık 1500 konut ve 95 ticari alandan meydana gelen proje, 6 kule 
olarak tasarlanmış. Mağazaların yanı sıra, kafe ve restoranlar, oyun alanları, fit- 
Fiyat aralığı: 


ness, spa merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları bulunuyor. minatowers.com 


Projenin adı: Nef Kandilli 
Projeyi uygulayan firma: Nef Nef 
Projenin mimarı: Emre Arolat 

Projenin yeri: Üsküdar Sancaktepe 
Projenin bitiş tarihi: Şubat 2020 19 

Konut özellikleri ve tipleri: Toplam 406 konuttan oluşacak proje, Nef'in 
İstanbul'daki ilk luxury living projesi. 70 dönümlük bir alan üzerinde yer alan Nef Kandilli, 5*1Ve kadar çeşitli büyüklüklerde daire tiplerinden oluşuyor. Benzersiz bir Bogaz manzarasına sahip projeyi, Türkiye'nin 
önde gelen mimarlarından Emre Arolat tasarladı. Projenin iç tasarımını için ise dünyaca ünlü lüks moda markaları Missoni Home 
ve Etro Home ile görüşülüyor. 
nef.com.tr/nef-kandilli 


MAP ke e gk 


| Projenin adı: Nidapark Küçükyalı 
MT . Projeyi uygulayan firma: Nida İnşaat 
IUaApaım Projenin mimarı: Evrenol Mimarlık 
Projenin yeri: Küçükyalı 
> Projenin bitiş tarihi: 2020 

i Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Nidapark Küçükyalı, ticaret ve konut alanları ile birlikte okul, meydan, belediye hizmet ve 
park alanlarından oluşuyor. Projede Nidapark Kınalı, Nidapark Sedef, 
Nidapark Burgaz ve Nidapark Heybeli'den oluşan konut etaplarının 
yanı sıra 4 adet ofis kulesi yer alıyor. Projede 141'den 4*1'e kadar 
farklı daire tiplerinden oluşan konut alternatifleri ve 208-1.259 metrekareye değişen büyüklükteki ofisler bulunuyor. LEED kriterlerine uygun olarak tasarlanan Nidapark Küçükyalı çevreye duyarlı bir proje. 
nidaparkkucukyali.com 
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İSTANBUL ANADOLU 


Projenin adı: Ondörtüç Pendik 


Projeyi uygulayan firma: İnsay Yapı 

Projenin mimarı: Piramit Mimarlık, Turgut Toydemir 
Projenin yeri: Pendik Projenin bitiş tarihi: 2018 sonu 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Ondörtüç 
Pendik, 241 daire ve 23 ticari birimden oluşuyor. Projede 
büyüklükleri ortalama 68, 103 ve 146 metrekare arasında 
değişen 141, 241 ve 311 olarak üç tip konut seçeneği bulunuyor. Proje, Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3, Sabiha Gökçen havaalanına ve hızlı feribota ise 15 dakikalık 
uzaklıkta konumlanıyor. ondortuc.com 


Projenin adı: 
Projeyi uygulayan firma: 


Projenin mimarı: 


Projenin yeri: 

Projenin bitiş tarihi: 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


dm mk sk 


Projenin adı: Rotamavi Projeyi uygulayan firma: APG İnşaat 

Projenin yeri: Kartal 

Projenin bitiş tarihi: Eylül 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: İki bloktan oluşan projede 188 
konut ve 5 ticari ünite yer alıyor. Tüm 
dairelerin deniz manzarasına cepheli 
olduğu projede 14Vler 62 ila 80 metrekare, 2*1Vler 90-123 metrekare, 3* ler 
153 metrekare, 4t1'ler 280 metrekare, 
141 loft daireler 115 metrekare, 2*1 loft 
daireler 143-158 metrekare, 341 loft daireler 278-347 metrekare, 4*1 loft daire 
ise 280 metrekare büyüklüğe sahip. Teraslı daireleri, teraslı çatı loftları, bahçe 
katı daireleri ve bahçeli loftlarıyla sıradışı seçenekler sunan projede her daireye bir de depo alanı tahsis ediliyor. 
Fiyat aralığı: 4.300 TL./metrekare. 
rotamavi.com 
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Projenin adı: Royal Garden Kartal 
Projeyi uygulayan firma: Royal Group 
Projenin mimarı: About Blank Attitech Şirketi Projenin yeri: Kartal 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Royal Garden, 3-3,50 metre kat 
yüksekliğine sahip ferah daireleri, Adalar manzarası, 11 bin metrekarelik peyzaj ve ortak kullanım alanı, kreşi ve sayısız sosyal aktive seçenekleriyle daire sakinlerine ev dışında da geniş alternatifler sunuyor. 141'den 541'e 30'dan 
fazla tipte dairenin yer aldığı proje, daire sakinlerinin daha az aidat ödemeleri planlanıyor. 

Fiyat aralığı: 431.000-2.150.000 TL. 
royalgroup.com.tr/ 
royalgardenkartal 


Royal Garden Yakacık . 


Projenin adı: Royal Garden Yakacık 

Projeyi uygulayan firma: Royal Group 

Projenin mimarı: About Blank Artitech 

Projenin yeri: Kartal-Yakacık Projenin bitiş tarihi: Haziran 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 50 metre yüksekliğin- 
de, 13 katlı 5 ayrı bloktan oluşan Royla Garden Yakacık toplamda 
51 bin metrekare inşaat alanına sahip. En küçük dairesi 125 metrekare şeklinde tasarlanan projede en büyük daireler ise 300 metrekare olarak tasarlanıyor. Toplamda 242 dairenin yer alacağı projede 241,341, 51 dairelerin yanı sıra 341, 4$1, 541 dubleks daireler 
de bulunuyor. Deniz görme seviyesi ise 4. kattan itibaren başlıyor. 
Fiyat aralığı: 485.000-1.300.000 TL. 

royalgardenyakacik.com 


Projenin adı: Sky Blue İstanbul 

Projeyi uygulayan firma: Royal Group 
Projenin mimarı: About Blank Artitech 
Projenin yeri: Kartal 

Projenin bitiş tarihi: Yaşam başladı 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 
Sky Blue İstanbul'da 141 daireler 42 metrekare, 241 daireler 90 metrekare, 341 daireler 124 
metrekare olarak tasarlandı. Sky Blue Residence projesinde daireler 5. kattan itibaren deniz 
ve Adalar manzarasına sahip. 28 katlı tek blok 
halinde yükselen projede kuzey cepheye bakan daire bulunmuyor. Dairelerin tavan yüksekliği brüt 3,60 metre, net 3,30 metre. 

Fiyat aralığı: 450.000-2.100.000 TL. 
skyblucistanbul.com 
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Projenin adı: 

Projeyi uygulayan firma: 

Projenin mimarı: 

Projenin yeri: Projenin bitiş tarihi: 


Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Sinpaş Gökorman 
Projeyi uygulayan firma: 

Sinpaş GYO 

Projenin yeri: Şile yolu, Ümraniye 
Projenin bitiş tarihi: Mayıs 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Projede alanları 48 ila 57 metrekarelik 140 daireler, 75 ila 88 metrekarelik 141 daireler, 104 ila 140 metrekarelik 241 daireler, 135 ila 190 metrekarelik 341 daireler, 181 ila 188 metrekarelik 4*1 daireler bulunuyor. 141'den 
441 daire tipine kadar farklı seçeneklerle planlanan projede daire büyüklükleri 48-190 metrekare arasında değişiyor. 
sinpasgokorman.com 
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Projenin adı: Sinpaş Palas 

Projeyi uygulayan firma: Sinpaş Yapı 

Projenin mimarı: TeCe Mimarlık 

Projenin aldığı ödüller ve adaylıklar: Altın Kentler Platformu Golden City Awards 2017 En İyi Konut Projesi ödülü. 
Projenin yeri: Ümraniye 

Projenin bitiş tarihi: 1. etap 2018, 2. etap 2020 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Sinpaş Palas projesi 169 konut, 11 ticari ünite olmak üzere toplam 
180 bağımsız bölümden meydana geliyor. 7.300 metrekarelik arsa üzerine kurulan projede 141 daireler 54 metrekare, 211 daireler 97 metrekare, 3*1 daireler 132 metrekare olarak tasarlandı. sinpas.com.tr 


Projenin adı: The Mandarins Acıbadem 

Projeyi uygulayan firma: Mandarins Gayrimenkul 

Projenin mimarı: Bünyamin Derman 

Projenin yeri: Fikirtepe 

Projenin bitiş tarihi: 1. etap 2018, 2. etap 2020 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: The Mandarins Acıbadem projesinin ilk etabı 141'den 5*1 dubleks seçeneklerle 493 
daireden ve 32 adet ticari üniteden oluşuyor. İkinci etapta ise aynı 
seçeneklerle 622 daire yer alacak. The Mandarins Acıbadem'de 
yüksek ve geniş pencereler sayesinde optimum günışığı kazanırken mimari açıdan da estetik bir görünüm sağlıyor. Boğaziçi Köprüsü olmak üzere, Ünalan metrosu, Uzunçayır metrobüs durağı 
gibi merkezlere çok yakın. 

Fiyat aralığı: 590.000 TL.'den başlıyor. themandarins.com.tr 


Transform Projenin adı: 


Projeyi uygulayan firma: 
Projenin yeri: 
Projenin bitiş tarihi: 


Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: 


HER 
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Projenin adı: Uplife Kadıköy 

Projeyi uygulayan firma: Teknik Yapı 

Projenin mimarı: Tago mimarlık 

Projenin yeri: Fikirtepe Projenin bitiş tarihi: 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Üçü 23, 
biri 22 katlı 4 kuleden meydana gelen projede 830 
adet lüks rezidans ve 20 ticari birim yer alıyor. Uplife Kadıköy'de 526 adet 141, 261 adet 241 ve 43 adet 
341 daire mevcut durumda. Dairelerin alanları 50-130 
metrekare arasında değişiyor. Projenin en dikkat çeken alanı Barselona'daki La Rambla'dan esinlenerek 
yapılan Prestij Caddesi. uplifekadikoy.com 


Zer Göztepe 


LULU LARA ZULA 


Projenin adı: Zer Kartal 

Projeyi uygulayan firma: Ceylan İnşaat ve 

Artuklu Yatırım Emlak 

Projenin mimarı: Şat Mimarlık 

Projenin yeri: Kartal 

Projenin bitiş tarihi: Ağustos 2020 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Zer Kartal projesi 45 bin metrekare kapalı alana sahip. 5 blokta 320 konuttan oluşan projede 3 blok 15'er, 2 blok 
ise 7'şer katlı olarak tasarlandı. 141, 2*1 ve 311 dairelerden oluşan Zer Kartal projesinde konutların alanları 75 ile 155 metrekare arasında değişiyor. Deniz ve 
Adalar manzarasına sahip projede 4.500 metrekarelik 
ticari ünite de bulunuyor. Bir kentsel dönüşüm projesi olan Zer Kartal Metro, E-5 ve otoban bağlantı yolu 
sayesinde sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak. 
Fiyat aralığı: 4.700- 5.500 TL./m? zerkartal.com 
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Projenin adı: Zer Göztepe 

Projeyi uygulayan firma: Ceylan İnşaat, İller Bankası garantör 
ortaklığı ve Kiptaş ortaklığı Projenin mimarı: Tago mimarlık 
Projenin yeri: Göztepe Projenin bitiş tarihi: 2020 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 105 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde 3 panoramik bloktan oluşacak projede 750 konut ve 100 ticari alan planlanıyor. İki katlı çarşı ve seyir terası olarak planlanan Zer Göztepe'de kış bahçesi, barbekü alanı, açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, 
mini sinema salonu, fitness center, spa, sauna, buhar odası, şok 
havuzu, Türk hamamı ve kapalı otopark bulunacak. Proje Göztepe Hastanesi'nin yanında, E-5, metro, metrobüs ve minibüs caddesine yakın merkezi bir lokasyonda bulunuyor. 

Fiyat aralığı: Daireler 10.000 TL/metrekareden, ticari alanlar 
20.000 TL./metrekareden başlıyor 

ceylaninsaat.com 


Zer Kartal 
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Projenin adı: Zer Muhteşem Yeni Yıl 
Projeyi uygulayan firma: Ceylan İnşaat 
Projenin mimarı: Turanlı Mimarlık 
Projenin yeri: Göztepe 

Projenin bitiş tarihi: Ocak 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 25 katlı tek blok halinde projelendirilen 
Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları'nda 192 rezidans daire, 9 ofis ve 6 ticari mağaza inşa 
ediliyor. Çocuklar için 200 metrekare oyun 
alanı ayrılan projede ayrıca yüzme havuzlarından spor salonlarına pek çok sosyal donatü bulunuyor. Proje Bağdat Caddesi ve Fenerbahçe Stadı'na 500 metre, Kalamış Marina ve 
Moda'ya 750 metre mesafede konumlanıyor. 
Fiyat aralığı: 568.000'dan başlıyor 
zermuhtesemyeniyil.com 
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Projenin adı: Cubes Ankara 

Projeyi uygulayan firma: Nuhoğlu İnşaat, Dalgıç GY 
Projenin mimarı: Lejant Mimarlık 

Projenin yeri: Çukurambar Projenin bitiş tarihi: Nisan 2020 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Projede 85 bin metrekare satılabilir konut ve ofis alanı, 44 bin metrekare ticari alan 
bulunuyor. Yaklaşık bin adet ofis, konut ve özel yapılı birim bulunan projede bağımsız birimlerin büyüklükleri 38-100 metrekare 
arasında değişiyor. Projenin A bloğunda konut ve exclusive rezidanslar, B bloğunda ise ofis, otel ve kurumsal kiralanacak ofisler 
yer alıyor. Kat bahçeleri, hobi odaları, otel, tiyatro, gösteri merkezi ile Cubes Ankara, fark yaratan bir proje. cubesankara.com.tr 


Projenin adı: Enda Konakları 

Projeyi uygulayan firma: Daff Yapı, Kırkıncıoğlu Grup 
Projenin mimarı: Yaman Pamukçu, İki Derece Mimarlık 
Projenin yeri: Gölbaşı Projenin bitiş tarihi: 2017 

Konut özellikleri ve tipleri: Proje, brüt 322 metrekare büyüklükteki 6*1 tipinde 20 konaktan oluşuyor. Her bir konak 3 metre tavan yüksekliğine sahip ve hepsinin kendine özel 700 metrekarelik bahçesi bulunuyor. Projede, AB standartlarında güvenli çocuk oyun alanı, kapalı yüzme havuzu gibi sosyal donatılar 
yer alıyor. Akıllı ev sistemine sahip konaklarda 7/24 profesyonel 
güvenlik personeli, Raid-5 teknolojili kapalı devre kamera sistemi de mevcut. endakonaklari.com 


Projenin adı: Ege Vadisi 

Projeyi uygulayan firma: Sinpaş 

Projenin aldığı ödüller: European Property Awards 
2016 Interior Design Ödülü 

Projenin yeri: Çankaya, Ankara 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 2700 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Ege Vadisi evlerinde toplam 6 blokta 887 konut yer alıyor. Büyüklükleri 89-220 
metrekare arasında değişen 141, 241, 341, 411 tipteki 
evler mavi ve beyazın muhteşem uyumuyla huzur veren 
enerjisi, ilham veren taş sokakları ve hayat dolu meydanları ile Ege'nin kalbinde olduğunuz bir yaşam sunuyor. 
egevadisi.com 


Projenin adı: 

Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: 
Projenin bitiş tarihi: 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin yeri: 


Projenin adı: Mahall Ankara 
Projeyi uygulayan firma: 
Türkerler İnşaat 

Projenin mimarı: 

Mimari tasarım RMJM, 

uygulama Öncüoğlu Mimarlık 
Projenin yeri: Eskişehir yolu üzeri 
Projenin bitiş tarihi: 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Mahall Ankara'da 214 
ofisten oluşan 19 katlı Kule ofis 
bloğu, 101 ofisin yer aldığı yatay 
ofis bloğu ve 191 home ofisten oluşan 22 katlı karma blok bulunuyor. 
24'er katlı iki blokta, 241, 341, 441 
ve 4,5*1'lik 246 konutların bulunduğu projede ayrıca Ankara'da ilk 
ve tek, Divan tarafından yönetilecek Divan Residence, 64 mağaza, 
kafeler, restoranlar ve home ofisler bulunuyor. mahallankara.com 


Projenin adı: Mesa Koza 66 

: Projeyi uygulayan firma: Mesa Mesken 
Marina Ankara Projenin mimarı: A Tasarım Mimarlık 
Projenin yeri: Çankaya Projenin bitiş tarihi: Nisan 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Mesa Koza 66'nın 
kulede 165 ve yatay blokta 50 daire olmak üzere toplam 215 konut, büyüklüğü brüt 93-371 metrekare arasında değişen, 241'den 
5tVe kadar farklı tipte zengin daire seçenekleri bulunuyor. Proje 
arazisinin güneydoğusunda, geniş vadi manzarası görecek şekilde tasarlanan yatay blokta daireler, bulundukları kata göre farklılaşan teraslara, geniş balkonlara ve bahçelere sahip. 
Fiyat Aralığı: 638.000-1.419.000 TL. mesakoza66.com 
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Projenin adı: Marina Ankara 

Projeyi uygulayan firma: Sinpaş Yapı 

Projenin mimarı: Evrenol Architects 

Projenin yeri: Oran Projenin bitiş tarihi: 2018 
Konut özellikleri ve tipleri: Marina Ankara projesinin 
ilk etabı, 3 blokta 912 konuttan oluşuyor. Blokların ikisi 39, biri ise 44 kattan meydana geliyor. Toplam 2.518 
konutun bulunacağı Marina Ankara'da 141Vler 69-83 metrekare, 1,5*Vler 95 metrekare, 241'ler 125 metrekare, 
2,54Vler 159 metrekare, 3*1Vler 170 metrekare, 3,5t1ler 
181 metrekare, 4,54*1'ler 273 metrekare, 5,5t*1Vler 370 
metrekare, 7,5*Vler ise 436 ila 444 metrekare büyüklükte planlanıyor. sinpas.com.tr 
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Projenin adı: 


Projeyi uygulayan firma: 
Projenin mimarı: 
Projenin yeri: Projenin bitiş tarihi: 


Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Park Mozaik 

Projeyi uygulayan firma: Tepe İnşaat ve Mesa Mesken 
Projenin mimarı: A Tasarım Mimarlık Projenin yeri: Yaşamkent 
Projenin bitiş tarihi: 2. etap Mart 2018, 3. etap Nisan 2019 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Toplam 75 bin 
metrekarelik geniş arazi üzerinde, 15 yatay blok, 5 dikey blokta 885 konutluk 20 binadan oluşuyor. Park Mozaik, panoramik 
kent manzarasının yanı sıra oyun parkları, yeşil alanlar ve süs havuzlarıyla buluşma fırsatı sunuyor. Yemyeşil peyzajı, çok renkli 
tasarımı ile konforlu, keyifli ve farklı yaşam olanaklarını bir arada sunan benzersiz konsepti ile başkentte fark yaratan projede 
241, 341, 441, 441 dubleks, 541, 541 dubleks ve 611 alternatiflerden oluşan toplam 885 daire bulunuyor. 

Fiyat aralığı: 549.000-1.147.000 TL. tepemesa.com 
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Projenin adı: Wind Ankara 

Projeyi uygulayan firma: 

Taha İnşaat ve Voga Mobilya 
Projenin mimarı: Evrenol Architects 
Projenin aldığı ödüller: 

Sign of the City Awards Devam Eden 
En İyi Çok Katlı Konut Premium Proje 
Projenin yeri: Çayyolu 

Projenin bitiş tarihi: 2018 
Projenin özellikleri ve konut 
seçenekleri: Wind Ankara projesi 22 
katlı tek kule ve 14 adet müstakil villadan oluşuyor. Projede 14 villa ve 19 
rezidans dairesi olmak üzere toplam 
33 adet konut yer alıyor. Kuledeki daireler 542 tipinde ve brüt 462 metrekare büyüklüğe sahip. Dört katlı villalar ise brüt 786 metrekare ve 6*2 tipinde tasarlandı. Yatay ve dikey yaşamı bir araya getiren projede toplam 
33 adet yaşam alanı bulunuyor. Wind 
Ankara'nın 22 katlı kulesinde sadece 
19 daire yer alıyor. 
windankara.com 


EGE BÖLGESİ DOSYA 


Projenin adı: Agua City Denizli Projeyi uygulayan firma: Sinpaş Yapı 
Projenin mimarı: Evrenol Architects 

Projenin aldığı ödüller ve adaylıklar: Sign of the City Awards Devam 
Eden En İyi Çok Katlı Konut Premium Proje 

Projenin yeri: Eski EGS Park Denizli Projenin bitiş tarihi: 1. etap 2017 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Su kenarındaki yalılarıyla Agua Mansion, büyüsüne kapılacağınız göl ve bahçe evleriyle Agua 
Homes & Garden ve Denizli'nin en yüksek kuleleri Agua Towers'a sahip AguaCity Denizli'de; Agua Mall AVM, Maldivler bölgesinden getirilen 
özel kumdan yapılan plajı, göl, palmiyeler, küçük korsanlar ve ahşap oyun 
grupları bulunuyor. Büyüklükleri 72-241 metrekare arasında değişen 141, 
241,341,3,5 41, 4$1 daire seçenekleri sunuluyor. aguacitydenizli.com.tr 


Projenin adı: 

Projeyi uygulayan firma: 

Projenin yeri: 

Projenin bitiş tarihi: 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Mahall 
Bomonti İzmir 
Projeyi uygulayan 
firma: Türkerler 
İnşaat 

Projenin mimarı: 
Epig Mimarlık 
Projenin aldığı 
ödüller: Lecd Platin 
Sertifikası adayı 
Projenin yeri: İzmir 
Halkapınar Projenin 


bitiş tarihi: 2019 
Projenin özellikleri Projenin adı: Mila's Daphne Peninsula 
ve konut seçenek- Projeyi uygulayan firma: MYC Partners 
“e leri: Biri 58 katlı, Yu Projenin mimarı: Pırıl Kuğu Architects 
AM tarihi toplam 12 blok- Projenin aldığı ödüller: A'Design Awards 2015 gümüş 
tan oluşan projede ödül Projenin yeri: Bodrum, Milas 
470 konut, 590 ofis, Projenin bitiş tarihi: Mayıs 2017 
90 ticari birim bulu- Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 18 konut 
nuyor. Projedeki ko- bloğunun bulunduğu projede 72 daire yer alıyor. Projenutların yüzde 76'sı 140 ve 141 dairelerden oluşuyor. 241 ve 341 deki 3* ler 159 metrekare, 341 ve 4*1 dubleksler 224 
seçenekleri de geniş konut isteyenler için tasarlanıyor. Mahall Bo- metrekare, 5*1 dubleksler ise 250 metrekare olarak planmont İzmir, araç şarj üniteleri, güneş panelleri ve yeşil çatı uy- lanıyor. Türkbükü'ne tekneyle 15 dakikada varılabilen, 
gulaması gibi çevreci detaylarla donatılmış. Bodrum havaalanına 14 kilometre uzaklıkta konumlanan 
Fiyat aralığı: 406.000-2.096.000 TL. Mila's Daphne Peninsula'ya hava, kara ve denizden her 
mahallbomontiizmir.com türlü ulaşım mümkün. milasdaphne.com.tr 
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EGE BÖLGESİ 


Projenin adı: 

Projeyi uygulayan firma: 

Projenin mimarı: 

Projenin aldığı ödüller: 

Projenin yeri: Projenin bitiş tarihi: 


Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: 


Projenin adı: Nef Bodrum Yalıkavak 

Projeyi uygulayan firma: Nef 

Projenin mimarı: Totti Gallas 

Projenin yeri: Yalıkavak Projenin bitiş tarihi: 2018 
Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Nef Bodrum, Yalıkavak'ta denize sıfır 100 bin metrekarelik arsa 
üzerinde yükseliyor. 500 konuttan oluşan projede Townhouse, 36 adet 2*1 dubleks, 83 adet 2*1 simleks, 108 
adet 3*1 dubleks, 16 adet 4*1 dubleks ve 341, 4*1 villaların yanı sıra ofis ve mağazalar da yer alıyor. Banyan Tree, Nef ortaklığıyla Avrupa'daki ilk otelini Nef 
Bodrum'da açacak. 

Fiyat aralığı: Ortalama 5.000 Euro/metrekare 
nefyalikavak.com 


Projenin adı: Ilıca Villaları/Verano Şantiye 

Projeyi uygulayan firma: RSG Mimarlık 

Projenin mimarı: R. Semih Güven ve Didem Güven 
Projenin yeri: Çeşme Projenin bitiş tarihi: 2018 
Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: Ilıca Villaları, her biri 120 metrekarelik alana sahip villalardan 
oluşuyor. 411 tipindeki villalar doğayla bağ kuran bir 
tasarım anlayışında, iç ve dış mekânları geniş, ferah ve 
dingin bir tarzda biçimlendiriliyor. rsgicmimarlik.com 


142 


Projenin adı: Jardin Eden 

Projeyi uygulayan firma: Pana Yapı 

Projenin mimarı: Ay Yapı 

Projenin aldığı ödüller ve adaylıklar: Sign of the City 
Awards Ödülü Projenin yeri: Çeşme 

Projenin bitiş tarihi: Haziran 2019 

Konut özellikleri ve tipleri: Farklı tipte 118 villa ve toplam 6 
ayrı konakta 60 rezidanstan oluşan Jardin Eden, 166-172 metrekare büyüklükte 3*1 Yasemin, 196-204 metrekare büyüklükte 
4x1 Sakız Ağacı ve 335 metrekare büyüklükte 6*1 Erguvan villalarında her villaya özel havuz ve farklı büyüklükte bahçe bulunuyor. Ayrıca her villada yardımcının konaklaması için özel olarak ayrılmış müştemilat ev de bulunuyor. jardineden.com.tr 


BURSA 


Projenin adı: Marka ResidenstAVM 

Projeyi uygulayan firma: Sur Yapı Projenin yeri: Nilüfer 
Projenin bitiş tarihi: Yaşam başladı 

Projenin konut seçenekleri ve özellikleri: Marka Rezidans, 22 ve 27 katlı 2 kule ve 14 katlı home ofis bloğundan 
oluşuyor. Kulelerin altında 4 katlı bir alışveriş merkezi bulunuyor. Marka Rezidans projesinde Uludağ manzaralı ve 
balkonlu 141, 241, 341, 3,511, 4*1, dubleks ve loft daireler 
134-289 metrekare, home ofisler ise 64-192 metrekare arasında değişiyor. Mihraplı Park, Timsah Arena, Nilüfer Vadisi 
ve şu an hizmet veren yeni oteller ile oluşturulan dev yeşil 
alanlar içinde, Kale Caddesi ve Mihraplı Caddesi'nin bağlantı noktası Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi, 
geniş ve ferah girişleri ile huzurun kokusunu içinize çekebileceğiniz yeni bir yaşamın kapısını açıyor. suryapi.com.tr 


KONYA 


Projenin adı: Nef Gölköy Projeyi uygulayan firma: Nef 
Projenin mimarı: Emre Arolat 

Projenin yeri: Gölköy-Bodrum, Muğla 

Konut özellikleri ve tipleri: FoldHome sistemiyle tasarlanan 
Nef Gököy toplam 42 villadan oluşuyor. 40 bin metrekarelik denize sıfır bir arsa üzerinde yükselecek Nef Gölköy'de, her biri topografyaya uyacak şekilde özel tasarlanan toplam 42 villa yer alacak. Cennet Koyu'nun doğal yapısını bozmadan yeni bir yerleşim 
yeri olarak hayat bulacak Nef Gölköy inşa edilirken, arsa üzerinde bulunan hiçbir ağaç kesilmeyecek. Projenin mimarı ise, lüks 
konut mimarisinde Türkiye'de olduğu kadar dünyada da akla 
ilk gelen isimlerden biri olan Emre Arolat. Tüm bu özellikleriyle 
Nef Gölköy, Bodrum'un en ayrıcalıklı projelerinden biri olacak. 
nef.com.tr/nef-golkoy 


Marka 
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Projenin adı: Temaşehir Konya 

Projeyi uygulayan firma: Torkam İnşaat 

Projenin mimarı: Uğur Özgüven Projenin yeri: Konya 
Projenin aldığı ödüller: A' Design Award&Competition 
Projenin bitiş tarihi: 2019'un son çeyreği 

Projenin özellikleri ve konut seçenekleri: Emlak Konut 
GYO'nun Konya Meram'da gelir paylaşım modeliyle inşa edilen 
ilk ve tek projesi Temaşehir Konya, toplam 728 adet daire ve 152 
adet dükkan ve mağaza biriminden oluşuyor. Projede 130 metrekare ile 370 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 241, 
341, 4#1, 541 ve 641'den oluşan 5 tip daire seçeneği sunuluyor. 
Daire içi tasarımlarda ödüllü iç mimarların görev aldığı Temaşehir Konya'da 541 ve 6*1 tip dairelerin her birinin içinde özel 
Türk hamamı yapılmış olması dikkat çekiyor. temasehir.com.tr 
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216 Yapı; 

Barbaros Bulvarı, 

Kartal Sok., 99, 
Çekmeköy, İst. 

Tel: 444 42 16. 

5. Levent; 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, 
TEM Alibeyköy Kavşağı, 
Eyüp, İst. 

Tel: (0212) 600 14 00. 
Adım İstanbul; 
Kayaşehir Bulvarı, 2, İst. 
Tel: (0212) 924 16 16. 
Ağaoğlu Central Park; 
Aksu Cad., 15, Kartaltepe, 
Bakırköy, İst. 

Tel: 444 67 77. 

Amad Gayrimenkul; 
Mevlana Cad., 77/3, 
Zeytinburnu, İst. 

Tel: (0212) 577 19 98. 
Aşçıoğlu; 

Selenium Plaza, 

10C, Beşiktaş, İst. 

Tel: (0212) 215 55 65. 
Avcı Architects; 
Turnacıbaşı Sok., 9/4, 
Beyoğlu, İst. 

Tel: (0212) 292 79 09. 
Avrupa Konutları; 
Yedikule Çırpıcı Yolu, 
8276, Zeytinburnu, İst. 
Tel: 444 3 825. 

Başaran Yatırım Holding; 
İstanbul Cad., Kartal Sok., 
1/4, Kemerburgaz, İst. 
Tel: (0212) 322 31 10. 


Beyaz İnşaat; 
Gümüş Sokak, 8/11, 
Etiler, İst, 

Tel: (0212) 270 03 80. 
Blue Lake; 

27 Mayıs Cad., 23, 
Küçükçekmece, İst. 
Tel: 444 81 28. 
Büyükyalı İstanbul; 
Kennedy Cad., 
Zeytinburnu, İst. 

Tel: (0212) 557 73 73. 
Cathay Group; 
Süzer Plaza, 6/2109, 
Şişli, İst. 

Tel. (0212) 244 54 54. 
Ceylan İnşaat; 
Yakuplu Cad, 6 -1/A, 
Beylikdüzü, İst. 

Tel: 444 87 85. 
Cubes Ankara; 

1424, Cad., 6, 
Çankaya, Ankara. 
Tel: 444 22 87. 
Çağdaş Holding; 
Yalıkavak Yolu, 
Çağdaş Holding Binası, 
Ortakent, Bodrum. 
Tel: 444 50 55. 

Çiftçi Towers; 
Barbaros Bulvarı, 

96, Beşiktaş, İst. 

Tel: (0212) 347 55 00. 
Çukurova Gayrimenkul; 
Selvi Cad., Bektaş Sok., 
3, Kartal, İst. 

Tel: (0216) 290 40 40. 


Dap Yapı; 

Şelale Evleri, 
Çobançeşme Cad., 
Kağıthane, İst. 

Tel: (0212) 295 61 88. 
Denge Towers; 
Atayolu Cad., 

12, Sancaktepe, İst. 

Tel: (0216) 377 27 78. 
Doğa Şehircilik; 

Dr. Adnan Büyükdeniz Cad, 
2/B-1, Ümraniye, İst. 
Tel: (0216) 631 7281. 
Efektif Gayrimenkul; 
Barbaros Bulv., 149, 
Gayrettepe, İst. 

Tel: (0212) 288 12 76. 
Ege Yapı; 

Mabeyin Konakları, 
Kanuni Sultan Süleyman 
Sok., 4/D Blok, Üsküdar, İst. 
Tel: (0216) 478 48 18. 
Emaar; 

Ayazma Cad., 78, 
Ünalan, Kadıköy, İst. 
Tel: (0216) 547 17 17. 
Enda Konakları; 

538. Sok., Gölbaşı, Ankara. 
Tel: (0312) 348 76 86. 
Eroğlu Gayrimenkul; 
Zafer Çınar Sok., 2, 
Bahçelievler, İst. 

Tel: (0212) 652 32 32. 
Fabay İnşaat; 

Adabükü Koyu, 
20/H1I-A, Bodrum. 

Tel: 444 9 631. 


Folkart Yaptı; 

Manas Bulv., 47/43, 
Bayraklı, İzmir. 

Tel: 444 2 278. 
Fortis İstanbul; 
Malazgirt Cad., 10, 
Küçükçekmece, İst. 
Tel: (0212) 423 13 13. 
Gül Proje; 

Taşocağı Yolu, 33, 
Mahmutbey, İst. 

Tel: (0212) 445 02 02. 
Haldız İnşaat; 

D-130 Karayolu Cad., 
220, Başiskele, Kocaeli. 
Tel: (0262) 349 66 58. 
Helis Yapı; 

Kaptan Sok., 2, 
Pendik, İst. 

Tel: (0216) 353 41 Ol. 
Hill Kartal; 

Çalıkuşu Cad., 20, 
Kartal, İst. 

Tel: 444 90 G1. 

Ilgın İnşaat; 

606. Sok., 16 
Çankaya, Ankara. 
Tel: (312) 492 05 70. 
İhlas Yapı; 

29 Ekim Cad., 11, 
Yenibosna, İst. 

Tel: (0212) 454 45 50. 
İnanlar İnşaat; 
Hakkı Yeten Cad., 11, 
Terrace Fulya Center, 
1 Blok, Fulya, İst. 
Tel: 444 20 02. 


İnsay Yapı; 

Üçgen Plaza, Çayır Cad., 7/9, 
İçerenköy, İst. 

Tel: (0216) 411 12 13. 
İş GYO; 

İş Kuleleri, Kule-2, 
10-11, Levent, İst. 

Tel: (0212) 325 23 50. 
Karat34; 

Yenibosna Merkez Mahallesi, 
1. Asena Sok., 23/25, 
Bahçelievler, İst. 

Tel: (0212) 676 34 34. 
Karden İnşaat; 
Tekstilkent Koza Plaza, 
B Blok, 30/112, Esenler, İst. 
Tel: (0212) 872 77 00. 
Kiler GYO; 
Emniyetevleri Mah., 
Eski Büyükdere Cad., 1, 
Kağıthane, İst. 

Tel: (0212) 456 70 00. 
Kiptaş; 

Davutpaşa Cad., 

17/1, 121, 

Zeytinburnu, İst. 

Tel: (0212) 414 98 98. 
Kuzu Grup; 

Kuzu Plaza, Yeşilköy Cad., 
19, Yeşilköy, İst. 

Tel: 444 80 20. 

La Marin Kartal; 
Kordonboyu Mah,, 
Tekel Cad., 100, Kartal, İst. 
Tel: (0212) 663 26 66. 
Luxera İnşaat; 

Maslak Cad. 

7/1, Bağcılar, İst. 

Tel: (0212) 601 Ol 18. 
Mandarins GYO; 
Mandıraca Cad., 11, 
Fikirtepe, İst. 

Tel: 444 65 36. 

Mesa Mesken; 

Ihlamur Cad., 2, 
Yenimahalle, Ankara. 
Tel: (0312) 291 50 00. 
Metal Yapı; 

Nispetiye Cad., 

106/4, Beşiktaş, İst. 

Tel: (0212) 265 92 33. 
Milws Daphne; 
Boğaziçi Mah., 60, 
Milas, Bodrum. 

Tel: (0216) 655 50 81. 


MOD Gayrimenkul; 
Yenibosna Merkez Mah,, 
Değirmenbahçe Cad., Öksüz 
Sok., Bahçelievler, İst. 
Tel: 444 08 72. 

MYC Partners; 

Barbaros Mah., Sümbül Sok., 
9, Ataşehir, İst. 

Tel: (0850) 202 04 86. 
Nata Holding; 

Plevne Mah., Çatalca Sok., 
238, Sincan, Ankara. 

Tel: 444 87 76. 
Nef/Timur Gayrimenkul; 
İş Kuleleri, 10/2, 

Levent, İst. 

Tel: (0212) 386 90 00. 
Neo Yapı; 

Neo Yaşam İş Merkezi, 

9, Göktürk, İst. 

Tel: (0212) 322 06 00. 
Nida İnşaat; 

Palladium Tower, 
Kardelen Sok., 2/40, 
Ataşehir, İst. 

Tel: (0216) 687 30 70. 
Nuhoğlu İnşaat; 

Kartal Cad., 86, 

Ataşehir, İst. 

Tel: (0216) 576 49 50 
Nurol Life; 

Cendere Cad., 

122, Seyrantepe, İst. 

Tel: 444 6 496. 

Özyurtlar İnşaat; 
Esenkent Mahallesi, 5, 

D Ofis Bloğu, 11, 
Esenyurt, İst. 

Tel: (0212) 622 08 00. 
Pasifik Gayrimenkul; 
Atatürk Cad., 3/8, 

Sahrayı Cedit, Kadıköy, İst. 
Tel: (0216) 411 20 54. 
Pega Kartal; 

Karlıktepe Mah., Pegagaz 
Sok., 6, Kartal, İst. 

Tel: (0216) 671 07 03. 
Pana Yapı; 

Merdivenköy, Mandıra Cad., 
212, Kadıköy, İst. 

Tel: 44480 11. 
Piyalepaşa İstanbul; 
Piyalepaşa Bulvarı, 20/1A, 
Beyoğlu, İst. 

Tel: (0850) 622 04 04. 
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Polatyol Yapı; 
Uzunçayır Cad., 6, 
Hasanpaşa Kadıköy, İst. 
Tel: (0216) 325 06 86. 
Rota Mavi; 

Panorama Sok., 18, 
Yakacık, İst. 

Tel: (0216) 444 2 878. 
Royal Group; 

Soğanlık Cad., 135, 
Kartal, İst. 

Tel: 444 57 95. 
Rönesans Gayrimenkul; 
Portakal Çiçeği Sok., 33, 
Çankaya, Ankara. 

Tel: (0312) 44131 41. 
RSG İçmimarlık; 

1375 Sok., 19/7, 

Konak, İzmir. 

Tel: (0232) 464 13 70. 
Seba İnşaat; 

Poligon Mah,, 

Sarıyer Cad., 

45, Sarıyer, İst. 

Tel: (0212) 323 03 03. 
Sinpaş Çucen Central Park; 
Itower Binası, Akar Cad., 
3, Bomonti, İst. 

Tel: 444 14 40. 


ADRESLER 


Sinpaş GYO; 
Yenidoğan Sok., 36, 
Balmumcu, İst, 

Tel: 444 14 40. 

Şua İnşaat; 

Can İçi Sok., 6, Fikirtepe, İst. 
Tel: (0216) 444 97 82. 
Sur Yapı; 

Altunizade Kavşağı, 

21, Üsküdar, İst. 

Tel: (0216) 556 08 00. 
Taha İnşaat; 

Cami Sok., 77/2, Bakırköy, İst. 
Tel: (0212) 553 00 12. 
Teknik Yapı; 

Uphill Court, C5 Blok, 
A Girişi, 10A, 

Batı Ataşehir, İst. 

Tel: (0216) 688 78 78. 
Tema Şehir Konya; 
Çeçenistan Cad., Altgeçit 
yanı, Meram, Konya. 
Tel: (0332) 322 75 75. 
Tepe İnşaat; 

Beytepe Köyü Yolu, 

5, Bilkent, Ankara. 

Tel: (0312) 266 58 00. 
Türkerler İnşaat; 
Turan Güneş Bulvarı, 
15. Cad., 11, Çankaya, 
Ankara. 

Tel: (0312) 492 03 06. 
Uçar Grup; 

Şehitler Cad., 8/294, 
Esenyurt, İst. 

Tel: (0212) 853 64 71. 
Yedi Mavi; 

Kennedy Cad., 

62, Zeytinburnu, İst. 
Tel: 444 70 34. 
Yıldırım Yapı Grubu; 
Itower Binası, Akar Cad., 
3/91, Bomonti, İst. 

Tel: 444 21 89, 
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Finans Direktörü: Didem Kurucu 


REKLAM 
Reklam Grup Başkanı: Nisa Aslı Erten Çokça 
Grup Başkan Yardımcısı: Funda Baykal, Tel: (0212) 336 53 30 
Satış Koordinatörü: Zeynep Rendeci, Menend Çerçioğlu, 
Nuray Berktav, Tel: (0212) 336 53 27 
Satış Müdürü: Altuğ Selçuk, Tel: (0212) 336 53 17 


Ankara Temsilcisi: Erdal İpekeşen, Tel: (0312) 207 00 71-207 00 95 
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi: Sezinur Balıkçıoğlu, Tel: (0312) 207 00 72-73 


Kurumsal İletişim Müdürü: Seren Urun, Tel: (0212) 336 53 10 


Rezervasyon: Tel: (0212) 336 53 00-57-59 / Faks: (0212) 336 53 92-93 
Reklam Teknik: Ayfer Kaygun Buka: (0212) 336 53 62 
Şaban Yazır, Tel: (0212) 336 53 61 


YÖNETİM YERİ 
Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-24, 34387, Şişli, İstanbul. Tel: (0212) 410 33 64-95 Faks: (0212) 410 33 51 
Baskı: Apa Uniprint Basım San. ve Tic. AŞ. 
Ömerli Mah., Hadımköy, İstanbul Cad., 159, İstanbul. 
Tel: (0212) 798 28 40. Faks: (0212) 798 20 63. 
www.apa.com.ir 


Dağıtım: Yaysat A.Ş., Tel: (0212) 622 22 22 
Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık 
FIP üyesidir. 
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Siğge Social: 17, rue de I'Arrivge, 75733 Paris Cedex 15. Principal actionnaire: Socpresse, 12, rue de Presbourg, 75016, Paris. 
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